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“BAHŞİŞ VERMEM!" 


Mr. Orange'ın tiz sesi; çaresizce, acıyla haykırışı hala kulaklarımı tırmalıyor. 
Arabayı kanıyla kırmızıya boyarken, kanlı elini tutan ve onu sakinleştirmeye 

9 o çalışan adam hakkında tek bildiği şey onun rengiydi; beyaz. Mr. White... Filmi 
izlerken benim de canım yanıyordu, aynı Mr. Orange gibi. Ve o anda, yanımda olmasını 
istediğim tek insan o'ydu. Ya da, isimsiz polisin kulağını keserken yanımda olmasını 
istediğim son insan Mr. Blonde'ydi. 

Michael Corleone eline ilk defa silah aldığında onun kadar heyecanlıydım en az, 
en az onun kadar korkuyordum. Ve en az onun kadar Corleone ailesine hükmetmek 
istiyordum; kendimi, hayatımı ardımda bırakmaya hazır hissetmesem de. Don 
Vito Corleone vurulduğunda ve yere yığıldığında babamı aramak istedim. Ama çok 
uzaktaydım o anda; "40'lı yıllardaydım ve 2000'lere 50 yıldan fazla vardı. 

Her filmde farklı bir zaman diliminde, farklı bir evrendeydik. Zaman makinemizle geleceğe döndük, 

ya da siyah takımlarımızla geçmişe. Her film oyununda aynı şeyi istedik aslında. Ama hemen hemen 
her film oyununda hayal kırıklığı yaşadık; Back to the Future'da zaman makinemiz çalışmadı, veya Die 
Hard'da silahımız tutukluk yaptı. Her film oyununda bant sardı. 

Filmler oyun olmaya hazır değil şimdilik. Film oyunlarında yeni bir dönem başlasa da, 
yakın gelecekte Mr. Orange kadar canımızı acıtan bir oyun oynayacağımızı sanmıyorum. Umarım 
bu çizgi dağılır ve ilk defa silah tutarken elimiz titrer, ya da bir kafede çay içtikten sonra bahşiş 
vermeyi ret ederiz; aynı Mr. Pink gibi. 


AM 


FIRAT AKYILDIZ, yazı işleri müdürü 


Tüm işlerimi g 
Yoda'ya kaptırdım! 


236 YAZILAR NEREDE?! 


Hangi oyunun posterini verelim? 


Neden uyumak zorundayız? 
Neden ben Mr. Pink olmak zorundayım? 


13 The Godfather, hayal kırıklığı mı? 
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Nes Oyunlar dergiye sığmadı! 
o BB istiyoruz! 


Yaz Hasan yaz! Yazı yaz! 


6 Eski oyunlar 3D olmasın! 


5 Pastaneden kim ekler alacak? 
6 Sefik'e PSP alınmayacak; Fırat'ı Virtua Tennis'te yeniyor. 


1 Fenerbahçe mi şampiyon olacak, Galatasaray mı? 


19 Şefik, kariyerinle oynuyorsun ama! 


| ze KEKE of the Colossus 2 istiyoruz! 


R EZ E RVUA R KÖ p E K L E R İsimlerimizi vermememiz gerekiyordu, değil mi? 


Mr. Blonde (Mehmet) 

Her zaman sakin görünüyor ve az 
konuşuyor, ama aslında tam bir 
psikopat. 


Joe (Fırat) 

İsi o organize ediyor. Yazılar 
geciktiğinde ofisi yerle bir ediyor ve 
zor sakinleşiyor. 


Mr. Orange (Ömür) 
Köstebek; ofisteki bilgileri dışarıya, 
başka dergilere sızdırıyor. i 


Mr. Brown (Şefik) 

Sessiz, sakin ve akıllı, ama 
patronunu bir tenis oyununda art 
arda mağlup etmek gibi büyük 
hatalar yapıyor. Mr. Pink (Hasan) 

Garsonlara bahşiş vermeyi ret ediyor 
Mr. White (Alp) ve Mr. Pink olmak istemiyor. 
Soğukkanlı ve yardımsever; her 
zaman düşünerek hareket ediyor. Mr. Blue (Tuna) 

Sorumluluk sahibi ve yazısını asla 
Eddie (Ümit) geciktirmiyor. 
Dikkatli ve sinirli; ele başlarından 
biri. En ufak bir hatayı dahi 


kabullenmiyor. 


Mr. Cenk & Erdem (Cen Kerdem) 
Asla tek başlarına hareket etmiyor v: 
devamlı cips yiyorlar. 
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Wi MORTAL KOMBAT: 
GOD OF WAR ARMAGEDDON im 
y YENİ FATALITY SİSTEMİ İLE 
< i MORTAL KOMBAT GERİ DÖNÜYOR. 


e SONIC THE HEDGEHOG 
2 SEGA'NIN ÖLÜMSÜZ KAHRAMANI 
4 İLE İLGİLİ EN TAZE HABERLER... 


» NX LARA'NIN YENİ SESİ ||| 
METAL GER LARA'YI KİMİN SESLENDİRDİĞİNİ 
> MERAK EDİYORSANIZ... 


RESERVOİR DOGS || 
SİNEMA-OYUN KARDEŞLİĞİNİN 
SON VE BELKİ DE EN GÜÇLÜ 
HALKASI... 


” VE DAHA FAZLASI... 


kahin 


DÜNDEN SONRA, YARINDAN ÖNCE... 


32 


ea 32 X-MEN: THE OFFICAL GAME 
saad 34 ( OKAMI 
36  TALKMAN 
37  BULLY 
38  YAKUZA 
4O  GUİLTY GEAR JUDGMENT 
yeğ a 42 LEGO STAR WARSII 
Black er ği " 43. URBAN CHAOS: 
| —.. “iri RIOT RESPONSE EMG" 


HÜZÜRLÜNYESAK 
KALDIZSAVASININ 
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içindekiler 


sayı 2006/02 


BİR İLERİ, İSTEDİĞİNİZ KADAR GERİ... 


86 ARENA 
En iyi oyuncu siz misiniz? Kanıtlayın; 
PES5 tişörtü ve anahtarlığı kazanın. 


88 HİLE 
Korkmayın, biz sizin hilesiz de bütün 
oyunları bitirebileceğinize inanıyoruz. 


90 ENİYİ 100 


Görüp görebileceğiniz en iyi oyunlar. 


— VE DAHA FAZLASI... 
STRİKE FORCE 85. SAYFADA 


« 
” ea, 
> 


S TOMB RAİDER: 
LEGEND p, 


Driver Parallel: 


DRIVER BU SEFER GEÇMİSİNİ TEMİZLEYEBİLECEK Mİ? 


COMMANDOS STRIKE FORCE 68 © FOOTBALL MANAGER 
THE GODFATHER HANDHELD İNN 
| Go (o TOMBRAİDER: LEGEND 74  DAXTER SiMuLAtoR > 
C 62 — TOURISTTROPHY: THE REAL 74 — VIRTUA TENNİS WORLD TOUR 
RIDING SIMULATOR 75  EXT 

PROJECT ZERO 3 77 — FIFASTREET2 

BLACK 


METAL GEAR SOLID 3: 
SUBSISTENCE 


TOM CLANCY'S GHOST RECON 
ADVANCED WARFIGHTER 


FIGHT NIGHT ROUND 3 
21 
FIFA STREET 2 


TAK: THE GREAT JUJU 
CHALLANGE 


DORA THE EXPLORER: 


JOURNEY TO yo AN 
THE PURPLE PLANET | “anl cer 


fe Name your NS | UV! lp 
se itesizYapılirz 


Nd 332 


full 


( € | ( ( Advanced Hotup Wan hal your bon samestnru ls» halama Ti 
alto yöw to hatt your blog #örmemhere örer Man Bio: 


| 06 DVD İÇERİĞİ 96 TV ELEŞTİRİSİ 
| | 08 POSTA 98 MÜEBBET MUHABBET 


Heme : About i Buzz | Hatip Lançsege  Develaçmre | Gnar | Priyacı 
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DRIVER PARALLEL LINES 


Kısaca: Saçları kabartıp İspanyol paçaları çekmenin zamanıdır; 70'lerin New York'una 
gidiyoruz! Kanundan kaçılmaz, ancak bu oyunda kaçmanın bir yolunu bulmamız 
gerek. Sinir-stres sahibi olmadan, çıkın, bu dev elmayı -diğer adıyla New York'u- 

tırtıl misali turlayın. Ne var ki bu sırada San Andreas'ı aklınızdan çıkartmak zor olacak. Zira oyun 

fazlasıyla San Andreas'ı hatırlatıyor. 


MAMA ŞİŞ MM 


DVD'M NEDEN 
ÇALIŞMIYOR? 


Birçok nedeni olabilir. Eğer DVD'yi PS2'nize 
koyduğunuzda yükleme olmuyorsa, “reset 
tuşuyla konsolu yeniden başlatın ve tekrar 
yüklemesini bekleyin. Yine yüklemiyorsa, 
DVD'yi bize yollayın (Vefa Bayırı Sokak, 
Gayrettepe İş Merkezi, No: 6, B Blok, 34349, 
Gayrettepelİstanbul). Sorularınızı ise ps2dvdd 
ps2dergisi.com adresinden bize 
ulastırabilirsiniz. 


Not: Bazı çipli PS2'lerde DVD'lerde RPS20 DVD'si 
çalışmayabilir. Bu durumda yapmanız gereken 
ilk sey... Çipsiz bir PS2 kullanmak. Bu 
tavsiyemiz. Eğer elinizde çipli bir PS2 varsa ve 
DVD çalışmıyorsa, çipi devre dısı bırakmayı 
deneyin. Bunun için de konsolu açarken reset 
tuşuna bir defa basıp çekmek yerine, 
“PlayStation 2" logosu ekrana gelene kadar 
reset tusunda basılı tutun. PS2'nizi eski haline 
getirmek içinse güç tusundan kapatıp açmanız 
yeterli olacaktır. 


WE * KATAMARI 


dakika içinde çorap, müzik seti, otobüs, ağaç, apartman topla gitsin; Katamari yeniden 
bizimle! Önüne gelen her şeyi yutan yapışkan topumuz hızla, zaman-mekan dinlemeden dönmeye 
devam ediyor. Eh, yuvarlanıp gidiyoruz işte... 
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Ve daha fazlası... 


BU SAYININ EKSTRA DVD İÇERİĞİ 


Videolar 


Key of Heaven / PSP 
Sony'nin yeni aksiyon/RPG oyununun 
videosu... 


Goodbye My Sweet 2 

Honor Among Thieves'teki rolüyle Oscar 
Sly'a gidiyor! Siy 3'te bonus olarak 

yer alan bu videonun ikinci kısmını 
sunuyoruz. İyi seyirler... 


PlayStation 2 


OMMAND 


COMMANDOS: STRIKE FORCE A3 


Kısaca: 56. sayfada incelemesini bulabileceğiniz İkinci Dünya Savaşı temalı oyunumuzdan, oynanabilir 
iki görev sizi bekliyor. Hareket istiyorsanız, ilk olarak, Norveç bölümünde Nazi'leri dağıtın. Gizlenmek 
istiyorsanız da, bir dostunuzla iletişime geçmek için düşman hattını geçmeniz gerek. 


AMA 


 YOLO ARSA O 


TİME 00:03:42 
#x 255 


a | 


PlayStation.2 


CASTLEVANIA: a THE SWORD 
CURSE OF KA OF ETHERIA 
DARKNESS © We i Kısaca: Demo'da, oyunun girişindeki 

i Tutorial bölümünü oynayabiliyor ve de 
Kısaca: Ağzına kadar kertenkele adamlarla ve ateş N ie e akabinde kesme, biçme, doğrama becerilerimizi test 
atan orklarla dolu bir dünya, tarafınızdan katledilmeyi Kaka / edebiliyoruz. 
bekliyor. İşlerin kızıştığı noktada iki “masum” şeytan - 
bize yardım ediyor. 


DRAKENGARD 2 


Kısaca; Ana karakterin devamlı 

bağırıp çağırdığı iki güzel bölüm... 

Neden bağırır bu adam, ses tellerini 
yumurtayla aç aç, nereye kadar?! Kuş gribini mi 
duymamış ya da Uğur Dündar'a mı güvenmiş?! 
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MEKTUPLARINIZI BEKLİYORUZ. YOLLAYIN, YAYINLAYALIM! 
Adres: Resmi PlayStation 2 Dergisi, Vefa Bayırı Sokak, Gayrettepe İş Merkezi, No: 6, B Blok, 34349, Gayrettepel/İstanbul. 
E-mail: posta(dps2dergisi.com 


YAZ-ÇİZ! 


PS2 oyunlarıyla 


ya da 

dergimizle 

ilgili kafanızı İKİNCİ BASKI 

kurcalayan Şunu bilmenizi isterim ki, bu yıl aldığım en iyi hediye 
herhangi bir sizdendi; mektubumu yayınlamışsınız. Bu benim için 


ik çok önemliydi. Ancak, pişmanlığım da bu noktada 


çekinmeyin. başlıyor. Evet, söylüyorum, hatta hıçkıra hıçkıra 
Dergiyle ilgili bağırıyorum: İSMİMİ YAZMAYI UNUTMUŞUM! 

yeni fikirlere, 1) Bana ait bir mektubun ikinci kez dergide 
mayi yayınlanma şansı var mı? Yoksa benim için “Game 
açığız. Gelen Over" mı diyorsunuz? 


2) En İyi 100 listesindeki Battlefield 2: Modern Combat 
nereden çıktı? Eski sayıları didik didik aradım, 


her mektubu 
okuyacağımız 


ve ama aradım, bulamadım; kör olası çöpçüler... 
ii 3) 5o Cent: Bulletproof, bir sitede God of War'la 
veremiyoruz birlikte en iyi aksiyon oyunu seçilmiş. Ben de size 
tabii ki. sormak istedim: Bulletproof nasıl bir oyun? 


4) Devil May Cıy'ın, kısaca DMC'nin, bir müzik şirketi olan 
DMC ile bağlantısı var mı? 
Erdinç Bayraktar 


Hiçbir şeyden çekmedik, isimsiz mektuplardan çektiğimiz 
kadar. Ne var ki, okurlar arasında yaygın olan bu 
virüse karşı artık bağışıklık kazandık ve hiçbir 
sey olmamış gibi hayatımıza devam 
edebiliyoruz. 

7) Maalesef yok (1). 

2) En İyi 100 listemiz, şimdiye dek 
çıkan en iyi 100 oyunu kapsıyor. 
Yalnızca bizim incelediğimiz 
oyunlar değil, dergimizin İngiltere 
versiyonunda incelenen oyunlar 
da bu listeye dahil haliyle. 

3) Açıkçası, vasat bir oyun. Ancak 
bu tip durumlarda işin içine reklam 
ve tanıtım gibi faktörler de giriyor. 
4) Hayır yok, ancak 
yapımcıların 
DaMaCana şirketiyle bir iş 
ortaklığı olabilir. 


Aha! Top 
nereye gitti 


be?! 
O 


PS2'NİN PABUCU 
Önceden bir mail atmıştım ve o mail'de 
size sormayı unuttuğum bazı sorular 
vardı ve şimdi bunları sormayı 
planlıyorum. Olabildiğince çabuk 
cevap verirseniz çok sevinirim. 
1) Piyasada bana tavsiye 
edebileceğiniz güzel yarış oyunları 
var mı? Ben Need for Speed: Most 
Wanted ve Burnout Revenge 
arasında kaldım. 
2) PS3 ve Xbox 360 gibi konsollar 
piyasaya çıkınca PS2'nin ilgi 
görmeyeceğini siz söylemiştiniz. Ben 
de “Beş-altı adet oyun alayım." diye 
düşündüm; tavsiye ettiğiniz oyunlar 
nelerdir? 


3) PES de Winning Eleven gibi Japonca 
mı? 

4) Derginiz yayın hayatına ne kadar daha 
devam edecek? 

Mehmet İncesu 


Bu gizli projeni hayata geçirdiğin için 
senin adına çok sevindik Mehmet. 
İstediğin kadar hızlı olmasa da, mail'ini 
dergide yayınlıyoruz. 

7 Var tabii ki, olmaz mı? Bunun için 
dergimizi takip edebilirsin. Özellikle En 
İyi 100 listemizi incelersen, aradığını 
bulacaksın. 

2) Böyle bir şey söylediğimizi 
hatırlamıyorum. Bahsettiğin iki “yeni 
nesil” konsol piyasaya çıkınca elbette 


PlayStation.2 Resmi DERYİSİ-TR 


PS2'ye olan ilgi az da olsa azalacaktır, 
ancak PS2, daha uzun yıllar bizimle 
kalmaya devam edecek. Hala yapım 
aşamasında olan onlarca PS2 oyunu 
var. 

3) Hayır. PES, Winning Eleven'ın Avrupa 
versiyonudur ve iki oyun arasındaki tek 
fark, dildir; PES İngilizce'dir, Winning 
Eleven ise Japonca. 

4) PlayStation varolduğu sürece 
dergimiz yayın hayatına devam edecek. 
Ancak “hayat” adını verdiğimiz bu 
garip ve uzun yolda ne zaman ne 
olacağını hesaplamak, günümüz 
teknolojisiyle imkansız. Hesap 
makinelerimiz de bu “çok haneli” 
hesaplama için yetersiz kalıyor. 


ESKİ OYUNLAR 

1) Derginizde çok güzel oyunlara yer 
veriyorsunuz, ama ben oyun satan 
yerlerde bu oyunların bazılarını 
bulamıyorum. İstanbul'da oyun satan 
birkaç yer ismi verir misiniz? Mesela ben 
The Thing ve Mafia'yı raflardan kalktığı 
için bulamıyorum. Bu ve benzer eski 
oyunları nereden bulabilirim? 

2) Fatal Frame ile Project Zero aynı oyun 
mu? 

3) The Lost Crown: A Ghosthunting 
Adventure, F.E.A.R, City of the Dead ve 
Vampire: The Masguerade - Bloodlines 
PS2'ye çıktı mı? Yoksa çıkacak mı? 

4) EA Sports, UEFA Champions League 05- 
06'yı çıkaracak mı? Ve firmanın yeni boks 
oyunu Fight Night Round 3 ilgili bir 
haber var mı? 

Volkan 


7 Gerçekten de ülkemizde eski oyunları 
bulmak biraz zor. Sana eski ya da yeni 
oyunları satın alman için belirli bir yer 
ismi veremeyeceğiz ne yazık ki. Ancak 
eski oyunlar için online alış-verişi (kaldı 
ki yabancı sitelerde eski oyunlar 
rahatlıkla bulunabiliyor) kullanabilirsin. 
Yeni oyunları ise büyük alış-veriş 
merkezlerinde bulabilirsin. 

2) Evet, aynı oyun. PES ile Winning 
Eleven gibi: Fatal Frame, Japonya; 
Project Zero ise Avrupa versiyonudur. 

3) Bu oyunlar içinde yalnızca City of the 
Dead PS2'ye çıkacak. Oyun yıl ortasında 
piyasada olacak. 

4) UEFA Champions League 05-06 
hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 
İşin kötüsü, resmi olmayan bir açıklama 
da yapılmadı. Ancak sana iyi bir 
haberimiz var: Fight Night Round 3'ün 
incelemesini bu sayımızda, 73. sayfada 
bulabilirsin. 
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ALP BURAK BEDER, ELİF AKÇA, MEHMET KENTEL, ÖMÜR İKLİM DEMİR, TUNA SENTUNA 


Mortal Kombat, | i 
sahnede! Tabii k 


Anneler, babalar; barış 
yanlıları ve çiçek çocuklar, 
lütfen bu sayfayı hemen 
kapatın; dünyanın en vahşi, en 
kanlı dövüş oyunu daha kanlı bir halde geri 
dönüyor! Bu oyunu “dövüş oyunu" olarak 
isimlendirmek, Topkapı Sarayı'na "yalı" demek gibi 
olur. Evet, daha dürüst olmam gerek; bu bir 
“rakibinin kafasını yerinden çıkar, kafasız gövdesi 
yere patates çuvalı gibi yığılmadan önce onu rma 


anl 


asağıdaki kazıklara fırlat” oyunu (derinden gelen il. 
sadist bir gülme efekti!). Oh be! Rahatladım! ğ 

Uzun soluklu serilerinde, nedense her zaman en i ii 
son oyunun en iyi, en orijinal, en “her sey" olduğu “ # 
söylenir ve genelde bu, reklam amaçlı yalanlardan N e 
ibarettir. Ama Mortal Kombat: Armageddon'ın hakkını e $ 
vermek gerek; Armageddon'ın, serinin diğer 1 


iy yaratma sistemiyle tekrar 


YENİ KONOUEST MODU 


bir şekilde...” > 


Birden fazla düşmanla aynı anda 
dövüşmeye olanak veren Konguest 
modu, kana susamış, vampir vari 
oyuncular için birebir; Shaolin Monks'u 
andıran bu modda, 60 karakterden 
birini seçip, MK dünyasında terör 
estirebileceksiniz. 


oyunlarıyla kıyaslandığını 
oyunu olacağını söyleyebi 


HER YERDE KAN 


Asla bilemezsin; omurilik, 


a en yaratıcı, en iyi MK 
İriz. 


VAR 


boyundan ayrılırken bir 


sarkı mırıldanır, elindeki 
bakar, göz bebekleri küçü 


kafa kısa bir süre daha sana 
lerek karanlığa gömülür ve 


Evet, tavanda asılı duran 


K 


ano'nun dedesi... Bir 


yoklayın, belki bir seyler düser. 
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Bu modda sağa sola koşturup, hazine | 
sandıklarını açarak klonlanmış ninjalarla 
savaşacaksınız. Bir de ismi C yerine K ile 
yazılan binlerce seye rastlayacaksınız. 


Lu 


izin kollarını koparıp, onun kolsuz 
bedenini alevler içinde birakabileceksiniz. Farklı 
fatality'leri art arda Ve kolay tuş kombinasyonlarıy 


şiddet, yeri gelir, ölümü masum kılar, l 
gelmeliyim. Evet, fatality'lere değinmek istiyordum: 
Ekranda kanlı harflerle "Finish Him!" yazdığı anlarda 
parmakların birbirlerine dolaştığı olmuştur, kombo 
kaçmıştır, ceset normal bir şekilde, adi çekmeden 
yere düşmüştür. Bu bir daha teki 
olun; oyun, herkese kendi fatal 
kombinasyonlarını belirleme 
artık sadece belirli bir kara 
İstediğiniz zaman, hangi K 


ocaman, kremalı bir pasta uzat 


FİGHTİNG STYLE 
WEAPON STYLE 
EXTRAS 
BIOGRAPHY 


bapıkıdu. 1 
hapıkda 1 away 


“Belden aşağıya vurmak yoktu 
hani?! Ben olsam kalbini 
sökerdim. Ah Kano, gel artık!" 


Arkada hızla dönen pervaneye 
dikkat! Çok kötü şeyler olacak! 
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Sosyal içerikli mesaj: 
“Aile içi siddete son!" 


Uçurumun kenarından yıkılan 
dünyayı izleme vakti... 


"i oyunun konseptine tersti zater 
> Yapması kolay olsa da, daha gi 
fatality'ler bizi bekliyor olacak. 


: İ 3 HAVADA DÖVÜSMEK 


Kanın sular seller gibi akması İ 
7 içmemiş, bu konuda çalışmış 
arcade makinelerindeki dövüş 


j “Aha, bir sandık altın 
buldum! Diablo'da 
mıyım ne?" 
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Çİ 


havada gerçekleşen dövüşler eklen 

mı, bilmiyorum, aparkatı attıktan sonra ri 

kalırdı ve dövüş orada devam ederdi. İ 
— emde 


damlaları ekranımızı 
“Gelelim karakter diye dek çıkan MK 

© oyunlarında yer ala boss'larla birlikte 60 
karakter) bu oyunda olacak. İşin eğlenceli kısmı ise, 
oyuna yeni bir “fırlatma” sistemi eklenmiş. Artık 
rakibinizi yakaladıktan mi arenadaki; kazıklara, 


tuzaklara, devasa pres makinelerine ya da asit 
zanlarına atabileceksiniz (yine bir sadist gülüş!). 

— Kısacası, Mortal Kombat: Arma; n; karakter ve 
fatality yaratma sistemi gibi pek a 
geliştirme (Konguest modunda ibi) içeriyor... 
Bütün bu yeniliklere rağmen oyunun grafikleri Shao 
Monks'la kıyaslandığında sönük kalıyor. Umarız, 
sey daha: yapımcılar, çıkış tarihi olan 24 Ekim'e kadar bu eksik 
e karışık de ortadan kaldırırlar. DANNNNN! (gong efekti) FINISF 
(bitti) B öp 


ay yememiş, 
oyuna eski 
hatırlatan, 


“Havada dövüş" 
sanatını icra eden konu 
mankenlerimiz... ye” 


OYU 


Armageddon, Mortal Kombat serisi için 
bir veda niteliği mi tasıyor? 

Kesinlikle hayır; Armageddon, yalnızca 
PlayStation 2 ve Xbox için son MK oyunu. 
Ama son MK oyunu değil elbette. 


Armageddon'ı serinin diğer 
oyunlarından farklı kılacak olan sey 
nedir? 

Aslında biz, her MK oyununu serinin 
diğer oyunlarına ve diğer dövüs 
oyunlarına göre daha farklı yapmayı 
amaçlamısızdır. Armageddon da öyle 
oldu; öncelikle serideki tüm karakterler 
oyunda yer alıyor. Ayrıca oyuna; 
karakter/fatality yaratma sistemi, havada 
dövüş gibi yenilikler ekledik ve bazı 
gelistirmeler yaptık. Son olarak, oyunun 
tam sürümünde, su an hakkında 

)ilgi veremeyeceğim bir mod daha 
yulunacak 


Eski oyunlarda bulunan karakterlere 
yeni hareketler ve silahlar eklendi mi? 
dir kısmına eklendi, bir kısmına ise 
eklenmedi. İnanın bu dengeyi tutturmak 
çok zor, çünkü oyuncular hem eski 
karakterleri oyunda görmek, hem de 
onlarla yeni seyler yapabilmek istiyorlar. 
3u noktada dengeyi sağlamaya çalıstık. 
dir karakteri fazlasıyla değistirmek, 
oyuncuya “Benim adamıma ne olmus 


öyle?!" dedirtirken, hiç değistirmemek 
de oyuncunun hep aynı oyunu 
oynuyormus gibi hissetmesine neden 
olup onu sıkıyor. Dediğim gibi, iki 
durumu da göz önüne alarak dengeyi 
sağlamaya çalıstık. 


Oyuna eklemek istediğiniz, ama 
ekleyemediğiniz bir karakter oldu mu? 
Hayır. Tüm Mortal kombat oyunlarında 
yer alan karakterleri bu oyuna dahil 
ettik; kimseyi dısarıda bırakmadık. 


Lâv Nehri'ne kim 
düsecek acaba? 


ÖLÜMCÜL RÖPORTAJ! 


Mortal Kombat serisinin yaratıcısı Ed Bron ile, MK: 
Armageddon hakkında konustuk. 
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DİĞÜYON MUZ 


CNN'in yaptığı açıklamaya göre, PS2 


fiyatları yakın gelecekte yaklaşık 
20$ düşebilir. PS3'ün çıkış tarihinin 
yaklaşmasından ve PSP'nin fiyatındaki 


düşüşten sonra, sıranın PS2'ye 


gelmesini kaçınılmaz olarak gören CNN 


ekonomi muhabirleri, bu düşüşün tüm 


dünya ülkelerinde yaşanabileceğini 


vurguluyor. Sony, bu konuyla ilgili 


Taş üstünde taş, 
baş üstünde baş 
kalmayacak! 


Yeni fatality sistemi tam olarak nasıl 
isliyor, bize anlatabilir misiniz? 

Diğer MK oyunlarında belirli bir tus 
Kombinasyonu yaptıktan sonra fatality'yi 
izliyordunuz. Yeni sistemde ise fatality, 
küçük fatality parçalarından oluşuyor. 
Oyuncu, seçtiği parçalarla istediği 
fatality kombinasyonunu yapabilecek. 
Her fatality parçası için tusa basma 
hızı artacak. Bu da iyi oyuncuların 
uzun fatality'ler yapabileceği anlamına 
geliyor. 


Oyuncuların, içinde dövüştükleri 
mekanlarla etkilesim sansı olacak mı? 
Armageddon'daki oyuncu-arena 
etkilesimi, MK: Deception'ı andırıyor; 
oyuncular yine rakiplerini arenadaki 
pek çok tuzağa fırlatabilecek ve 
çevredeki silahları alıp dövüş esnasında 
kullanabilecekler. Oyunda bu sefer daha 
çok tuzak ve silah yer alacak. Ayrıca 
oyuna eklediğimiz “havada dövüş" 


herhangi bir açıklama yapmasa da, 


öt 


özelliği, “fırlatma” seçeneklerinin 
sayısını artıracak. 


Konguest modu son oyundan bu yana 
ne kadar değisti? 

Serinin diğer oyunlarındaki ile 
kıyaslanacak olursa, Konguest modu 
hem oynanış, hem de grafik açısından 
epey değisti. Bu mod artık her seyiyle 
orijinal bir dövüş mekaniği kullanıyor. 
Dövüslerin, aynı anda birden fazla 
rakibe karşı yapılıyor olması gerçekten 
çok heyecanlı. Konguest modunun 
neredeyse tek basına bir oyun olduğunu 
söyleyebiliriz. 


İleride bulmaca temalı başka bir MK 
oyunu daha oynayacak mıyız? 
Armageddon'da bulmaca çözen 

bir dövüşçü modeli yaratmamaya 
özellikle dikkat ettik. Yaptığımız bu 

mod (Konguest) olabildiğince dengeli 

ve eğlenceli... Oyunculara tadını 
çıkarmalarını tavsiye ediyoruz, İleride bu 
moda dâir bazı geliştirmeler de olacak, 
ancak bu konu hakkında şimdiden bilgi 
vermemiz doğru olmaz. 


Oyunun online desteği olacak mı? 
Evet, Deception'da olduğu gibi oyunun 
online desteği olacak. 


Armageddon için PS3'ü beklemeyi hiç 
düsündünüz mü? 

Elbette disündük. Ama yeni nesil konsol 
için yeni bir MK oyunu hazırlarken 
zaman kısıtlaması olmadan, “en 

iyi"ye ulaşmak istiyoruz. Elimizdeki 
projeyi yeniden sekillendirmek oyunun 
kalitesini düşürürdü. 


"Umut fakirin ekmeğidir." diyor ve 
beklemeye koyuluyoruz. 


KINGDOM HEARTS II 
YOK SATIYOR 


Sözlerine "Övünmek gibi olmasın. 
diyerek başlamaları gereken Sguare 
Enix yetkilileri, Kingdom Hearts 
Il'nin satışları ile ilgili yaptıkları 

her açıklamada dikkatleri üzerlerine 
çekiyorlar. Neden mi? Çünkü, oyunun 
satışları rekora doğru ilerliyor. 
Piyasaya çıkalı sadece birkaç ay 
olmasına rağmen tüm dünyada 2,5 
milyonun üzerinde satan oyun, hem 
yapımcılarının hem de fanatiklerinin 
yüzlerini güldürüyor. Kingdom Hearts 
Il'nin incelemesini gelecek sayımızda 
bulabilirsiniz. 


UFUKTA SORUN YOK 


Tüm dünya büyük bir heyecan 
içerisinde, Kasım ayında piyasaya 
çıkacak olan PS3'ü beklerken, Sony 
yetkilileri de yaptıkları açıklamalar 
ile bu heyecanı körüklemeye devam 
ediyorlar. "Kasım'da piyasada, 
ama Türkiye'ye gelişi... Ohoo..." 
diyenlerdenseniz, size iyi bir 
haberimiz var: Sony'nin yaptığı son 
açıklamaya göre, Kasım ayında 
PS3'ün tüm dünyada, aynı anda 
piyasada olmaması için hiçbir engel 
veya sorun yok. 
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Sonic en yakın mağazaya, 
PS3 almaya koşuyor. 


PSP'YE ASİST 

Midway'in bu hafta PSP için 

piyasaya süreceği NBA Ballers: 

Rebound'un kadrosu hayli iddialı 

görünüyor: Shag, Kobe Bryant ve 

hatta efsanevi oyuncu Larry Bird, 

kontrol edebileceğimiz oyuncular v 

arasında yer alıyor. Umarız bu kadro ( 
: 


iyi bir performans sergiler de, biz de 
PSP'de sağlam bir basketbol oyununa 


|” — 
kavuşuruz. g i 
PSP DİREKSİYONDA | 
Metra Electronics isimli bir firma, 
PSP'nin WiFi özelliği sayesinde 1994 ö 


model bir Honda Civic'i kontrol , E ei. ii 7 
edebilen bir cihaz icat etti. Aracın B | f ki rp | go rd U k Sa n Ki m 
içindeki mini kameralardan gelen 

görüntüler PSP ekranına aktarılıyor. X 
tuşuyla gaza, Daire tuşuyla ise frene 


PS3 hakkında neredeyse her şeyi biliyorduk, ama dönümü olması nedeniyle seçilmiş. 

Sega'dan, PS3'e çıkacak olan Sonic the Hedgehog Sayfadaki ekran görüntülerini başka bir yerde görmeniz 
basılıyor. Ne kadar gerekli olduğu ile ilgili fazla bilgi sızmamıştı şimdiye kadar. Ama olası değil; yeni nesil Sonic'te, çimenlerden Sonic'in spor 
tartışmaya açık olan bu cihazın bir RPS2D olarak bu işin peşini bırakmadık ve Sega'nın Oo ayakkabılarına kadar her şey olabildiğince detaylı bir şekilde 
bedeli var tabii ki: 250.000$. Eh, bu ofisini yerle bir ettik. tasarlanmış. Mavi kirpimizin yansıması ve ağaç yapraklarının 
parayı verdikten sonra kaskosunu da Elimizde konu hakkında herhangi bir veri yok. Hoş, zaten arasından sızan gün ısığı da göz alıcı. Oyunun son halinde, 
yaptırırsınız herhalde. kim Sonic gibi bir oyunda konu arar ki? Oyunun, 15 yıl önce bu grafiklerin hızla akacağını düşünürsek, Rıdvan Dilmen'i 
Mega Drive'da çıkan ilk Sonic'le aynı adı taşıyacağı kesinleşti: hatırlatan Sonic'i “göremeyeceğimizi" söyleyebiliriz. 

Sonic The.Hedgehog. Bu isim, 2006'nın Sonic'in 15. yıl “ ABB 


PLAYSTATION 
GALA GECESİ 


Açılış hangi oyunlarla olacak? 


z N dn i “a Sony, geçtiğimiz ay, PS3 için altı yeni oyun daha duyurdu. 
YENİ NESİL gi d i Konsol ilk olarak Japonya'da piyasaya çıkacağı için, bu oyunlar 
YILDIZ SAVAŞLARI r d yi da haliyle ilk olarak Japon oyuncularla buluşacak. Açıklanan 

Star Wars: Knights of the Old İbi oyunlar arasında dikkat çekici olanlar; Vision Gran Turismo, 
Republic Il'nin yapımcısı Obsidian, i Everybody's Golf 5 ve Genji 2. Listeye Angel Rings, Monster Carnival ve The Eye 
Web sitesinde, geliştirmekte olduğu of Judgement'ı da ekleyebiliriz. Saydığımız son üç oyun, Tokyo Game Show'da 
PS3, Xbox 360 ve PC oyunları için duyurusu yapılan 102 PS3 oyunu arasında zaten yer alıyordu. Peki, Sony 

iş başvurularına açık olduğunu | - ai f neden ikinci defa bu oyunların duyurusunu yaptı? Anlaşılan, firmanın Japon 
bildirdi. Obsidian'ın hali hazırda PC - cm ii he i ç İM oyunculardan gizlediği bir şeyler var. 

klasiklerinden Neverwinter Nights'ın N ee AL ol ğe 4 PS3'ün Japonya çıkış tarihine yetişmesi garanti olan iki oyun var: Fatal 
devamı üzerinde çalıştığını biliyoruz. il uğ r HAÇ ML 0 eş j i Inertia ve Mahjong Taikai. Peki, yukarıda saydığımız oyunlar nerede? Bize 
Geriye yalnızca Knights of the Old m e erik Ae ni İK) soracak olursanız; Vision Gran Turismo, Everybody's Golf 5 ve Genlji 2, ya 
Republic kalıyor. Bu da demek vd ME iğ ME AA Kasıtlı olarak, ya da teknik sorunlardan dolayı PS3 raflarda yerini aldığında 
oluyor ki, PS3'te yeni bir Knights of N Mİ sşğ ak iş piyasada olmayacak. Eh, elimizde sadece Mahjong Taikai ve bir-iki RPG 

the Old Republic görmemiz olası. | N ir , oyunu kalıyor. Ancak ne olursa olsun, Sony bu oyunlarla sınırlı 


LL 
K - GT5'i bekleyemiyor 
musunuz? Evet, biz de... 


kalmayacaktır. M ABB 


| “rin gözbebeği olan futbol; 
dısında dügğyanın diğer ülkelerinde'de büyük 
önem taşıyan bir konu, bir konudan da öte, bir 
yaşam biçimi. Topa vurmayı bile bilmeyen 
insanların tuttukları takım için kendilerini paralamaları, 


birbirlerini öldürmeleri ve maç zamanı dünyayı unutmaları 
çok enteres 
gereren (değerlendiril! yor da zaten) davranışlar bana 
sorarsanız. 

Şimdi mikrofon 


ın ve psikolojik açıdan değerlendirilmesi 


J Fırat'a uzatıyorum ve soruyorum; 


neden futbol? "Bir oyun ya da basit bir sosyal faaliyet değil 


laf 


futbol. Futbol, il 
kalplerin aynı noktada bir 


n, Ortak bir amaç 


yük bir olay." diyor 


ÇOK MM im bir 


iz gibi sayın O 


yamalar sayesinde gerçek isimler PES'e eklenebiliyordu. 

/e nihayet EA'nın bu uzun süren saltanatı sona eriyor. 
ig takımlarını birebir kullanma haklı, yeniden ihale 
usulüyle belirlenecek ve en çok ödeyen firma, isimleri de 
yanında götürecek. Gönül isterdi ki, hernişKonamişhem de 
EA bu isimlerin haklarını satın alabilsin, ama'edindiğimiz 
bilgilere göre bu lisans mevzusu tahmin ettiğimizden de 
hassas bir konuymus ve kanunlara göre tek bir firmanın 
tür haklara sahip olması daha doğruymuş. 

Peki bu durumda ne olacak? PS3'ün çıkısıyla birlikte 
futbol piyasasında lider olmak isteyen Konami ve EA 
musluklarını açacak ve sadece bir firma tüm takım ve 
oyuncu isimlerine hükmedecek, FA'nın dolar milyoneri 
olduğunu bildiğimiz için bu yarışı kazanması daha olası, 
ama Konami de beklenmeyen bir atak yapabilir. “Ben 
isimlere misimlere bakmıyorum, önemli olan oyun!” 


di 


Jiyorsanız, FIFA'nın sadece bu isimler yüzünden PES'i 


ık en çok 


satan futbol oyunu unvanını taşıdığını 


k isterirn. Sonuçta daha az satılsa da, gerçek takım 


simlerine 


sahip olmasa da, PES yine en iyi futbol 


nu olmaya devam edecek, TS 
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İSTER MİSİNİZ? 


0 zaman okumaya devam edin. 
Aramıza katılacak olan yazarlarda 
aradığımız sadece iki özellik var: 
Birincisi, Türkçe'ye mükemmel 
düzeyde hakim olmak; oyunlarla ilgili 
görüşlerinizi hem bilgilendirici, hem 
akıcı, hem de eğlenceli bir şekilde 
yazıya dökmek, sandığınız kadar 
kolay bir iş değil. Hele ki bunu kısıtlı 
karakter sayısında, teslim tarihine 
saatler kalmış olmasının verdiği stresle 
yapmaya çalışıyorsanız... Bu yüzden iki 
defa düşünün. 

İkincisi, oyunlar ve oyun cihazları 
hakkında herkesten daha bilgili ve 

“4konuya hakim olmalısınız. Eğer bu 

özelliklere sahip olduğunuza gerçekten 
inanıyorsanız, son iki ay içinde çıkmış 
lan bir oyuna, 8000 karakterlik bir 

celeme yazısı yazın ve bize gönderin; 
hem PlayStation, hem de diğer tüm 
konsollara hakimseniz, örnek yazınızı 
level(dlevel.com.tr adresine “KONSOL 
YAZARLIĞI BAŞVURUSU” başlığı altında 
gönderin. 

Yazılarınızı en geç 31 Mayıs 
tarihine kadar bekliyoruz. Bu bir 
yarışma değildir; kazanan, kaybeden 
yoktur. Sadece ilgimizi çeken 
başvurulara, e-mail ve telefon ile 
ulaşacağız. O yüzden “Ben kazandım 
mı?" konulu e-postalarınıza yanıt 
alamazsanız lütfen üzülmeyin. 


PATOS . FUTBOL 
ATEŞİNİ YAKIYOR 


Dünya Kupası heyecanı başlamak 
üzere... Türkiye, 2006 Dünya Kupası'na 
katılamadı, ama futbol tutkunları 
başka bir Dünya Kupası'na gidiyorlar; 
Mayıs ayı boyunca İstanbul, Ankara ve 
İzmir'deki üniversitelerde gerçekleşecek 
olan Patos Football Fever etkinliğinde, 
PlayStation 2 tutkunları doyasıya 

Pro Evolution Soccer 5 oynayacak 

ve kazananlar, Haziran ayında, 
Fransa'daki Elektronik Sporlar Dünya 
Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecekler. 
Özel stadyumlarda gerçekleşecek olan 
turnuvada Şansal Büyüka ve Erman 
Toroğlu da üniversite öğrencileri 

ile buluşuyor. Ünlü futbolcuların 

imza günlerinin yanında; top 
sektirme ve penaltı yarışmaları, top 
cambazlarından gösteriler turnuvada 
yer alacak. Detaylı bilgi için: 
www.ffever.com 
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TAHMİN ETMİŞTİK! 


Lara Croft'un sesi sonunda açığa çıktı. 


Geçen sayımızda, su anda piyasada olan yeni 
Tomb Râider oyunu Tomb Raider Legend'da 
Lara Croft'u ünlü bir ismin seslendireceğinden 
bahsetmiş ve sesin kime ait olacağı 
konusunda tahminde bulunmayı da ihmal etmemistlik. 
Yu yarışın galibi.Savas Ay oldu; Lara Croft'a yeni 
macerasında 0 56$ Verecek (1). 

Aslında favorimiz Rachel Weisz'di, fakat kendisi gezip 
tozmaktan, hamile kalmaktan ve Golden Globe ödülleri 
kazanmaktan bitap düsmüs olacak ki, bu teklifi geri 
çevirmiş. Yapımalar da hızla ikinci favori isme geçip 
sevimli, çekiçi ve güzel insan Keeley Hawes'i Lara Croft'u 
seslendirmesi için uygun görmüşler, 

Keeley Hâwes'i tanımıyor olabilirsiniz. Biz de daha 
geçen sayıda tanıstık kendisiyle, Spooks adlı bir BBC 
dizisinde rol alan Hawes, asıl ilgiyi, Victoria çağındaki 
kadınların birbirleriyle olan aşını samimiyetinin 
sergilendiği Tipping the Velvet (sağdaki fotoğrafa bakın) 
isimli yapımla topladı. 

Tamam, ses konusunu çözdük. Gelelim Lara'nın 


KORKU OYUNUNDAN, 
KORKU FİLMİNE 


Silent Hill'den bahsetmiyoruz, o konuyu 
aştık artık. Konumuz dahilindeki isim 
Forbidden Siren ve bildiğiniz gibi ikinci 
oyun şu an hazırlık aşamasında. Yaz 
aylarında piyasada olması beklenen 
yeni korku serüvenini Spider-Man'in 
yönetmeni Sam Raimi sinemaya 
uyarlayacak. Film için isim haklarını 
satın alan Raimi, "Filmi başka bir vücut ölçülerinin kime ait olduğuna... Bunun için de 
yönetmene mi devredecek, filmde birkaç ünlü manken sıraya girmisti ve aralarında Tuğba 
hangi oyunculara yer verecek, filmi Özay, Tülin Şahin, Banu Alkan'ın bulunduğu grup kısâ 
ne zaman çekecek?" gibi soruları hala sürede elendikten sonra, geriye ismi açıklanmayan 
cevaplamadı. birtakım pizemli manken kalmıstı, Elemeler sonunda, 
daha önce model olarak kullanılan Nel McAndrew, 


V 
LAS VEGAS TAKE 2 YA Rhona Mitra ve Lucy Carkson gibi isimlerin arasına yeti 
SAVAŞ AÇTI oyunla birlikte Karima Adebibe katıldı. 


Rockstar'ın San Andreas'ın içine Böylece Tomb Raider 


gizlediği “Hot Coffee" modu, LA şehir efsanösinin b ai 

avukatını (Amerika'da her şehrin bir tüm gizli gü 

avukatı bulunur) rahatsız etti. Rocky seli gi 
güzelleri VW 


Delgadillo ismindeki avukat, Take 
2'dan 5000$ tazminat istiyor; buna 
ek olarak da California eyaletinde San 
Andreas satışlarından elde edilen karın 
da tamamını talep ediyor. Take 2'nun 
davayı kaybetmesi halinde, gizlice 
inşa etmekte olduğu uzay üssünün 
tamamlanması biraz gecikecek. 


NİNJALARIN DÖNÜŞÜ 


Eğer haberiniz yoksa, gözlerinizi 
iyi açın, zira Teenage Mutant Ninja 
Turtles adıyla anılan 

Ninja Tosbağalar'ın 

yeni filmi yapılmaya 

başlandı ve hatta film 


gelecek yıl bitmiş i BİR BAKIŞTA KEELEY HAWES 


olacak. Bu haberle 


ortaya çıkmış 
oldu, X1$ 


Keeley Hawes (solda) Victoria çağındaki genç 
kızların sorunlarını arkadasıyla paylasırken... 


birlikte Ubisoft da , GÖSTERİŞ zi 

harekete geçti. 21. İlginç bir havası var. Üstündeki bu cömert kıyafetle daha da estetik duruyor. 
yüzyılda geçecek Seki 

olan yeni Ninja : GÜZELLİK 

Kaplumbağalar'ın 3 Ne yalan söyleyelim, gerçekten güzel bir insan. Sesi de öyle... 

oyunu da filme paralel 

olacak, fakat Ubiso! ŞAN, SÖHRET 

çok dikkatli İngiliz televizyonlarında birkaç dizide oynuyor, ama İngiltere dısında pek 
olmak zorunda. » tanınmıyor maalesef. 

Çünkü ne Fox 

TV'de yayınlanan a EVLİLİK 

yeni çizgi-film, ne , “Evet, bırak kendini kollarımıza En azından aynı eve çıkabilirdik. Tabii ki bunu, Spooks dizisindeki rol arkadası 
daha önceki oyunlar, ne de eee  Y lara..." Ha? Rüyaymış... j Matthew Mafadyen'le evli olduğunu öğrenmeden önce düşünüyorduk. 
diğer promosyonlar tosbağaların eski EE... 


başarısını yakalayamadı. 


BANT YAYIN 
Hafta içi hergün 20:30 ve 01:00'de 


BANT 
Cumartesi 17:30 - Pazar 11:30 


/'nek DIGITURK kanal 18'de 


www.snek.com.tr 
www.bantdergi.com 


ETEM 7 | a 5 
KRATOS'UN ÇIRI 
God of War ll gümbür gümbür geliyor! 


Sony, God of War Il 
ile yeni bir sürpriz 
yapmaya niyetliydi, 
fakat heyecanlı GOW 
oyuncuları sürprizi mundar ettiler 
ve Santa Monica stüdyolarını işgal 
ederek yeni oyunla ilgili detayları 
basına sızdırdılar. Öğrendiğimiz kadarıyla, 
Kratos'un dönüşü yine muhteşem olacak. 
Savaş tanrısı Ares'i yerinden eden Kratos, 
diğer tanrıların ona iyiden iyiye sinir 
olmasına daha fazla tahammül 

edemeyip yepyeni bir savaş başlatıyor. 
Neyse ki Kratos bu defa daha güçlü. 

Artık seri hareketleri arasında silah Daha fazla kan i. 
değiştirmek ve büyü yapabilmek de daha fazla vahşe 
mümkün olacak. Ayrıca, eğer ulaşması gereken tek istediğim bul 
yerler çok uzaktaysa Icarus'un kanatlarıyla hava 
yolunu kullanabilecek ve Blades of Athena 
sayesinde kayaları kaldırıp düşmanlarının suratına 
gömebilecek. "2007'nin başında geleceğim." 
diyerek bizlere söz veren Kratos'u, ruhlarımızı bir 
kez daha esir etmesi için bekliyoruz. M TŞ 


4 


Büyük yaratıkların üstündeki Imp'ler, 
bu yaratıkları kontrol ederek daha » 
etkili saldırılar düzenleyecek. 


2 


Bu üç baslı yaratığın her kafasını top j 
misali ayrı ayrı yerlere fırlatabileceğiz. 


“Merak etme, 


ben n MUMYA Gt üc 
arkand..." 


RAINBÖW SIX'TE EN » 
RİSKEPYEDİ GÖREV 


En eğilenceliktgi ClancWgörevleri Critical Hour'da.. 


E yeti in İzini Ki ybettiğiri oyunlar yar ve Çünlei, terörü aradan YU, ant içrmiğ(İğ 

bikoyunlard: ifl biri defRainbow Siz. Kaç damadı Ding Chavez'i, İORA'un daha önce Üstesir 

Gtane oyunu çıldtı, An iyisi fiğagisiydi, kaç geldiği zor ve enteresan yedi görevde kontrol sdeceğiZi 

taneoyunu dala çılkdt ak; Mgbir fikrim Jahın, bu görevleri Ding için tekrar yaratacak ve Ding'i eni 
yok: Dolayısıyla Critical Hour habertiiii bf ni derinden gelismis silah ve ekipmanla Ti savas alanına salacak, Bahsi 
Ptkilediğini söylersem büyük bir yalafsöylermiz olurum; geçeni görevler, daha öncesddihı duyduğumuz PC oyunları 
ama siz okuyucularımızdan mutlaka birkaçı Tom Cancy Rogue Spepar ve Rainbow SİX'tEN alınmız. Bu yüzden daha 
oyunlarıyla MuNu anlar yaşamıştır ve belki hala da önce bu oyunlardan birini bilgioynadıysanız, Critical 
yaşıyordur Holr'a karşı yabancılık çelme 'Yece Ksiniz. 2006'nın ikinci a 

Critical Hour haldarıda şu anı elimizde fazla bilgi yok çeyreğinde piya saddolması bekle e Oyul hakkından daha “ili 

laten ayümiçifrYepyeni bir macera" da diyemeyiz dizla bilgiyi bir sonraki sayımızda bulabilirsiyiize Mz Bad Boys'un yapımcısı Jerry Bruckheimer, bir Prince of 


Persia filmi yapmak istiyor, 


" 
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Bir mrs Metal ön sözünün A yerde gül biterdi. O 
mekan hemen ablukaya alınır ' derinlemesine incelenirdi. 
Artık devir değişti. Hala MGS ismini. duyduğumuzda 
gözlerimizi o yöne çeviriyoruz, ama pılımızı 
pırtımızı toplayıp o mekana yerleşmiyoruz. Şimdiyse, MGS 
evreni, dört farklı yapımla daha renkli bir hale geldi. Kojima, bir PSP ve bir PS3 


bir çizgi-roman ve bir de film . bizi Metal Gear e ya e Deta 
aşağıda... 9 p i 
e METAL GEAR AGD 2 / ? 
> İsminin içindeki ünlem işaretiyle ilgi toplamaya çalışan, 
Ni ) i fakat aslında buna hiç ihtiyacı olmayan strateji ii 
N oyunumuzun devamı yine PSP'de, İlk oyunun sıkıcılığını ir .- 
LP herhalde henüz unutmadınız. Bunu Konami de ber 


2 . farketmiş ve yeni oyunu daha hareketli hale getirmek 
için çok uğraşmış. Bu amaçla oyuna Snake'in 
haritalarda özgürce ilerleyebilmesi başta olmak 

Metal Gear Ac'd artık daha © üzere, daha parlak e ve yüzlerce (200 ila 
renkli ve daha canlı. 500 arası) 


kombinasyonları yapmaya yari 
Mİ özellikler ve bölümlere özel tuzakla 
alıyor. Oyunun ömrünü uzatm 


videolar da izleyebiliyoru Hepsi şuan 
piyasada olan Metal Gear 12 gine 
içinde... 


(| Yoksa hiç MGS oynamadınız mı? 


£y p 4 Neyse, üzülmeyin; PSP'de çizgi 


romanını okursunuz, 


My HAND! 


Bu kızlar da kim? Cevabı bilmek 
istiyorsanız MGS oynamak zorundasınız. 


METAL GEAR SAGA 

Hayır, yeni bir oyun değil. Yeni bir film? Belki. Metal 
Gear Saga, sadece Metal Gear Solid'in tüm detaylarını 
anlatan bir derleme, kısaca bir Metal Gear belgeseli, 
MGS hakkında bilmek istediğiniz her şey ve gerçekten 
daha fazlası, Metal Gear Saga'da sizi bekliyor. Mesela 


PSP'de MGS çizgi-romanı 
okumak, eklenen sesler  B 
“ ve animasyonlar ile en az © 
v oyun kadar eğlenceli. 


METAL GEAR SOLID ÇİZGİ-ROMANI 


Son ismine henüze kavuşmamış bu MGS dijital çizgi-romani, 
uzun süredir piyasada olan Meta “Gear Solid çizgi- 


MG53'teki The Boss'un kolundaki yılan dövmesinin, “romanlarının üstüne kuru ir UMD'nin içine bu güne 
- dövüş sırasında gülümsediğini biliyor muydunuz? Biz kadar yayımlanmış tüm çizgi-roman sayıları sıkıştırılacak ve 

de bilmiyorduk, az önce öğrendik. Metal Gear Saga, üzerlerine ses efektle üzik ve animasyonlar eklenecek. 

bir bonus DVD olarak MGS3: Subsistence'ın yanında Hatta bütün m yapılarak gizli detaylar da ortaya 

sunuluyor. MGS hayranıysanız kaçırmayın. çıkarılabilecek. Serinin çıkış tarihi ise maalesef belli değil,  T$ 
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| Yeni Singstar * yeni Buzz 
ANAN - Uykusuz geceler! 


hş bri çok Gece dışarı çıkmak iyidir, güzeldir de; SingStar Rocks! ise bizlere yepyeni Rock 


uzaklarda o kadar sigara dumanına, gürültüye, şarkıları sunuyor. Parçaların tam listesi sağ 


olacak. kötü müziklere, garip garip insanlara tarafta duruyor, bu yüzden oyunu almadan 
Mr,” tahammül etmek de bir yere kadar... önce parçaları dinleyin, ezberleyin ve 
Lir Og . Bunun yerine evimizde oturup eğlensek? Nasıl Ercan Saatçi'nin önünde rezil olmayın. 


mı? Mesela bir adet Singstar, bir adet Buzz, BT 
hareketlilik oranınıza göre bir adet Dance Dance 
Revolution ve bir de EyeToy Kinetic 

kombinasyonuyla, davet ettiğiniz arkadaşlarınız 

evinizi siz isteseniz de terk etmeyecektir. 

Haydi gelin, Buzz ve Singstar'a bir el atalım. 
Buzz: The Big Çuiz şu anda piyasada ve genel 
kültürüne, müzik birikimine ve İngilizce'sine 
güvenen herkes, Buzz gamepad'iyle, birbiriyle ya 
da Buzz'ın sunduğu rakiplerle yarışabilir. 
Oyundaki önemli yeniliklerden biri Hitman turu. 
Bu bölüm sayesinde kaybeden tarafta olsanız 
bile, rakiplerinizden puan çalarak başa 
geçebiliyorsunuz (nasıl oluyor, merak ettim 
doğrusu). 

Nisan ayının sonunda piyasaya sürülen 


z çıktığı kadar 
acaksınız! 


Killers iyi de, Megadeth 
de fena olmazdı. ü 


V kesi; Ni için , İd PLAYER 1 —— PLAYER? > PLAYER3 > PLAYERA b 
Mercenaries'in devam oyununu You had a boy - frier ğa e ni 
hazırlıyor. â 
ONAYLANDI: Sony, SOCOM'un yapımcısı 
Zipper Interactive'i satın aldı. 


SÖYLENTİ: Fırat, evindeki inanılmaz T 
rahat kanepe yüzünden iş hayatında / 
zor anlar yaşıyor. | 


Perre 


ald İn elin 0 nm enler Ve 


r VU 4 EDE ELMA, 

SÖYLENTİ: Ubisoft, simdiden Splinter MOZZ 
Cell 5'i hazırlamaya başladı. CAM > 
ONAYLANDI: Activision, gelecek yıl 
sinemalara gelecek olan Transformers İs A Kk C ül 10 N A Kl —İ 
filminin oyununu yapıyor. i 

«RNA » 
SÖYLENTİ: Fırat'ın kanepesinin 
rahatlığını bir kez yaşayan Tuna, Fırat'ın LMA Manager 2006'nızı güncel tutmanın yolunu LMA Manager 2006'yı birkaç 
ege taşınmak İçin Gam atar. açıklıyoruz dakikada güncelleyebilirsiniz. yama zı gg 


ONAYLANDI: Siy'ın yapımcısı Sucker 
Punch, PS3'e özel bir oyun üzerinde sıyamıyor, haliyle devam oyununu oyununuza akt 
çalışıyor. ur. B emek zorunda ka (sunuz yapmanız gereken tek şey 
ONAYLANDI: Hideo Kojima yalnız Rone 0. FCE 3'da Sir meniz yok, çünkü size iyi İnternet'e bağlayıp, o , 
ölmekten korkuyor. Oy p ğ t r PS2 için bir LMA sadece 7.5 YİL'ye en güne 


” 
arabilecek 
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eh, sonuçta bu 
vahşete izin Vel 


Silent Hill; 
mek gerek. 


KiZEİ-rom 
Kojima'n, ın uni Senaryosu u Hideg 


çalimızı ü olabi 8ünden 


İnsan neden korkmak ister? 

Korku iyi bir şey değildir ki. 

Korkunca saklanmak isteriz, 

kaçmak isteriz, kabuslar görmeye 
başlarız, sinir sistemimiz bozulur, vs... Peki 
biz deli miyiz de korkmak için sinemalara 
gidiyor; evimize tıkılıp, ışıkları kapatıp korku 
oyunları oynuyoruz? Cevabı basit: Korkmayı 
aslında çok seviyoruz; çünkü korktuğumuz 
zaman, hayatımızın ne kadar değerli 
olduğunu bir kez daha anlıyoruz. 

Silent Hill de bir korku oyunu olduğuna 
göre, PSP'miz sayesinde her yerde yanımızda 
olmasında bir sakınca yok o zaman. Yalnız 
bir sorunumuz var. Silent Hill Experience 


KORKU HER ZAMA! 
YANINIZDA 


Silent Hill'i farklı bir şekilde yaşamak için..* 


adındaki yeni Konami ürünü, bir oyun 
olmayacak. Konami bu kez önceki dört oyun 
hakkında bilgiler içeren, interaktif bir UMD 
hazırlıyor. Silent Hill'in filmiyle aynı anda 
piyasaya sürüleceği için, filmle ilgili 
fragmanlar, röportajlar ve bilgiler de yine bu 
UMD'de yer alacak. Bunlar işin önemsiz 
bölümleriydi. Experience'ın asıl güzel 
özelliği, her biri 15 dakika uzunluğunda olan 
altı tane interaktif çizgi-roman içerecek 
olması. İki ve üç boyutlu görüntülerin bir 
karışımı olacak bu çizgi-romanlar, Silent Hill 
hakkındaki bilinmeyenleri anlatacak. Silent 
Hill'in gizemini çözmeye hazır mısınız? 
mT 


© YENİ NESİLE 
MERHABA 
PS3'ün resmi çıkış 
tarihi nihayet 
açıklandı. Kasım 
ayında, tüm 
dünyada aynı anda 
PS3 bizlerle olacak. 


© KEELEY HAWES 
Dergice onu çok 
beğendik, çok 
seviyoruz. Yeni 
Tomb Raider'da 
Lara'yı seslendirdiği 
için de çok 
mutluyuz. 


> SPLINTER CELL 
ESSENTALSS 

PSP oyunu böyle 
yapılır işte. PS2'den 
oyun çevirmek 
kolay, ama SC 
Essentials gibi 
orijinal bir oyun 
yapmak ise zordur. 


— FHRAT, TV'DE 
Ünlü YİM Fırat 
Akyıldız, S'nek 
TV'de yayınlanan 
OverGame 
programına 
katılarak şanına 
şan kattı. 


SPLINTER CELL 
DOUBLE AGENTT 
Biz oyunu Nisan 
ayında bekliyorduk, 
maalesef oyunun 
çıkış tarihi Eylül'e 
ertelendi. 


BAHAR AYI 
Baharla birlikte 
herkes kendisini 
dışarı attı. RPS2D 
ofisinde de içeride 
kimse kalmadığı 
için, dergiyi yapmak 
güçleşti. 


THE GODFATHER 
Büyük umutlar 
bağladığımız oyun, 
bize hayatımızın 
büyük hayal 
kırıklıklarından 
birini yaşattı. 


UYKUSUZLUK 
Ofiste art arda 
sabahlayan dergi 
çalışanları 
uykusuzluktan 
bitap düştüler. 
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“NEDEN BEN MR.PINK 
OLMAK ZORU? 


Takım elbiseli köpekler 
emrimizde... 


Ouentin Tarantino, 20. yüzyılın son on 

senesinin kült yönetmen ve 

senaristlerinden biri... Diyalog yazma 

konusundaki inanılmaz yeteneği, her 
sahneyi en ince detayına kadar düşünmesi ve 
tasarlaması, müzik kullanımındaki zekası şagi 
roman sanatına olan yatkınlığı ve bu yatkMlık 
sayesinde yarattığı kendine özgü şiddet öğeleriyle, 
nev'i şahsına münhasır bir sinema tarzına sahip 
Tarantino. 

Tarantino'nun bir filminin oyunu yapılsa nasıl 
olabileceği hakkında konuşur dururduk hep, bu 
konudaki detaylı yorumlarımızı aşağılarda bir 
yerlerde görebileceksiniz zaten. Nitekim bu 
konuşmaları bir şekilde duyan Eidos (aramızda 
casuslar var Fırat!), geçen sene Tarantino'nun ilk 
filmi Rezervuar Köpekleri'nin oyun haklarını satın 
aldı ve kısa bir sessizlik döneminden sonra oyun 
ile ilgili bilgiler netleşmeye başladı. 

Reservoir Dogs, bir third-person aksiyon 
olacak. Açıkçası ben, oynanış olarak Max 
Payne tarzı bir şeyler bekliyorum. Yapımcılar 


aym A 
p Pla 
AKSİYON OLACAK yotallonR 


GTA benzeri oyun grubundan sıyrılmak ve hızlı bir 07 EL 
aksiyon oyunu yapmak istediklerini belirtiyorlar. 
Özellikle Mr. Blonde'u yönettiğimiz sahnelerde B İ Ne İ LER! 
adrenalin dozunun iyice yükseleceğini ve etrafın 


kan gölüne döneceğini tahmin etmek zor değil. 
Ayrıca, film bir soygun ve soygundan kaçışı konu 
aldığı için (izleyenleriniz bilir), oyuna bolca 
heyecan dolu sürüş bölümleri de serpiştirilmiş. 
Filmin şiddetine ne kadar yaklaşır bilinmez, 
ama Reservoir Dogs kesinlikle yaşı küçük 
oyunculara tavsiye edebileceğimiz bir oyun 
olmayacak. 

Oyunda, filmdeki bütün karakterler yer 
alacak ve her karakter kendisine özgü 
yeteneklere sahip olacak; ama maalesef, 
sadece Michael Madsen'ın oynadığı karakter 
olan Mr. Blonde, Madsen'a benzeyecek. 

Ayrıca yine üzgünüz ki, hiçbir karakterin 
orijinal sesi oyunda yok (Madsen dahil); 
ama neyse ki yapımcılar, filmin başarılı 
soundtrack'ini oyuna dahil etmeyi 
başarmışlar. B MK 
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BU ÇOCUKTA POTANSİYEL VAR MI? 


Tarantino'nun diğer filmlerini RPS2D gözüyle değerlendirdik. 


KILL BUL: 1 

Tarantino'nun bir filminin oyunu 
yapılacaksa, Kill Bill ilk sırada 
olmalı kesinlikle. Black Label 
Games de böyle düşünmüştü 

ve filmin oyun haklarını film 
daha vizyona girmeden satın 
almıştı. Ancak, daha sonra 
oyunun yapımının durdurulduğu 
açıklandı. Hattori Hanzo kılıcıyla 
fırtına gibi esebilirdik oysa... 


iL yi 
/ 


PULP FICTION 

90'ların bu kült filmi, aksiyondan 
çok diyaloglara dayanıyordu. 
Yine de Pulp Fiction, Grand Theft 
Auto'nun kral olduğu bu diyarda 
içindeki suç unsurları, zeki ve pis 
bir espri anlayışı, uyuşturucu ve 
seks birlikteliğiyle 18 yaşından 
büyük oyuncular için ilginç bir 
oyun olabilir. 


JACKIE BROWN 

Kesinlikle oyunu olamayacak, e Bacli 
olmaması gereken bir Tarantino ie f 
filmi. Sıfıra yakın aksiyona sahip, L 
geyik muhabbeti üzerine kurulu 

olan bir filmin oyunundan iyi bir 

sey çıkmaz, çıkmamalı. Çıkarsa 

oynamam, yazmam. 
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Jessica attacks! 


GOBLIN'LER, ORC'LAR, JÖLE KIVAMINDA // < 

GARİP YARATIKLAR VE DAHA FAZLASI... 2006 4 

YILINDA BU YARATIKLARLA ÇOK FAZLA HAŞIR 77. 

NEŞİR OLACAĞIZ. BU YÜZDEN KOLTUĞUNUZA/ 
RUN:VE ÖNÜNÜZDEKİ ALTI SAYFAYI SATIR” * 
MADAN TAKİP EDİN. 


iz de bize katılın, zamanın, gerçeğin ve deliliğin 

ötesinde bir diyara doğru açılın; bu diyarda 

del anlılar dünyayı kurtarmak için yola çıkar, tek 

«boynuzlu atlar birer taşıma aracı olarak kullanılır, 

yanınızda büyülü bitki taşıdığınız için polis 
1 tarafından tutuklanmazsınız ve insanlar o kadar 
ibarlardır ki, sizinle savaşırlarken sıralarını beklerler ve 
evlerini yağmalasanız bile sinirlenmezler. Çünkü burası RPG 
ülkesidir (ya da Japonya)! RPG sevin ya da sevmeyin, bu dosya 
konusuyla ilgilenmeniz gerekiyor, çünkü ileriki sayfalarda 
göreceğiniz oyunlar şimdiden oyun piyasasını bir hayli meşgul 
etmeye başladı ve kafanızı nereye çevirirseniz çevirin, 
onlardan biriyle karşılaşmanız kaçınılmaz. 


AN: TUNA ŞENTUNA 


King Trode 
Right then, Hero, my boy! Go and 


by the well and see what it is she 


- 


Dragon 
Journe 


JAPONYA BU OYUNU OYNUYOR! 


Japonlar gerçekten ilginç insanlar... 
Milyon dolarlık bir şirket sahibi bile, 
çizgi-film vari grafiklere sahip olan bir 
oyunun başında günlerini harcayabiliyor, 

yıllık iznini sadece o oyun için 

Dünyanın en RPG kullanabiliyor. İnanmıyorsanız, Dragon 

gibi RPG'si... Bir Ouest Vill'in Japon halkına ne yaptığına bir 

RPG'de olması bakın; yukarıdaki mavi, gülümseyen "şey" kılığına 


gereken her şey en girmiş olan onlarca Japon'u sokaklarda görebilirsiniz. 


iyi haliyle bu Neden? Çünkü hepsi deli! Ya da RPG hastası... Hala 

oyunda. Biraz Sıkıcı, emin değilim. 

biraz çocuksu, ama Peki Dragon Çuest'i bu kadar özel yapan nedir? 

zaten tüm RPG'ler Şimdiye dek bir ton RPG oynamış olan biri olarak, 

öyle değil mi? Dragon Ouest'te aslında özel hiçbir şey bulmadığımı 

söyleyebilirim, ama oyun öyle bir yapıya sahip ki, 

RPG sevmeyene RPG'yi sevdirir, seveni de uzun (çok uzun) bir maceraya 
sürükler. 

Grafikleri cel-shade tekniğinin doruklarında, canavarları birer 
Jelibon kıvamındadır. İyidir, hoştur, ancak üç yüz saat oynayarak 
oyunun ortasına kadar gelebilirsiniz. Bu yüzden hala “Final Fantasy" 
derim. 


Bu oyunda her şey renkli, her 
sey çok sevimli (kötüler bile). 


b 


Çoğu RPG'de büyüler 
havada uçuşur, düştüğü 
yerde büyük patlamalar 
yaratır ve herkes 
mutlaka birkaç büyü 
Ellerle insanların yapabilir. Radiata 
birbirlerine girdikleri | Stories'te ise büyü 
bir zaman diliminde | yerine; saksı, taş ve 
bir karakteri alıyor o | daha iyisi, insan 
ve büyülü bir kullanabiliyoruz. 
dünyada yeni İtinayla tekmelediğimiz 
arkadaşlarımızla bu cisimlerin içlerinden 
birlikte yolculuğa -yeterince hasar alırsa- 
GUNE, eşya ve para düşebiliyor 
üstelik. Bu eylemden sıkıldıktan sonra 
(takriben üç dakika içinde), insanlarla Elfler 
arasındaki savaşa katılabilirsiniz. Seçeceğiniz 
taraf size kalmış. Yayacağınız dedikodular 
da... Ayrıca gece-gündüz geçişleri de oyunu 
direkt olarak etkileyecek. Bakalım Elfler mi 
kazanacak, yoksa insanlar mı? Cevap için bir 
adet Radiata Stories yeter. 


£ 


Süt al, yumurta al, 
postaneye git, ateş topu 
atan canavarı öldür, 
giysileri temizleyiciye 
ver. Güzel... 


> 


Bir RPG Sizi 
X Ele mi Geçirdi? 


Eğer öyleyse, mutlaka aşağıdaki belirtiler görülüyordur. 
“m 


Şİ 


ia 


Gizli güçlere sahip bir çocuğu 2 Size katılan arkadaşlarınızdan 

kontrol ediyor olmalısınız. biri mutlaka sizi mütemadiyen 
Kaderinde de mutlaka evrenil tersleyen genç bir kızdır. Tabii ki 
gezegenilülkeyi/kasabayı sonunda onunla aşk yasamanız 
kurtarmak vardır. kaçınılmazdır. 


2 Diğer arkadaşlarınız arasında, gi Eğer bu RPG Japon yapımıysa 
irice bir savaşçı, yarı insan yarı mutlaka savaş karşıtı mesajlar 
ördek/keçillelibon bir canlı ve kazık ( verir, çevre dostudur ve dizeldir. 
yemeyi beklediğiniz, ama sonunda 

sizi kurtaran bir adam vardır. 


VA, 


il La 
5 Karakterinizi geliştirmenin tek 6 Neden orada olduğu belli 
yolu yaratik öldürmektir. Ne olmayan birtakım hazine 
kadar çok savaşırsanız o kadar çok (o sandıklarına rastlarsınız; 
güçlenirsiniz. İşin güzeli, siz bazılarından para, bazılarından 
geliştikçe düşmanlarınız da güçlenir. ise düşman fırlar. 


bok) hi m ami üzd 


pi 


Elektrik, petrol gibi teknolojiyi © Toplamda 2 saat 42 dakika 
simgeleyen icatlar yok olmuştur, sonra dünyaya inecek bir 
ama neyle çalıştığı bilinmeyen hava ( asteroit umurunuzda olmayabilir, 
gemileri hala işlemektedir. çünkü balık tutmak daha önemlidir. 


9 Karşılaştığınız çoğu yaratık, O) Günlerdir aç, susuz bir 
aklını kaçırmış bir adamın sekilde evden 
günlük hayatta gördüğü objeleri çıkmamanızın nedeni, sıradan bir 


birbirleriyle birleştirmesinden konsept çalışmasını açmak için 
oluşmuş gibidir. aradığınız son altın yumurta olabilir. 
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Altı ayaklı mavi bir kaplumbağa 
sizi korkutamaz! 


DÜNYAYA BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK. 


Dağın Çoğu RPG'de dev, puf bir yaratık gelip bir 

Ghostlight kasabayı işgal eder, biz de onu güle oynaya 
“ÇIKIŞTARİHİ öteki dünyaya postalarız. Shin Megami Tensei'de ise 
Piyasada gülmek, eğlenmek gibi eylemlere yer yok. Şöyle ki: 
ÖZET. Oyunun başında insanları yiyen bir zebaniye dönüşüyor 
Çok çok garip bir ve diğer zebani arkadaşlarınızla sorunlu bir maceraya 
RPG... İnsanların atılıyorsunuz. Oyundaki her türlü yaratık, her türlü 
zebanilere düşünce biraz hastalıklı... Oyun, başında fazla 
dönüştükleri, her zaman geçirmeye başladığınız anda sizi içine 

şeyin yıkıldığı bir çekiyor, içinizi karartıyor ve bırakıyor. Nispeten 
dünyada hayatta çizgisel oynanışı yüzünden “sıkıcı” olarak 

kalma savaşı... 


tanımlanabilir. Buna rağmen bu seriden en az 
bir oyunu denemeniz gerek. 
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Bi j “Bir Donald Duck, kükreyen bir halı çıkacak (diye 
Sauare-Enix bir Goofy yanımda umuyoruz). Bu işlemi aslında daha güçlü 


GKS TARIMI Rİ olmadıkçabeno karakterler yaratmak için kullanacağız, 

Sonbahar oyunu niye ama Winnie the Pooh ile Uyuyan Güzel'i 
Wi oynayayım?" birleştirerek nereye varabiliriz, hiçbir 

Mickey Mouse'un sorusunu soruyor fikrim yok. 
başrolde oynadığı bir ! musunuz? Yoksa Savaşlarda ortaklaşa ataklar 
RPG mi? Kız zaten RPG yapabileceğimiz, güçlü yaratıkları yardım 
arkadaşınıza oynamayan, ama için çağırabileceğimiz yeni masalsı 
oyunları sevdirmek çizgi-film hastası bir o oyunumuz Kingdom Hearts Il, FFXI1'den 
istiyorsanız işe insan mısınız? Ya da sonra “Oynanacaklar”" listesinin başında 


başlanabilecek en iyi 


kd daha iyisi, oyunlara yer alıyor. Aslında hangisi önce gelirse 
i nokta... 


alışmaya çalışan bir onu oynarız, fark etmez. 
dişisinizdir. Neyse, 
bu seçenekleri boş verin ve beni dinleyin: 
Kingdom Hearts Il her PS2 sahibinin 
oynaması ve sevmesi gereken bir 
yapım. İster bir şirketin genel 
müdürü olun, ister bir manken... 
Bu oyunu oynayacaksınız, o kadar! 

Evet, bunu zaten daha önce 
yaptık; Disney karakterlerini, Sguare 
karakterleriyle Kingdom Hearts'ta 
tanıştırdık. Peki şuna ne dersiniz: 
İstediğimiz karakteri, diğer bir 
karakterle harmanlamak ve ortaya 
yeni bir hayal kahramanı çıkartmak. 
İlk fantastik deneyimiz Lion King'den 
Simba ile Aladdin'in halısını birleştirmek Sİ Tron'u özlediniz, 
olacak ve ortaya uçan, “Groaaaar!” diye # 3 değil mi? 


iri 


HAVA ARAÇLARIYLA DOLU BİR MACERA 


“DAĞITIM i Farklı savaş sistemi ve (yarı sıra tabanlı, yarı 
Sguare-Enix gerçek zamanlı) çağın ilerisinde grafikleriyle 
“ÇIKIŞ TARİK her RPG severin hayranı olduğu Grandia |l'yi 
Piyasada hala unutmadık, ama artık yerine 
wözerm koyabileceğimiz yeni bir oyunumuz Var. 
Yuki bir gemi yapar | Grandia Ill, bir önceki oyuna sadık kalan, 
ve içine yoldan ikinci oyundaki savaş sistemine birçok 
bulduğu hiperaktif | yenilik ekleyen başarılı bir oyun. Tabii Â M4 


| Kızı koyar. Yuki'nin | Ki senaryoda olsun, oynanışta olsun Oo“ 
amaa belli değildir, | vine birtakım eksiklikleri ve sıkıcı k iu 
Yal yönleri var, fakat dediğim gibi, bu 
Babil oyun gerçekten çok iyi. Listenize 
çekinmeden ekleyebilirsiniz. 


Gotik tarza 
ayak uydurdum, 
hayatım 
değişti. 


ie RK 
Te önopza 


İçinde baloncuklar saçan 
bir kız yoksa, oynadığınız 
oyun bir RPG değildir. 


YALİ t7> 


HP 122400 SE He 120n80 
“ apTİ0Mm0 Mp ariT5yis i U rar ln 
<3 s ile kılıç 


kullanacağız! 


HP 144/150 
AP TTB/U8 


GEZEGENLER ARASINDA MEKİK DOKUYACAĞIZ. 


Fantezi dünyasında, bir insan ergenlik çağına 
ulaştığında; doktor, avukat veya mimar olmak 
istemez. Ya uzay kaptanı, ya kılıç ustası ya da 
herkesin iteleyip kakaladığı, ama gizli güçlere 
sahip olan biri olmak için uğraşır (son şık için bir 
Bir uzay korsanı olarak şey yapmanıza gerek yok). 
sayısız gezegene gidecek, Rogue Galaxy'nin kahramanı Jester da 
sayısız düşmanla kariyerini uzay korsanlığı üzerine kurmuş, 
karşılaşacak ve cel-shade gemisiyle o gezegen senin, bu gezegen benim 
grafikler eşliğinde gezmektedir. Aslında bunu zevk için yapmıyor 
unutulmaz bir macera Jester, çünkü ortada bir savaş var. Yaşadığı 
yaşayacaksınız. gezegen de işgal altında kalınca çareyi uzaya 
kaçmakta buluyor. Eh, o kadar uzaya çıkmışsın, 
biraz ortalığı yağmalasan kim sana bir şey diyebilir, değil mi? 
level-5'ın hazırladığı oyun, sayfadaki ekran görüntülerinden de 
anlaşılabileceği gibi yine Level-5 geleneğini sürdürüyor. Cel-shade grafikler, 


“ 


ya. 


çizgi-film tarzında karakterler ve rengarenk bir dünya... Level-5, yapım ri 
aşamasında, “rasgele oluşan sayısız gezegen" fikrini oyuna uygulamayı 


Miş 4 Ma 
düşünmüş, fakat bunun aşırıya kaçacağına karar vermiş ve sadece “devasa” İ l N 


( 


Bini > 4 


bir oyun evreni yaratmakla sınırlı kalmış. 
Japonya'nın şu sıralar oynadığı, benimsediği ve sadece Avrupa'da çıkacak 
olan Rogue Galaxy'yi de alış-veriş listenizde bulundurun; hayal kırıklığına 


uğrayacağınızı sanmıyorum. Rogue Galaxy'nin tüm dünyası yükleme 
zamanı olmadan karşınıza gelecek, 


Bi ii K 3 V A! RPG dünyası 
IK a Lİ v c 4 ES) $ e  esyalarladoludur; 
E - A ( MM patik, çörek, kese kağıdı, iğne, titanyum 
. e ; zırhı, X-oygM model plazma silahı ve 
RPG li e EN | sıradan bir kılıcı aynı oyun içinde farklı 
. e noktalarda bulabilirsiniz. En önemsiz 


gözüken eşyanın bile oyunda önemli bir 


s6 
D ii nyası yeri olabilir. 


Daha önce hiç RPG oynamadınız ve oynamaya | o 3 Damage Hatim 


korkuyor musunuz? İşte fırsat: Bu dünyayı 
tanımanız için eşsiz bir rehber hazırladık. 


KN Fishman Adviser NE ği 
fax A , ; 


Tahta bir kılıçla başladığınız öyküde, 
sürekli; enerjinizi, yeteneklerinizi ve 
silahlarınızı geliştireceksiniz. Geliştikçe 
de içinizi garip bir mutluluk kaplayacak. 


A 
li (8 j 


SAVAŞ! Canavar olduğu için ölümsüz 
e değildüşmanlarımız; 
onların da canları yanıyor, fakat bu canavarlar siz 
onlara vurdukça kanamıyor, kafalarından sayı 


düşürüyor. Bu sayılar toplam enerjilerinden eksilen 
sayıları simgeliyor. Çoğu yaratık bir element 


saldırısına karşı zayıf olduğundan, bu açığı yakalayıp Yuki” 65 9g MELİ n Mr i TERE 

gerekli hareketi yapmak da faydanıza oluyor. j - ME ZETEN af UT AAAH!' 
Miranda E” y © i i HP olarak simgelenen, Hit 

Points anlamına gelen 


sağlık puanlarınız, 
düşmanlarınızdan dayak 


i i 1) 

ARKAD || Çoğu RPG'de >” N ) yedikçe azalır ve sıfırlanınca 

AŞ! yalnız , 0 de 4. ölürsünüz. Bazı RPG'lerde 
gezmezsiniz. Gerçi savaş alanı dışında ekibiniz : > i mn 7 N Şi ölmek sorun yaratmazken, 
ekranda gözükmez, ama onlar hep oradadır. İ > ö in çü bazılarında oyunun bittiği 
Mutlaka biri kız olan arkadaşlarınızın esas Pe Ki Mw anlamınagelir. 
görevleri savaşlarda size yardım etmektir. Zaman 
zaman da sizi terk edip giderler. Böyle de 
nankördürler! 


Alonso 
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Selam Kızlar! 


RPG kızları, karizma kızların birer sembolü 
mü, yoksa onlar, onlar... Kararı siz verin! 


Tüm ev 
dehşet saç 
içtik, ama yak 


Meme aynı yerd 
Code Age Commander #3 “aras Gi 
evi TEK BAŞINA OYNAMAKTAN SIKILANLARA... 
Son Cengiz Abazoğlu 
defilesi... Elimizde üç adet gezegen var: Parum'da birtakım 


veriyor. Bu ırk barışçıl değil, ayrıca biraz da 

aptal. Diğer gezegenimizin adı ise Moatoob; 

bu gezegeni vahşi yaratıklar işgal etmiş. Bu —. 
Online olarak da yaratıklar da cyberbot'lar gibi saldırgan y WON mi 4 
oynanabilen, lzer | | ve birbirleriyle birleşerek daha büyük 
silahlarıyla yaratıklara dönüşüyor (orijinallik 
donatılmış, bacakları | kavramından bihaber oyun firmasına ” 
uzun, saçları pembe örnek), ama cyberbot'lardan daha NT eN Ejderhalar uzayda da ; 


Genetik olarak güçlendirilmiş 
bir savaşçı... 


cyberbot'lar yaşıyor ve kendilerine Casts ismini Y 


Biraz kilo almasını sağlardık, 
sonra bir güzel giydirirdik. 


j N/ : yala aptal. Neudaiz adındaki son adak bir problem... 
Mega | yüzlerce saat sü — gezegende ise tabii ki Elf'ler yaşıyor; » 
j ç < ! Digital Devil Sa bir RPG... Newmans adındaki uzun kulaklı 
ğa smplel dostlarımız büyü kullanmakta hayli ; yi > 
usta, fakat yakın dövüşte direkt yere yatıyor. İh Şİ REN va 


Kral TV Müzik Ödülleri 


gecesi Şimdi bu üç gezegende yaşayan ırka bir de meraklı 


insanları ekler, bu ırkları birbirlerine düşürür; oyuna seviye 
Dilediği zaman zebaniye atlama sistemi ekler ve bir yerden bir online mod saplarsanız, 
dönüşebilen, göğüsleri ortaya Phantasy Star Universe çıkar. Eh, biz de bu oyunu 
konuşan bir tetikçi... | oynarız artık, ne yapalım? Gerçi Ekim de pek uzakmış. 


Göğüsleri hakkındaki gerçeği 
öğrendikten sonra, hayır. 


Jessica 


Dragon Çuest: Journey 0f 
The Cursed King 


KADIN EGEMEN TOPLUM 


Dünyayı her zaman 


Konami oo erkeklerin mi yöneteceğini 


sanıyordunuz? Kadınlar da 
söz sahibi olmak üzere 
harekete geçiyor ve 
Suikoden'de tek bir kendilerine bir gezegen 
amacınız var: Daha ayarlıyorlar. Biz de 


Panayırda satış yapmak... 


Ortaçağ krallığındaki bir 
büyücü... 


Kırbacını bırakırsa, neden 


ba 
dey 
olmasın? Ya da bırakmasa? > 


çok karakter buradaki şanssız (ya da çok 
4 © | toplamakvebu şanslı) prensi kontrol 
. | | karakterlerisavasta | ediyoruz. Aslına bakarsanız 
NN N i kullanmak. Oyunda | o da pek erkeğe 


Ashe İ başka da bir sey yok. 


benzemiyor, ama idare 
Bitti, dağılın. 


edeceğiz artık. Tam 108 Bir kez daha yıkımla karşılaşan bir 
adet farklı karakterle... gezegende sağ kalmayı başaranlar, 
Haftanın RüküsÜ ; RE ZM sami Otello adındaki yeni bir ırkla 
seçilmek... | karşılaşır. Bu ırkı bir süre 
4 KE, ie aregiğe inceleyen yerliler, ırkın barışçıl 

Dalmasca İmparatorluğu'nun | ! vi ii "i Yıkılmış bir dünyada, | olmadığını kısa sürede anlar, 
son prensesi... ül 0 ğ sağ kalanlar ile bu ama faydalı bir tür olduğunu 

j e dünyanın yeni da keşfeder ve yerliler, onları 
Hemen alır, üstüne yeni yi > N ziyaretçileri silahlarının içlerine saklayıp 


Final Fantasy Xl 


giysiler verir, yanımıza gi arasındaki savaş... silahlarını güçlendirerek 
oturturduk. 4 | eN i ji Japonya'da çizgi- Otello'nun kökünü 
4 w romanlarla destek- 


kazımak üzere yola 


Ortadaki mor saçlı için “Erkek" diyorlar, ama... lenen bir yapım. çıkar 


GO | 
ozyas arıma Zaman zaman oyunlarda ağladığımız oldu. Evet, itiraf Beni o kadar etkileyecek bir sahneye rastlayamadım 


H akim ediyoruz. Mesela Fırat, ender de olsa PES'te yenilince herhalde. Fakat FFV1I'de, Sephiroth Aeris'in böğrüne kılıcı 


gözyaşlarını tutamaz. Bense Guilty Gear'da, Yo5 enerjisi saplarken odama kosup bağırarak ağladığımı hatırlıyorum 
Olamıyorum..: 


almış Ino'ya yenilince kafamı duvarlara vururum, (ağzımdan kaçtı). Tamam, FRVlI'yi oynamanız Zor, Dark 
Sırayla dövüşmek değildir 


ılmadan önce de acıdan birkaç damla akar Chronide'ı ele alalım: Hatırlarsanız, üçüncü bölümde 
gözlerimden. Tabii ki bu tepkilerin ardındaki o küçük bir kızla ve ustasıyla tanışıyorduk. İkisi de bir lanet 


RPG; aşktır, hüzündür ve duygu, hüzün değil; sinirin ta yüzünden ölmek üzereydi. Sonunda kız için ilacı 
elbette, gözyasıdır. kendisi. Eğer gerçekten buluyorduk, fakat ustasını kurtaramıyorduk. Hah, sonra 
duygulanmak istiyorsanız, RPG da kız arkadaşınız “Neden ağlıyorsun?" diye sorduğunda 
oynamalısınız. gel de yanıt ver. Zaten oyun oynamamızı nefretle ” 


Surada biz bizeyiz, yalan söyleyecek (| karsılıyorlar, bir de ağladığımızı görürlerse yandık ("Ben 
değilim. Ben hiçbir oyunda ağlamadım. ağlamıyorum" dedim!). 
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Geçmisi 
Unutmamak Gerek 


İsterseniz biraz da geçmişe gidelim ve PS2'nin en iyi RPG'lerine bir göz atalım. 


Rogue Galaxy ve Dragon Çuest Vili ile en az 
Sguare-Enix kadar ilgi toplamayı başaran 
level-5'ın ilk RPG'si.... Balıkçılıktan 
fotoğrafçılığa, fotoğrafçılıktan sehir 
planlamacılığına kadar birçok meslek ve uçsuz 
bucaksız zindanlarıyla, her RPG fanatiğinin 
ihtiyacını karşılayan sevimli bir oyun. 

TOYUN SÜRESİ: 100 SAATI 


Detaylandırılmış, kaliteli grafiklere sahip bir 
Final Fantasy 10. versiyon da. Bir FFVII veya 
FPVII ile yarışmasına olanak yok, ama ismi 
Final Fantasy olduğu için saygı gösteriyor ve 
listemize ekliyoruz. Üstelik Platinium 
versiyonu da piyasada, yani ucuz bir fiyata 
satın alabilirsiniz. 

TOYUN SÜRESİ: 40 SAATI 


GN 


“Öyle tek başıma, tek başıma, nereye kadar; 
daralırım ben yahu!” deme olasılığınız düşük 
olsa da, böyle bir düşünceye sahipseniz işte 
aradığınız fırsat: PS2 ile Internet'e bağlanın ve 
binlerce oyuncuyla aynı ortamı paylaşın, aynı 
yatakta yat... Sonuçta güzel bir oyun; 
tavsiyemizdir. 

TOYUN SÜRESİ: SONSUZİ 


Ne yalan söyleyeyim, 


bu zamana kadar 
Final Fantasy ile 
tanışmadıysanız, 
hata yapmışsınız 
demektir. Hatanızı 
yüzünüze vurduktan 
sonra FFXII'den 
bahsetmeye 
başlayabilirim 
(oynayanlara 
buradan el 
sallıyorum). 

FFXII yine 
görselliğiyle 
gözlerimizi kamaştıracak, bu konuyu 
açmak dahi gereksiz. İlginç olansa, FF'nin 
yıllar sonra sıra tabanlı savaş sistemini 
terk ediyor oluşu. Artık 
düşmanlarımızı ekranda rahatça 
görecek, onlarla savaşırken 
tamamıyla özgür olacağız. 
Düşmanlarımız bu yüzden 
daha sağlam bir yapay 
zekaya sahip olacak; 
bazıları sizi kokunuzdan, 
bazıları çıkardığınız 
seslerden fark edecek, 
bazılarıysa zorda 
kaldığında yardım 


Sauare'i batmaktan 
kurtaran Final 
Fantasy kervanının 
son oyunu... Film 
kalitesinde ara 
sahnelerle 
donatılmış, 

“RPG'lerin Kralı" 
unvanını hak edecek 
bir oyun... 


Silahların ve yaratıkların rafa kaldırıldığı tek 
RPG olan Harvest Moon'a hoş geldiniz. 
Burada savaş yok, burada doğa sevgisi var; 
burada ölüm yok, burada aşk var; burada 
eğlence yok, burada sıkıntı var. Evet, Harvest 
Moon, türün fanatiği değilseniz sizi 


Mickey, Goofy ve Sora'nın ilk macerasını 
merak ediyorsanız, Kingdom Hearts 1l'den 
önce ilk oyunu oynamalısınız. 7'den 70'e 
herkesin oynayabileceği sayılı RPG'lerden biri 
kendisi. Çok zor değil, alışması da kolay, daha 
ne İsteriz? 

TOYUN SÜRESİ: 30 SAATİ 


Büyüden çok savaşa önem verenlere müjde! 
Dark Alliance 2 yıllardır piyasada ve siz, büyük 
ihtimalle hala bu oyunu oynamadınız. Hata 
yapıyorsunuz, söyleyeyim. Yine de Baldur's 
Gate evrenini kesfetmek için geç kalmış 
sayılmazsınız. 


depresyona sürükleyebilir, ama seviyorsanız o TOYUN SÜRESİ: 20 SAATİ 
bu oyunun yanından ayrılmazsınız. 


TOYUN SÜRESİ: BİRKAÇ YILI 


çağıracak. 

Daha önce bahsetmiştik, ama konuya 
bir kez daha değinelim: Bildiğiniz gibi, 
Dalmasca İmparatorluğu işgal altındadır 
ve hatta işgal edilmiş, her şey bitmiştir. 
İmparatorluğun son varisi Ashe, zor da 
olsa hayatta kalmayı başarmıştır. Ashe, 
kaçtıktan hemen sonra Vaan ve 
arkadaşlarıyla isyancı güçlere katılır, 
yeniden işgale karşı direniş başlar. 

Japonya'nın çoktan tükettiği FFXII için 
gün saya saya birer matematik profesörü 
olduk (çok zekiyiz). Ama sabrımızı da 
yitirdik, yitiriyoruz. Dünyanın en iyi 
RPG'sine siz de kendinizi hazırlamak 
istiyorsanız, önce piyasadaki FF oyunlarını 
oynayın ve FF dünyasıyla tanıştıktan sonra 
12. bölümü bizle birlikte bekleyin. 


FFXI akıllı yaratıklarla 
dolu olacak. 


KOVBOY OLMANIN AZİZLİGİ... 
Ciel adlı kasabada herkes 
| XEED Oooo | "doğum kontrol" konusunda 
fazlasıyla bilgi edinmiş, 

bilincin uçu kaçmış ve kimse 
çocuk sahibi olmayı 
düşünmemeye başlamıştır. 
Kasabada sadece tek bir çocuk 
vardır, o da Jude Maverick'tir. 
Sonunda, yetişkinler, 
Maverick'e sinir olup onu 
öldürmeye karar verir. 
Yok artık daha neler... 
İşin aslı, Maverick'in 
yaşadığı kasaba işgal edilir ve 
kahramanımız da bu yüzden savaşın tam 
ortasında kalır. Karelere bölünmüş savaş 
alanı nedeniyle stratejinin önem taşıdığı 
ve platform unsurlarının içinde yer aldığı 
Wild Arms 4, çok da iyi bir oyun sayılmaz; 
oynama fırsatı bulamazsanız kendinizi 
harap etmeyin. 


Gelecekte, 
kovboyluğun revaçta 
olduğu bir devir... 
Çocuklar büyüklerle 
savaşıyor ve savaşın 
kaderini genç bir kız 
değiştiriyor (evet, 
yine). 


“Hemen yüzünü oyunculara 
göster, yoksa bitersin!" 


0 ee 
UT 


Nasıl olmuş? 
Annemin dolabında 


Yeni Nesilde de 
RPG'ler Bizimle Olacal 


GITA 


dijital yaşam alanları 
dekorasyon 
teknoloji 


iNTERNETN GELECEĞİ M2 
“KABLO'NUN.UCUNDA M 


DİJİTAL EĞLENCE TRİNSFERİNDEİ N 
“EGEMENLİK SAVAŞINI KiM KAZANACAK 


L 7 . 
. . 
” . 
GRUP SALONUNUZU 
TEST» AKORT EDİYORUZ 
32 iNÇLCD » DOĞRU AKUSTiĞi 
TELEVİZYONLAR v ELDE ETMENİN RL ARI 
sapa ye” EViNiZiN HAVASINI 
DEGiŞTiRİRKEN DiKKAT 
HAVALANDIRMA SiSTEMLERİ | 
MERCEK ALTINDA j 
k, Mai MİMAR wv KÖŞESİ | 
Mi BiLGiSAYAR 
KORAY YAVUZER OYUNL ARI 


iBRAHiM ERTAN “AN 
iLK ViDEO OYUN 


MAKiNESİNDEN BUGÜNE... 


“BRAVIA DEVRİMİ li 
MN VE TURKUAZ 


YARATICILARI ŞONY BRAVIA PROJESiNi ANLATIYOR © RENKLİ ÖNERİLER 


Plazmanın LCD ile savaşı Son çıkan DVD film, müzik Teknolojinin mekana 
tüm hızıyla devam ediyor albümleri ve oyunlar yansıdığı yaşam alanları 


kahin 


DÜNDEN SONRA, YARINDAN ÖNCE... 


Bu sayıda her zamanki gibi yakın 
zelecekte hangi oyunları 
»ynayacağımıza baktım ve bu kez 
sayıca çok az oyun gördüm (gerçi 
fanusum paslandı epey; Sony'deki 
ekik gözlü yetkililerle konuştum, 
PS3'le birlikte bir adet yeni nesil 
fanus göndereceklermiş bana, 
xapsama alanı 10 trilyar ısık yılı 
miş). Yeni X-Men oyunu ve Riot 
Response hiç de fena görünmüyor. 
ego Star Wars Il, her evde 
yulunması gereken bir oyun. 
Talkman, PSP için ilginç bir icat 
zulty Gear Judgement, dövüş 
sever PSP'cileri zevkten dört köşe 
'decek gibi... Sega'nın Yakuza'sı 
(Ryu Ga Gotoku) ise sıkı bir 
ıksiyon-maâcera oyunu, fakat 
ımarız Japonca kalmaz! 

Son iki-üç aydır, PS3'ün 
zsecikmesine bağlı olarak oyun 
)iyasasında bir durgunluk baş 


zösterdi. Sorun şu ki, bu durgunluk 
seçici cinsten değil! PS3'ün 
lağıtımına başlanması ve Xbox 
360'ın pazarda etkinliğinin 
ırtmasıyla birlikte, PS2 ve Xbox'ın 
)ir “gerileme devri"ne girmesi 
ekleniyor. Haliyle PS2 ve Xbox 
sahipleri 2007'nin ortalarına doğru 
yeni oyun bulmakta büyük sıkıntı 
yaşayacaklar. Sonuç olarak; yakın 
zamanda yeni nesil konsollardan 
birini satın almak gibi bir niyetiniz 
yoksa, yeni çıkan oyunlara fazla 
seçici yaklaşmayıp kıyıda kenarda 
oyun biriktirmenizi şiddetle tavsiye 
ediyorum. 


Hasan Başaran, 
ıbasaran(©ps2dergisi.com 


X-MEN: THE 
OFFICIAL GAME 


MUTANT OLUNMAZ, MUTANT DOĞULUR, AMA 
SİZİN İÇİN BİR İSTİSNA YAPABİLİRİZ! 


34 


36 


38 


4O 


42 


OKAMI 


Japon olunmaz, Japon... I-ıh, bu şablonu 
kullandık. Okami ile dünyayı boyamaya hazır olun! 


TALKMAN 


Artık PSP'nizle aranızdaki sorunları konuşarak 
çözebileceksiniz. 


YAKUZA 


Türkçe'si Ryu Ga Gotoku olan oyun “Japon 
Mafyası'na Ders Verme" türünde. 


GUILTY GEAR JUDGEMENT 


GG, PSP'de; yine iki boyutlu, ama bu kez 
boyut karşılıklı, ikinci boyutsa ilerlemeli dövü 


LEGO STAR WARS Il 


Yalnızca Aydınlık Taraf ve Karanlık Taraf yok 
muydu? Bu Sevimli Taraf nereden çıktı peki? 


URBAN CHAOS; RIOT RESPONSE 


Yedi yıl sonra kaos şehri Union City'e geri 
dönüyoruz. Bu kez her yer Black! 
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kahin 


“Pençeleri olan baska birisi a £ Buz, ateşi söndürebiliyor da; 
daha mı? Dövüseceğimize neden ates buzu eritemiyor? 
evlensek ya?" Anlayamıyorum. 


4 *> 


N 


Kaç kisi olurlarsa olsunlar, 
" Wolverine'i yılımak için 
e daha çok çalısfAlılar. 


DAĞITIM — DAĞITIM ACTIVISION Iv YAPIM Z-AXIS PIM Z-AXIS | WEB SİT WEB SİTESİ . YANA. .ACIIVISION.COM COM 


, X-MEN: THE  g# 
OFFIGAL GAME! denen 


ei kr repo ULU 1Jafıjı 


ENİ DÜNYA DÜZENİ: 
İLMDEN ÖNCE OYUNU GELİYOR! . 


Wolverine'in jilet gibi keskin pençelerine A ğ 


herkes hayrandı. Storm'un fırtınalar 
yaratması, hava koşullarını kontrol etmesi 
hangimizi etkilemedi? Colossus gibi kurşun e : vip 
geçirmez bir yapıya sahip olmak sadece Bengi 
rüyalarımızı süsleyebildi. Hepsini özel 
yapan güçleri vardı, ama güçlerini hiçbir 
zaman kötülük adına kullanmak 
N istemediler. Buna zaten Profesör X izin ei? 
| vermezdi. O, dünyadaki tüm 
i mutant'ların yerini kendi 
tasarladığı bir makineyle 
görebilen, psişik güçlere sahip pa 
bir insandı. Veya ona da mutant 
mı demeliyiz? Bilmiyorum... “ 


1 JE 
Mutant'larla insanlar iV . 


Pei, 
5 
# 


arasındaki savaş Magneto'nun 
eseri değildi aslında. İnsanlar 
korktukları, onlardan üstün olan 
her şeye karşı savaş başlatmaya ği 
hazırlardı. Magneto ise bu « v 
oyunda sadece bir DİA iŞ 
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4-1-2 


© Oyundaki etkili taktikler neler? 


KAY! 


Iceman olarak yerden onlarca metre yukarıda, kendi yolumuzu 
çizerek ilerliyoruz. Hızımız yaklaşık saatte 100 Km ve hedefimize 
tahmini varış zamanımız 1 dakika 13 saniye. 


Ates etsinler, kaybolun; sarjörleri bosalsın, 
ortaya çıkın! Düsmanlarınızı öldüremeseniz 
bile onların sinirlerini bozabilirsiniz, 


Büyük, kendi askerleri olan bir piyon. Hayır, ona şah 
diyemeyiz, çünkü o elindeki gücü nasıl kullanacağını 
hiçbir zaman mutant'lar kadar iyi bilemedi. 

Yaşamlarını devam ettirebilmek, mutant adı altındaki 
“değişime uğramış insanlar"ı koruyabilmek için onlar X- 
Men olmayı seçtiler. Kendileri için bir ideoloji yaratıp tüm 
mutant'ları bu ideolojiyi benimsemeye çağırdılar ve bu 
yüzden de herkesin nefretini kazandılar; arkadaşlarının, 
insanların ve diğer mutant'ların... 


ÜÇ SİLAMŞÖRLER 
Bu yaz sinemada olması beklenen X-Men: The Last 
Stand'in orijinal oyunu film vizyona girmeden, Mayıs 
ayında piyasada olacak. Ne kadar ilginç değil mi? Daha da 
ilginci, oyun filme birebir sadık kalmıyor. Mesela filmde 
Nightcrawler'ın rolü yok, ama oyun neredeyse 
Nightcrawler'ın üstüne kurulmuş durumda. Bu sevimli 
Alman rahibimizin yanında, Iceman (Buz Adam) ve 
Wolverine de X-Men: The Official Game'in kontrol edilebilir 
karakterleri arasında olacak. Kaç etti? Üç. Bu üç karakterin 
yanında farklı güçlere sahip, farklı X-Adamlar da oyun 
boyunca sahnede olacak. 

Oyun her yönüyle tek kişilik tasarlanmış. Toplamda 
sadece üç ana karakter bulunması da bu düşünceye 
paralel bir özellik. “Eğer oyuna bir üç karakter daha 


BU dü 


Mayıs 2006 


YAKALA! 


Hedefimiz de en az bizim kadar hızlıymış meğer. Onu yakalamak 
için kestirme yoldan gitmemiz gerekiyor, ama açık havada kendi 
yolumuzu kendimiz yaratırken, kestirme yol da neymiş? Kısa 
sürede hedefimize varmalıyız, yoksa çok kötü şeyler olabilir. 


Oyunun ilk bölümlerinden birinde, 
Colossus ve Nighterawler berabef 
hareket edecek, 


Bu hareketi üç salto, dört burgudan 
sonra yaptığına İnarıyoruz. 


li 


ekleseydik, görüntüleri farklı, ama hareketleri birbirlerine 
çok benzeyen karakterler yaratmış olacaktık. Oysa bu üç 
adam birbirinden tamamıyla farklı." diyor oyunun 
yapımcısı Z-AXxis. 

Wolverine'i ele alalım. O, oyunun ağır abisi. Güçlü, 
dayanıklı ve etrafta ne var, ne yok yerle bir etmeye çok 
meraklı. Aynı anda birkaç düşmanı rahatça yere 
indirebiliyor ve savaştıkça “rage" gücü artıyor. Bu bar 
tamamıyla dolunca da daha farklı ve daha etkili 
hareketler yapabiliyor. 

Akrobatik, hızlı ve ne yapacağı hiç belli olmayan bir X- 
Adam mı? Onun adı da Nightcrawler. X2'deki ünlü “bir 


SÖNDÜR! 


Uzaktan ne kadar da küçük gözüküyordu değil mi bu alev alev 
yanan yaratık. Bakışları hiç hos değil, o yüzden onu bir an önce 
etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Bir düşünün, ateşe karşı en 
etkili şey nedir? Yangın söndürücü mü? Hmm... 


anda kaybolup ortaya çıkma" hareketiyle düşmanlarını 
şaşırtacak olan gölge avcısı, karanlıkta saklanarak 
onlardan istediği zaman kurtulabilecek. Nightcrawler ile 
oynanacak bölümlerin, gizliliğe dayalı oynanışa ağırlık 
vereceğini düşünüyoruz. 

Gelelim Iceman'e... Iceman, hiçbir şekilde kapalı 
ortamlarda boy göstermeyecek. O daha çok havada, kendi 
kurabildiği buzdan yolu üzerinde ilerlerken sağa sola bir 
şeyler fırlatacak. 

Yeni bir X-Men oyunu heyecan verici, ama şimdiye 
kadar bizi gerçek anlamda etkileyen, X-Men'in ruhunu 
yansıtan bir oyun göremediğimiz için (X-Men Legends da 
buna dahil) bu konuda çok da ümitli değiliz. X-Men: The 
Official Game bu zinciri kırabilirse, film oyunları 
hakkındaki olumsuz düşüncelerimiz değişebilir. & TŞ 


PlayStation.2 
KARIZMATIK X-MEN karakterlerini 
kullanacağımız, 28 bölümlük bir macera. 
Bizi, fazla heyecanlanmadığımız için 
utandıracak mı, yoksa öncekiler gibi 
sadece hayal kırıklığına mı uğratacak? 
NE KADAR SICAK? 
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Yaratacağınız dünyada 
Fenk seçimi tamamıyla 
size kalmış, 


CAPCOM | CAPCOM-(LOVER STUDİOS | 


WWW.0-KAMIJP 


Nehrin karşısına geçmekte 
zorlandığınızda kendinize bir 
köprü çizebileceksiniz. 


OKAMI 


VE GÜNEŞ TANRIÇASI AMATERASU YERYÜZÜNE İNDİ. 


Clover Studios'u Viewtiful Joe ve Steel Battalion 

gibi başarılı yapıtlarından tanıyoruz. CapCom'un 

Cover Studios'ta halen geliştirmekte olduğu 
Okami'de (tanrı ve kurt kelimelerinin Japonca birleşimi) 
bu sefer çok farklı ve ilginç bir kahramanı yöneteceğiz. 
Japonlar modern hayatlarını gelenekleriyle birleştirip, 
bizlere oldukça yaratıcı bir oyun sunmayı hedefliyor. 
Oyunun konusu, Japon kaligrafi sanatı olan Hokusai'ye 
dayanıyor ve bu konu Shinto Dini'nden motiflerle 
süsleniyor. Anlayacağınız, sembolik ögelerle dolu, her 
noktası özgünlük kokan bir oyun geliyor bu tarafa 
doğru... Her şey Tsukuyomi adlı eski kılıcın, kendini 
bilmez bir hırsız tarafından çalınmasıyla başlıyor. Kılıç 
çalınınca, şeytani yaratık Orochi uyanıp başta Kamiki 
Köyü olmak üzere tüm dünyayı lanetliyor. Karanlık 
zamanlardı bunlar, hatırlarım; dünyadaki yaşam 
kaynakları kötü güçler tarafından kurutulmuş, renkler 
solmuştu. Ölüm her yanı siyah ve griye boyamış, gün 
ışığı gökte kristaller halinde asılı kalmıştı. Ve bu adım 
adım çöken karanlığa "Dur!" demek için Güneş Tanrıçası 
Amaterasu yeryüzüne büyüleyici, beyaz bir kurt şekline 
bürünerek indi. Hikayemiz de böyle başladı. 


AMATERASU İLE 13 FIRÇA DARBESİ 


Evet, tam bu noktada kontrol bize geçiyor; şimdi 


aklınızda soru işaretleri var, biliyorum. Nasıl yani, ne 
tanrıçası, ne rengi, ne sanatı... Kahramanımız oyunda, 
yaşamı geri getirmek için sahip olduğu güçlerle dünyayı 
boyuyor ve bunu yaparken de Japon kaligrafi sanatını 
kullanıyor. Bölümlerde karşılaştığımız canavarları ve 
kötü ruhları boyayarak ya da pençelerimizi kullanarak 
alt ediyoruz. Fırça ve pençe kombolarıyla sadece 
düşmanları yok etmiyoruz; ayrıca bulmacalar içeren 
bölümleri de geçebiliyoruz. Mesela bir bölümde sonsuz 
bir uçuruma rastladığınızda, orayı bir köprü çizerek 
geçebiliyorsunuz. 

Boyama modu, RI tuşuna bastığımızda aktif hale 
geliyor ve fırçanın kontrolü bize geçiyor. Oyunun sadece 
bir paint programı ya da boyama kitabı gibi olduğunu 
sakın düşünmeyin; çünkü ne de olsa biz bir kurduz. 
Pençelerimiz ve dişlerimiz yeterince güçlü. Bir yere renk 
verdiğimizde; orada yaşam tekrar şekilleniyor, çiçekler 
açıyor, insanlar üremeye başlıyor. İnsanlar çoğaldıkça da 
bize inananların sayısı artıyor ve bu sayede yeni 
özellikler kazanarak, daha da güçleniyoruz. Ayrıca, oyun 
içinde karşılaşacağınız insanları dinleyip, sorunlarını 
çözerek de size inananların sayısını artırabilirsiniz. 

Oyunun konusunun dayandığı efsanelerden birine 
göre; Güneş Tanrıçası Amaterasu, ezeli düşmanı 
Orochi'yle olan son mücadelesinde onu yenmiş ve 


dünyayı terk etmeden önce 
yeteneklerini doğayı 

güzelleştirmesi için dünyaya 
dağıtmıştır. Dağıtılan bu yetenekler, 
fırçanın 13 tanrısı tarafından paylaşılmıştır. Oyunumuzda 
ilerledikçe bu 13 tanrı ile karşılaşıyor ve “kutsal fırça 
darbeleri" diyebileceğimiz güçlerimizi tek tek geri 
alıyoruz. 

İlk karşılaşacağımız tanrı Yomigami adında bir 
ejderha olacak ve bize köprü çizmeyi öğretecek. Böylece 
gereken yerlerde önce Rı ve sonra Kare tuşuna basarak, 
tuvalimizi açıp köprü çizebileceğiz. İkinci tanrıyla ise 
Nagi Tapınağı'nda kılıcı kırılmış olan bir heykelin kılıcını 
boyalarımızla onarınca tanışacağız. Bu tanrı boyuna 
göre çok büyük bir kılıç taşıyan, Tachigami adında küçük 


kalin 


2006'NIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ... Ağustos mu 
desem, Eylül mü desem? Üç vakte kadar 
burada, bu gök kubbe altında etrafı boyuyor 


olacağız. Hep beraber... 
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NASIL YAPILDI? 


Clover Studios'un CEO'su Atsushi Kumlu üç 
sorumuz oldu. 


vazgeçtiniz? 
“Nasıl bir grafik tekniği kullanmalıyız?” diye çok düşündük. Akılda 
kalıcı, çarpıcı ve çok yaratıcı bir teknik kullanmak istedik. Sonra 
grafik dizayn ekibimizden birisi, şakayla karışık bize o meshur 
beyaz kurt çizimini gösterdi. “Neden bu grafikleri üç boyutlu 
yapmıyoruz?” dedi, Fikir hoşumuza gitti ve şimdi buradayız. 


Okam'yi yaparken belli bir efsaneye bağlı kaldınız mı? 
Belli bir efsaneye bağlı kalmadık; birden çok efsaneden ' N aş MA 
yararlandık. Ama sadece Japon efsanelerini kullandık ve konu t diğ | f ; MR köye fırçanızla siz 
içinde bir bütünlük sağladık. Kısaca, Okami kendi efsanesini kendi i i / ZN iy AN vere eksiniz. 
fırçasıyla yazdı. 


Yapım aşamasında, Oka nn bu özelge ei Size zu 
çıkardı mi? 

Evet, bu oyunun yapılış süreci çok Zor ve uzundu. Bilirsiniz, çok 
gerçekçi bir oyun yapıyorsanız dışarı çıkar ve kayaların, 


bir fare olacak ve bize “Power-Slash” hareketini Bu müthiş grafikler bir de gelenkesel Japon müzikleriyle 
öğretecek. Bu hareketle size saldıran yaratıkları tek bir birleşince; ortaya oyundan çok, etkileyici bir sanat eseri 
fırça darbesiyle ortadan ikiye ayırabileceksiniz. çıkıyor. Hem fikir hem de oynanış olarak gerçekten çok 

. . özgün bir yapıt olan Okami'yi büyük bir heyecanla 
RESİMLER HAREKET EDİYOR! bekliyoruz. M ÖİD 


Okami'nin grafikleri, oyunun en önemli öğesi. Grafikler 
geliştirilirken Cel-shade teknolojisi kullanılmış. Bu 
teknoloji daha önce Viewtiful Joe ve XIlI gibi çizgi-film 
görünümlü diğer oyunlarda da kullanılmıştı. 
Kahramanımızdan tutun, arşınladığımız bölümlere ve 
göreceğimiz düşmanlara kadar her şey bir kaligrafi 
ustasının elinden çıkmış gibi görünüyor. Her yer Japon 
motifleriyle, sulu boya çalışmalarıyla, rengarenk pastel 
renklerle dolu. Oyunu oynarken çoğu zaman bir resmin 
içinde geziyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. 
Grafikler; müthiş ışık efektleriyle, parça ve karakter 
animasyonlarıyla donatılarak, içinde gezindiğimiz bu 
dünyanın olabildiğince detaylı görünmesi sağlanmış. 
Oyun yapımcılarıyla yapılan söyleşilere göre, grafik ekibi 
oyuncuyu ruhen dinginleştirebilecek renk ve şekiller 
kullanmış. 

Özgür fırça darbelerinin gezindiği uçsuz bucaksız 
kırlar, karanlık ormanlar, rengarenk insanlar, grinin 
tonlarındaki gökyüzü... Kısacası ölüm ve yaşam oyun 
boyunca her yerde sembolik olarak kendini ifade ediyor. 


kanın - ye 
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TALKMAN 


PSP'NİN İLK VE TEK ÇEVİRMENİNİ DENEMEK İÇİN TASI TARAĞI TOPLAYIP JAPONYA'YA GİTTİK. 


Geçen günlerde elimize ulaşan Talkman (ama 
>. tabii ki Japon versiyonu) ile ne yapacağımızı 

düşünmeye başladık. Fırat, “Abi, bence tüm 
anlamadığımız Japonca oyunları tek tek çözmeye 
başlayalım." dedi. Şefik, “Japanguide.com adresinden 
güzel kızlar bulmaya ne dersiniz?" diye bir öneri getirdi. 
Ben ise, “Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun!" sözleriyle 
ilgiyi üstüme topladım; “Şu elimde gördüğünüz uçak 
biletleriyle Japonya'ya gidiyor ve Talkman'i 
mekanında deniyoruz!”. 
Ardından hızla 
bavullarımızı topladık ve | 
soluğu uçakta aldık. 


DENEY BR: 
UÇAK VE 
HÖSTEOER 

İnatla elimizdeki PSP'yi 
kapatıp çantamıza 
koymamızı isteyen, WiFi 
özelliğinin kapalı olduğunu 
150 kez söylememize rağmen 
bize inanmayan hostesi 
sonunda el ve kol hareketleriyle 
ikna etmeyi başardık; zira 
hostesimiz Japon'du. Onunla 
iletişime geçmek için hemen 
PSP'lerimize ve akabinde 


PlavStari üg sea, N 5 
Talkman'imize sarıldık (sadece ystation.? ö 


SMi DERDİSİ-TR. i e mağ 
bir tane Talkman'imiz vardı, > i | ı 


ama herkes onu bir şekilde m z i 

kullanmak istiyordu), fakat denedik ld you write down the total, 

uzun yüklemeler nedeniyle 

bir hayli beklemek zorunda | 

kaldık, LE 
Talkman, tam olarak PSP'de 

aktif hale geldikten sonra 

“Shopping”, “On the Golf Course", “On 


May-I have 'a laxative? 


yı” 


the Plane" gibi seçeneklerden, On the Plane'i seçtik ve anlamış olduk. Hostesi yalnız bırakıp, 
uçak yolculuklarında geçmesi olası diyalogları içeren Talkman'in içeriğiyle ilgilenmeye 
bölüme ulaştık. Hostesi yanımıza çağırdığımızda “I'dlike (başladık. Anladık ki, Talkman mikrofona 


a coffee." cümlesinin Japoncasını mavi kuşumuz Max söylediğimiz cümledeki kilit kelimeleri 
bize söylemekteydi. PSP'yi hostesin kulağına tutarak bu seçiyor ve ekrana buna uygun soru 
cümleyi ona da dinlettik ve birkaç dakika sonra kahvemiz kalıplarını getiriyor (bazen saçma 
elimizdeydi. Yolculuğun ilerleyen safhalarında hostesi sapan, alakasız cümleler de çıkabiliyor 
çeşitli isteklerimizle (portakal suyu, votka, çerez, Jelibon, O tabii ki). Biz de sormak istediğimiz 
rakı-beyaz peynir-kavun vb.) meşgul ettik ve en son kalıbı seçiyor ve "Talk" diyerek 
isteğimizi suratımıza fırlatınca bizden fazlasıyla sıkıldığını o Max'in bu cümleyi sesli söylemesini 
sağlıyoruz. Talkman'deki bir diğer 


u);2000 ŞT MORE eglenceli ve yararlı bölüm de 
en — mmm Bookrark (çevrenizdekiler için büyük bir 
7 Show the neno Ta işkence) telaffuz sınama bölümü. 
? ta dai Bas Örneğin, mikrofona “Doumo Arigatou 
1 e Gozaimashita” (“Çok teşekkürler” anlamında) diyorsunuz 
a ” in ve Talkman sizin bu kelimeleri ne kadar iyi telaffuz 
a VE Se me ettiğinizi değerlendiriyor. Üç denemeden sonra ise 


yanınızdakilerden temiz bir sopa yiyip, susuyorsunuz. 


DENEY /k TOKYO GECELER/ 
PSP'lerimiz ceplerimizde, kendimizi Tokyo gecelerine 
avaalanın “e attığımız sırada fark ettik ki aslında yaptığımız iş çok 
ayboğak for tehlikeliymis. O PSP'leri ağaçtan bedavaya toplamadık. 


> * Enotion Level ur d Haliyle onları tüm gece, bilmediğimiz onlarca farklı 
CANCEL © Play s7 Zoon-İn 


- I have about this much. 
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4 


Is this the 


1:58 dan, 1 (Thu), 2004 


| 


“Madem elimizde sadece bir Talkman var, diğer iki PSP'yi 
otelde bırakalım." dedik ve bıraktık da. Otelden çıkıp 
kendimizi içinde bulduğumuz barda, direkt olarak 
gözlerimiz çeşitli Japon kızlara kaymıştı, ama onlara nasıl 
yaklaşacağımızı bilemiyorduk. O yüzden erkekli kızlı bir 
“Hey 
ahbap, saçlar da iyiymiş!" cümlesiyle yaklaşmayı istedik; 
fakat Talkman'in 3000 cümlelik arşivi buna izin vermedi. 
“Man, you look cool!" gibi bir deneme sonucunda 
Kawai!" kelimesi geçti, ama bu kelime de 
anlamında olduğu için, bir 


grup seçtik ve saçı enteresan renkte olan bir erkeğe 


elimize “ 
aslında "güzel" ve "sevimli" 
anda ortamdaki kızlar oraya buraya kaçıştı ve adamlar 
garip garip bakmaya başladı. Yine de pes etmedik ve 
sonunda birkaç Japon'la arkadaş olmayı başardık. 
Sorularımızı PSP ile dinletiyor, verdikleri cevapları da 
“Ask for Reply" seçeneğiyle tercüme ettiriyorduk. 
Talkman'in sunduğu Friend Map isimli haritada yeni 
arkadaşlarımızın yerlerini işaretleyip onlara veda ettik. 
Bize söyledikleri veda cümlelerini kayda almayı da ihmal 
etmedik 

PENEY UÇ: M. BLSON'LA 

YU — Y UZE 

Sonuçta burası Japonya ve daha da iyisi Tokyo! Her taraf 
birtakım garip insanlarla dolu derken, Street Fighter'daki 
M. Bi 
hasin bakıslar atan M. Bison'dan korksak da, onunla bit 


çift laf etmeden ayrılmak istemiyorduk bu diyardan. Tabii 


son'la yüz yüze geldik. Bize ve çevresindeki her seye 


BU ady 
Mayıs 2U06 


line to get in? i 


Düzel; bir a yanittdâ” 
. Siralanımiş"erkeklere Bu soruyu” 
, sordük.we-astından hızla. KEMALE 


“Masaj salonu diyalogları" 
bölümünü yanlışlıkla bulduk, 
ama iyi ki bulmuşuz! 


ki mavi bir kuşun garip bir 
elektronik cihaz aracılığıyla 
konuşmasını Bison'a 
gösteremezdik (suratımızı sıkıp 
parçalayabilirdi). O yüzden harıl 
harıl “Fotoğrafınızı çekebilir 
miyim?" cümlesinin Japonca 
telaffuzu çalışılmaya başlandı. 
Tam bu sırada ben çoktan Bison'a 
“Ano, sumimasen. Shashin Wo 
torimasu ka?” demiştim bile. Bana 
şaşkınlıkla bakan Fırat ve Şefik'e, 
“Japonca bildiğimi bilmiyor 
muydunuz?" dediğimi hatırlıyorum 
en son. Sonra gözümü uçakta açtım. Yediğim dayak 
yüzünden bayılmışım... 

Not: Bu yazıya dahil olan, Talkman dışındaki tüm olaylar 
ve karakterler hayal ürünüdür. m TŞ 


.kahim PlayStation, 
| ————— 
TELAFFUZ BÖLÜMÜYLE uğraşırken kendinizi o OgP 


rezil etmeyi göze alırsanız, Talkman size 
yeni insanlar tanımak ve kelimelerle 
| eğlenmek için kaçırılmaması gereken bir 
fırsat sunuyor. 
İNE KADAR SICAK? 


DAĞITIM ROCKSTAR GAMES | YAPIM ROCKSTAR VANCOUVER 
WEB SİTESİ WWW.ROCKSTARGAMES.COMIBULLY/ 


BULLY 


OKUL YILLARINIZDA SİZ DE Mİ 
HIRP LANDINIZ? ÖÇ ALMA VAKTİ GELDİ! 


Sizi hırpalayanlarla 
konusarak anlasmak mı? 
Kırın bellerini gitsin! 


Rockstar Games, Xbox 360 için hazırladığı tenis 
> oyunundan sonra tekrar gerçek hayata döndü 

ve Bully üzerindeki çalışmalarına yoğunlaştı. 
Bize aynı GTA gibi özgür bir harita sunacak olan Bully, 
Bullyworth Academy'nin geniş arazisinde istediğimiz 
gibi dolaşmamıza izin verecek. Düzenli olarak 
tartaklanan, biraz sorunlu bir öğrenciyi kontrol 
edeceğimiz oyunda, diğer öğrenciler hayatımızı 
mahvettikçe biz intikam alacağız. Bazen onlara sadece 
güleceğiz, ama çoğu zaman kötü davranışlarının 
karşılığını vermek adına eşek şakaları yapacağız. Yeri 
gelecek sınıfın en güzel kızını elde etmek için 
uğraşacağız, yeri gelecek sinirli ve her daim menopozlu 
öğretmenimize haddini bildireceğiz. 
Bu oyunu herkesin (sonuçta hepimiz bir süreliğine 
okula gittik) oynayacağına eminiz. Oyun ile ilgili daha 
fazla bilgiye E3'te ulaşmayı umuyoruz. © TŞ 


Bullyworth'u et güçlü 


Agmnein olmak sizin eliz 


NE KADAR SICAK? 


Büyük ihtimalle bu oyunu » Mi 
o 25 75 
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YAKUZA 


ÖNÜM-ARKAM, SAĞIM-SOLUM MAFYA... 


“Ateşi ve ihaneti gördüm.", dedi kendi kendine, 
> sonra bunu daha önce nerede duyduğunu 

düsündü. Duymamıştı, ne de olsa bir Japon'du O, 
nerden bilebilirdi Nazım Hikmet'i? Ama görmüştü gerçekten 
ateşi ve ihaneti. Sevdiği kadını ve en iyi arkadaşı, babası 
kadar sevdiği adamı -bir bakıma babasıydı, ne de olsa 
Yakuza'nın “baba"'sı bütün Japonlar'ın babasıdır- öldürüp, 
suçu da onun üstüne atmışlardı. Nasıl, neden? Bilmiyordu... 
Hapishanede geçen on sene, ona hiçbir cevap getirmemişti. 
Şimdi dışarda, Tokyo'nun kocaman dünyasında, 
yapayalnızdı. Üstüne atılan çamuru temizlemeliydi ve 
aradığı cevapları bulmalıydı. Senaryonun yazarı, bunları 
çocuk oyuncağı gibi sıralamaktaydı; ama bir de kendisi 
deneseydi bakalım... 

“Ryu ga Gotoku", Japonya'da çok tutulan ancak 
İngilizce versiyonu çıkmamış olan bir aksiyon/adventure 
oyunuydu. Sega, bir belirsizlik döneminden sonra oyunu 
dünya pazarları için de piyasaya süreceğini, oyunun adının 
da Yakuza olacağını açıkladı. Bu haberi duyunca dergice, 
abuk sabuk sesler çıkartarak heyecanla birbirimizin üstüne 
atladık; doğrusu nedenimiz yoktu, ama çok eğlendik. Altta 
kalana, yani bana da ceza olarak Yakuza'yı Kahinlemek 
düştü. 


SAN ANDREAS-TOKYO SEFERİNİ 
YAPMAKTA OLAN UÇAK... 


Yakuza aslındâ Tokyo'da geçen bir GTA klonu. 
Bunu söylemek lazım, çünkü oyunun bütün 
özelliklerini bir şekilde GTA: San Andreas'a 
bağlayabiliyoruz. Bir kere elimizin altında, 
içinde özgürce dolaşabildiğimiz ve gece 


7 
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Bir break dansçı olmak için 
öğrenmen gereken seyler 
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YAKUZA 101 


Bir yabancı, Japonya'ya gidip Yakuza 
H m olmak istiyorsa, nelere dikkat etmeli? 


, MEK 
DÖVÜŞÜN 
Japonya'ya gidip, karate yapmadan 
dönmek olmaz. Bol bol dayak atın 
ve yiyin. Emin olun, kimse kavganızı 
ayırmaya çalışmayacak. 


-Oğlum “Parayı sakla!" dedim, “Ye!" demedim 
xi; rahat dür biraz da, dalağını alayım. 


hayatı renkli olan Tokyo sehri var. Tokyo büyük bir sehir 
ve bu büyük sehirde, ana senaryo dışında tıpkı GTA: San 
Andreas'ta olduğu gibi birçok yan görev kahramanımızı 
bekliyor. Ayrıca; kumar ve arcade oyunları oynayabiliyor, 
alışverişe çıkabiliyor, spor yapıp vücudumuzu KAÇIN 
geliştirebiliyoruz. . | Japonya'ya gitmişsiniz, ama 10 sene hapis 
Oyunun dövüş sistemi ise GTA'dan farklı ve daha e / Zip i yatmışsınız. Böyle tatil olmaz olsun. 
keyifli gözüküyor. GTA'nın çok gelişmiş bir dövüş sistemi : Beklemeyin, hemen kaçın. 
yoktu, Yakuza'da ise dövüş sistemine çok önem verilmiş. 
Her seyden önce, GTA'daki gibi sokaktaki her adamı 
durduk yere pataklayamıyoruz; karşımızdaki adamı önce 
sinir etmemiz ve kıskırtmamız lazım. Adam yeterince 
tahrik olduktan sonra pataklama işine girişebiliyoruz. 
Oyunun gayet rahat ve pratik bir dövüş sistemi var, 
kombo yapmak kolay ve eğlenceli. Özel vuruşlar da 
gerçekten iyi hazırlanmış ve bu özel hareketlerin 
çevreyle etkileşimi çok fazla. Söyle ki, kahramanımız 
düşmanını masaların üstüne vurarak burnunu > < 
kırabiliyor, sonra yere fırlatabiliyor ya da duvara çarpıyor, 
ardından duvardan parçalar dökülüyor. Ayrıca etrafta A 


FLÖRT EDİN 
Bir Yakuza'nın silahının yanında kadını 
da olmalı, Etrafınızda dolaşan bin bir 


0. 


bulduğumuz birçok yabancı maddeyi hakemin, aman ci ad öğ, güzelin yakınlaşma çabalarını karşılıksız 
düsmanın kafasına atmak, hatta kafasında kırmak i u i EN bırakmayın. 
mümkün. N 


Yakuza'nın en iddialı olduğu alan senaryosu. Ödüllü 
yazar Toshihiro Nagoshi'nin yazdığı senaryonun N 
başlangıcı klişe, ama merak uyandırıcı. Bu senaryo, çok ea V 
etkileyici sinematiklerle destekleniyor ve oyunun pap # BM 
atmosferine girmemizi kolaylaştırıyor. “Sinematikler" 


demişken grafiklerden de söz edelim. Tokyo'nun çok 
detaylı ve gerçeğine yakın bir sekilde oyuna aktarıldığı ... YERE ÇAKILIR MI? 


Yakuza'da, karakterler tasarımları da gayet etkileyici. Klon olmak, her zaman kötü bir şey değil. Eğer elinizdeki 
Oyunun bir başka güzel özelliği de, kahramanımız malzemeyi rezil etmeden işleyip, üstüne orjinal birkaç DELİKANLI OLUN 

Kazuma Kiyuu'nun (İngilizce versiyonunda adı özellik katabiliyorsanız; ortaya çıkan sonuç kimseyi Kanlı bir cinayet işledikten sonra pişman 
değişecek büyük ihtimalle) başından geçen olaylar utandırmayacaktır. Yakuza da Sega'yı utandırmayacak, olmayın, sokaklara çıkıp “Allah'im ne 

li - En ii ii ü yaptım ben?" diye dolaşmayın. Sakin 
sayesinde tecrübe puanları kazanması ve sahip olduğu bir süre sonra üstündeki “klon” yaftasını unutturacak ve sakin kalabalığa karışın 
özelliklerin bu puanlara göre gelişebilmesi. Böylece, kendi başına isim yapabilecek kalitede bir oyun gibi il 
oyun ilerledikçe oynanış derinleşiyor ve çeşitleniyor. görünüyor. © MK 


ation.2 
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kahin... PlaySt 


YAKUZA, JAPONCA'DAN İNGİLİZCE'YE 
çevrildiğinde farklı atmosferi sayesinde 
diğer oyunlardan ayrılacak ve oyun 
dünyasında kendine güzel bir yer 
edinecek. 


HEDİYE KAZANIN 

Oyuncak ayıcıkla dolu kutunun içinden 
joystick'leri kullanarak ayıcık almaya 
çalıştığımız, ancak asla başarılı 
olamadığımız bu oyunu mutlaka deneyin. 
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ARC SYSTEM WORKS | WWW.GULTYGEARGAME.COM 


Bötek, bitki karısını yaratıkları Sol * 
Badguy ile kesmekten daha zevkli 
ne olabilir? 


Kıyafetimi çok se- 
viyorum, ama çabuk 
kirleniyor. 


ESKİ YÜZLERLE YENİ BİR DÖVÜŞ OYUNU... 


Geçen gün düşündüm de, PSP'de oynadığım tek 

oyun GGXX Reload'muş. “Vay be!" dedim, “Meğer 

ne çok zamanım varmış oyun oynamaya!”". Tabii ki 
buradan çıkarılması gereken sonuç bu değil; onlarca oyun 
arasından Gulilty Gear'a takılmış olmam ilginç. Bunun iki 
nedeni var: Birincisi, dövüş oyunlarını hastalık derecesinde 
seviyor olmam, ikincisi ise GG'nin PSP'de fazlasıyla iyi 
olması. Zaten oynanış açısından Street Fighter'la kapışacak 
derecede kaliteli, görsel açıdan da Capcom'un tüm dövüş 
oyunlarını sollar, geçer. Eh, durum böyleyken Judgment için 
heyecanlanmazsak ayıp olur. Aslına bakarsanız, 6G 
Judgment, GGXX Reload'ın makyajlanmış halinden başka 
bir şey değil, ama oyunda bir sürpriz var ki, sadece bu 


artistik hareketleri değil; “Roman Cancel, False Roman 


sürpriz için bile Judgment'ı almak isteyeceksiniz. Cancel, Dust..." şeklinde uzayan, her karakterin 

yapabildiği karşı saldırılar, özel gard hareketleri... 
DÜŞMANA GEÇİT YOK Bunlar zor, fakat oyunun kaderini değiştirebilen, GG'ye | 
GGXX'ten tanıdığımız tüm karakterlerin bulunacağı özel hareketler. | 
oyunda, ne yeni karakterler, ne de yeni hareketler GG Judgment, Ad Hoc ile iki kişiyle, | 
yer alacak. Bu tip ufak eklentiler yerine, Arc System karşılıklı olarak -Bosster modunda | 
Works yepyeni bir oyun modu ekliyor oyuna: Booster da- oynanabilecek. Bunun | 


adındaki bu oyun modunda, oyunda bulunan herhangi (o dışındaysa sabahlara kadar 
bir karakterle uzun bir maceraya çıkıyor, tam 19 bölüm dövüşüp, Ino'nun niye bu 


boyunca Final Fight benzeri iki boyutlu bir dövüş kadar zor yenildiğini merak edip 

oyunu oynuyoruz. Karşımıza en az orijinal karakterler duracaksınız. Tüm bunları anlattıktan 

kadar detaylı düşmanlar çıkıyor; onları normal ve sonra “Çok elman " dememe hiç gerek 
özel hareketlerimizle öldürdükten sonra bölüm sonu yok herhalde. 


boss'una varıyoruz. Bu boss'ların da tanıdığımız GG 
karakterleri olacağını tahmin etmek zor değil. 
GG isminden bihaber olanlara da biraz bilgi vereyim. 
Öncelikle hayatınızda görüp görebileceğiniz en iyi iki 
boyutlu grafiklere sahip. Bununla birlikte o kadar 
fazla hareket yapma imkanına 
sahipsiniz ki, tüm bu hareketlerde 
ustalaşabilirseniz karşınızda 
Superman bile duramaz. Hayır, 
bahsettiğim, karakterlerin 


PSP'DE dövüş oyunu e 
Judgment'ı bekleyin. Yeni bir dövüş oyunu 
almaya niyetiniz varsa, Judgment'ı bekleyin. 
Bakkaldan gofret almaya niyetiniz varsa 
yine Judgment'ı bekleyin. 


NDA İT LU 


i düğmanlayın her biri 
özenle, tas gttğhıyor. 
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TüRKiYE'NİN 
EN iYi CEP 


TELEFONU 
SATIN ALMA 
REHBERİ 


CEPtest 


FiYAT KARŞILAŞTIRMALI, PERFORMANS GöSTERGELİ 


MOBiL HAYATINIZIN KILAVUZU 


CEPtest 
artık . 
“BUYUDU” 


Mayıs Sayısı NZZ 
Bayilerde... 
Sadece 3 YIL 


LUCASARTS | TI GAMES | 


SİTESİ LUCASARTS.COM/GAMES/LEGOSTARWARSI! 


LEGO STAR WARS Il: 
THE ORIGINAL TRILOGY Ew 


-Abi bence böyle kalalımığbu LEGO 
bünyelerle daha karizmatik 


“GÜÇ'ÜN SEVİMLİ TARAFI GERİ DÖNÜYOR! 


İlk oyunun başarısı, LucasArts"ın iştahını 

kabartmış olmalı. Öyle ki, firma -büyük olasılıkla 

yapımcı TT Games'e daha yüksek paralar 
ödeyerek- ikinci oyunun yayıncılığını doğrudan 
üstlenmiş (ilk oyunun yayıncısı Eidos'tu). LEGO Star Wars 
Il: The Original Trilogy, ana hatlarıyla, LEGO Star Wars 
karakterlerinin cirit attığı “oyuncak” bir evrende geçen; 
Episode IV (A New Hope), Episode V (The Empire Strikes 
Back) ve Episode VI (Return of the Jedi) gibi Star Wars 
filmlerine paralel olarak gelişen bir öyküye sahip. 


İĞ YÜM, “GÜÇ"LÜSÜN, 
Öykü dışında içerik de 70'lerde çekilen üçlemeyle birebir 
olarak örtüşüyor. Bu filmlerden aşina olduğumuz Luke 
Skywalker, Han Solo, Chewie, Darth Vader, Prenses Leia 
gibi karakterleri; X-Wing, Millenium Falcon gibi taşıtları 
ve elbette Star Wars evreninin güzide mekanlarını LEGO 
ruhuna ve konseptine uygun bir şekilde görebileceğiz. 
İlk oyundaki bulmacalarla bezeli, dengeli aksiyon- 
macera sentezi LSWlI için de aynen geçerli. Aksiyon 


BİR UZAY DİYALOĞU 


1£GO adamları uzayda! 


-Çekmesenize ya! -Hadi oradan! 
-Fiuv fi-fika fit! (Biz sadece arkadaşız!) 


-Avuuk-havk-yeah! Yemezler) 


unsurları ön planda gibi dursa 

da, yapımcıdan gelen açıklamaya 

göre ilk oyunu oynayanlar hemen 

hemen aynı tadı alacaklar. 

Buna karşın, karakterlerinizin 

yeteneklerini geliştirmesini 

sağlayan Power Bricks gibi üzerinde 

çalışılan birkaç yeni özellik de yok değil. 

Asıl yenilik ise karakter yaratma sistemi; 

bu sistem, oyunun ana karakterlerinin karakteristik 
parçalarını kombine ederek farklı görünümde yeni 
karakterler oluşturmanıza olanak tanıyor. Oyunda 
toplam 5o ana karakter var, fakat ilk oyundaki save'inizi 
ISWII'ye aktarırsanız bu sayı 100'e çıkıyor. Kısacası, 
binlerce farklı kombinasyon söz konusu. 


BENİM “GÜÇ"ÜM SİZİNKİNİ DÖVER! 
Görsel açıdan LSWI seriye pek bir yenilik getirmiyor. 
Grafik motoru aynı olduğundan, bir-iki makyajın 
dışında değişiklik beklememek yerinde olur. TT Games, 
daha çok içerik konusuna yoğunlaşmış durumda ve 
ilk oyun için getirilen eleştirileri de dikkate alarak, 
daha uzun süren bir tek kişilik mod ortaya çıkarmaya 
çalışıyor. Multiplayer seçenekleriniz ise ilk oyundaki gibi 
yardımlaşmalı (co-op) moddan ibaret, fakat aldığımız 
duyumlara göre tek PS2'de oynanabilen bir multiplayer 
mod planlanıyormuş. Diğer taraftan, LSWII şiddetten 
uzak oynanışıyla “çocuk dostu" olma işlevini koruyor. 
HB 


LEGO STAR WARS her eve, herkese itip 
edebilen ender oyunlardan biri. İkinci oyun 
da aynı çizgide ve daha zengin bir içeriğe 


sahip. Yenilikler de seriyi biraz daha ileriye 
taşıyacak gibi görünüyor. 


ila ödeyeceğim borcumu! -Ne'n var kuzum. Ne oldu gözüne? 
en ışınlı erbiye edeceğim, hırrr-tiss-hırrr-tıss... o -(İki saattir boşuna göz kırpıyormuşuz.) Yok bir şey! 
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ININ 


“DAĞITIM EDOS INTERACTIVE | YAPIM ROCKSTEADY STUD!OS | VVEB SİTESİ YAAUN.ELDOSINTERACTIVE.COMCO. 


URBAN CHAOS: 
RIOT RESPONSE 


KAOSA KARŞI SIFIR TOLERANS! 


Sevgili RPS2D okuyucuları, zaman ne kadar çabuk 
geçiyor değil mi? Aah ah, siz bilmezsiniz (belki 

de biliyorsunuzdur, ne diye genelleme yapıyorum 
ki); PS1'li dönemlerde Urban Chaos adında Eidos damgalı 
bir oyun vardı. D'arci isimli, çikolata renkli, ufak tefek bir 
kadın polisi yönlendiriyor; GTA'nın Liberty City'sine 
benzer Union City adında kaosla çalkalanan kocaman bir 
şehirde suçlu avına çıkıyorduk. Sonbahardı mevsim; 
güneş uykuya yatmış, yapraklar salına salına uçuşurken 
biz, şehirde bir yaprak misali oradan oraya sürüklenip 
adam pataklıyorduk. Ne güzel oyundu... Gel zaman, git 
zaman (hop zaman top zaman) seneler hızla akıp geçti 
işte (snıf snıff)... 


HER OYUN BİTER 


Mucky Foot tarafından geliştirilen ilk Urban Chaos bir 
third-person aksiyon oyunuydu. Rocksteady 
stüdyolarında şekillenmekte olan Riot Response ise bir 
FPS ve bildiğimiz FPS kriterlerine uygun şekilde silahlara 
ve ateş etmeye dayalı. Ayrıca “ileri pataklama teknikleri 
uzmanı” D'arci'nin yerinde de yeller esiyor. Bu kez Union 
City'yi adam etme görevini üstlenen kahramanımız bir 
erkek; eski bir Birleşik Devletler donanma piyadesi Nick 
Manson. Nick, artık görevi mafya ve çeteleri bastırmak 
olan Zero-T (Zero Tolerance) adındaki özel bir timin üyesi. 


LERSE KAYBOLUP GİDER 


Riot Response'un test ettiğimiz kısacık demosunun giriş 
niteliğindeki ilk bölümünde; polis binamız Burners 
denen bir çete tarafından saldırıya uğruyor ve biz de Nick 
Manson olarak derhal olay mahalline yardıma koşuyoruz. 
Bina tamamen kuşatılmış olduğundan, saflara dizilmiş 
çete elemanlarını kamyonetle yarıp güç bela içeri 
sızabiliyoruz. Bu noktadan sonra oyun standart FPS 
kimliğine bürünüyor ve gerek içerdeki gerek binaya 
pencereden tırmanmaya çalışan çete elemanlarını 
sıradan bir pistol ve bir shotgun ile mermi manyağı 
yapmaya koyuluyoruz. Etraftaki varillerse işimizi 
kolaylaştıran cinsten, onları patlattığımızda çevrede 
bulunan şahıslar değişik figürlerle havaya uçuyor. Ortam, 
bol miktarda gürültü-patırtı ve bağrış efektiyle 
şenleniyor ve çete elemanlarının dışında polislerin de 


— 

—. vi 

— —Bonus görevler, kolay yoldan 
eni silahlar edinmek için 


VE" kaftan. 


I du SON"(9 
“Iran 200t 


PlayStation, 
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denedikf. 


ALAYA 


98-99-100... 

Üçe kadar mı 
sayacaktık 

yoksa? Hmm... 


taktik gereği konuşmalarını işitiyoruz. Oyun, bu kaos 
anlarında Call Of Duty ve Broters In Arms gibi taktiğe 
dayalı FPS'leri hatırlatıyor. Demonun ikinci bölümü, 
“cayır cayır yanmakta olan bir binadan adam kurtarma" 
konulu bir çalışma. Bu kez ortam zifiri karanlık ve 
burnumuzun dibini görebiliyor oluşumuzu yangın 
alevlerine ve yer yer de elimizdeki meşaleye borçluyuz. 
Zaman zaman çevrede bulunan gaz tankları yüzünden 
çok büyük patlamalara şahit oluyoruz, ama neyse ki 
ateşe dayanıklı (teflon mu ne?) bir kalkan vasıtasıyla 
korunuyoruz. Genel olarak oyunun oynanışı ve 
atmosferi, Black oynamış olanlara oldukça tanıdık 
gelecek. Tıpkı Black gibi Riot Response da çok 

başarılı aksiyon sahneleri sunuyor. Tabii ki demosu 
yetmez, Haziran'ı bekliyoruz BM HB 


kahin PlaySt 


BLACK'IN BLACK'I VAR! FPS çılgınlığı büyük 

bir hızla ilerliyor. Black'in ardından bu türün 
durulacağını iddia edenlere en güzel cevabı 
Riot Response veriyor. Kıssadan hisse; Black- 
severler için bir sonraki durak Riot Response... 


NE KADAR SICAK? 


Tüm bina yanarken 
alevleri söndürmek mi? ğ 
Saçmalamayın ve KAÇIN!!! K 


ation.c 
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“En az 100 koruma faktörlü 
güneş yağı almam lazım.” 


yaly 
yl ye 


elime 
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kaza. diği 


a bakın, Sony'nin ofisine sızdığımızda i 9/5 O Kk 
Mi yi” öğrendik: Meğerse onlar da 1 gir 


YAZAN: TUNA ŞENTUNA 


YENİDEN 


DOĞUYOR! 


Sony hala PS3'ün çıkış oyunları hakkında bir açıklama yapmaktan çekiniyor, fakat 


biz bu sırada boş durmadık ve Sony'nin gizli dosyalarını ele geçirdik. Bir kağıda 


Fear Effect z Bacağıma 
dokunmayı keser 


TARİHÇE: Fear Effect (2000, PSone), Fear Effect 2: Retro Helix (2001, düğün misin?! 
PSone), Fear Effect Inferno (PS2, yapımı durduruldu) öğ 
Blade Runner'ı izlemeyenler kendilerinden utansınlar ve izleyenler p 

bu yapımı bir Anime olarak, kahramanı da seksi bir bayan olarak iL 
hayal etsinler. Tıp dilinde “Fear Effect" olarak anılan bu oyun, 
2000 yılında olay çıkarmış, herkesin beğenisini kazanmıstı. Devamı 
basarılı sayılmazdı ve PS2 için hazırlanmakta olan Inferno 


PS3'ü beklemekten başka sansımız kalmadı. Tam bu sırada, yapıma 
Neil Donnell; PS3'ün Fear Effect'in devamı için mükemmel bir platform z 
olduğu, grafiklerinden oynanısına kadar Fear Effect'i yeniden hak ettiği YA i 
konuma getireceği gibi bir açıklama yaptı. Oyunun çekici kahramanları n 

Hana ve Rain'in de PS3 ile daha çekici, daha gerçekçi ve daha... Evet, 


üre 
Li 


Ki ğ 
Yüzlerce geminin online ortamda birbiriyle © 
Ğ ürpertici! 


Colony Wars Aptal» Yasta 
seviyorum | 

TARİHÇE: Colony Wars (1997, PSone), Colony Wars 

Vengeance (1998, PSone), Colony Wars: Red Sun 

(2000, PSone) 

Su anda piyasada bulunan bazı oyunlar var ya, 

Battlefront, Star Fighter gibi adlarla anılan; onlar 


İLİ 


5 aslında birer kopya. Bakınız, şöyle açıklayayım: ARMED ( | 
PSone sahipleri birkaç asır önce evlerinde sakin Yi 
K — sakin otururlarken, Psygnosis bu masum l 
MAP emg v insanların kafalarına bir oyun fırlattı. / N 
| ı zy Bu oyunu PSone'larına koyan ” 4 / 


oyuncular, karşılarında akıl almaz, 
eğlenceli bir uzay savaşı gördüler. 
i kağa dökülen halk, kutlamalar, 
şenlikler düzenledi ve bu 
yecanı gören Psygnosis, Colony 
â(s: Vengeance ile oyuncuları 
kalplerinden bir Kez daha vurdu. 
Bu noktada bende çarpılı e bir Colony Wars 
fanatiği olarak hayatıma devam.ettim. Amaj2000 
yılında Red Sun ile ekranın içinde i , i 
kaybolduktan sonra büyük bir MW 
LAN A İHTİMALİZ 
diye sayıklarken havayı aldik, ama 


| 
SN 


dan 


r.bu oyünü. PS3 
grafikleriyle ve önline oyun imkanıyla ti 
sunulacak olan bir Colony Wars'ın tadından yenmez. 


“i 


bölümünün yapımı da durduruldu. Bizim de yeni bir Fear Effect için di 4 # 


ane mma 
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ERER iw 

PSP için « N 

p$ 0) n a TARİHÇ E: G- -Police (4 997, PSone), G- Police: Weapons of Justice (1999, PSone) ” 
Aslında fikir güzeldi; zırhlı ve ağır silahlarla donatılmış, teknolojinin son N 

oyu n i a rı W ürünü bir polis helikopteriyle sehirdeki suçlularla uğraşmak, robotlarla # 

savaşmak, istediğimiz yere uçmak... Fakat sıkıcı oynanışı, fazla çizgisel > ' 
PSP'ye uyarlanmasını - g görevleri, G-Police'i unutmamıza neden oldu, ama orijinal konusunu kolay 
istediğimiz PSone oyunları... “W kolay unutacağa benzemiyoruz. ps 
Oyunun yapımcılarından Trevor Slater'a mikrofonu uzattığımızda, 

“G-Police, elbette PS3'te çok daha iyi olacaktır. Devasa bir dünya, ÇIKMA A M ; > 
hayatlarına normal bir şekilde devam eden siviller, yüksek â İHTİM ALİ Ü L 


çözünürlüklü grafikler ve daha iyi bir yapay zeka... Biz PSone'daki 
£ G-Police ile hayal ettiklerimizin yalnızca ufak bir parçasını 
gerçeklestirmis olduk." dedi. Bir diğer yapımcı Ross Thody ise, 
“Oyuncu aracıyla uçabilmesinin yanında, aracından inip istediği 
| yere gidebilmeli. Hem de hiçbir sınır olmadan..." diyerek herkesi derin 
düşüncelere boğdu. Hayır, işin kötüsü şu: Bu iki yapımcı da su anda başka firmalarda 
çalısıyor ve G-Police hakkında ne Sony'den, ne de başka bir firmadan resmi bir 
açıklama geldi. Bosa harcanan kelimeler, şahane fikirler ve daha fazlasıyla, G-Police'i, 
yakın gelecekte herhangi bir yerde göreceğimizi sanmıyoruz; PSone'larımızın başına 
dönmediğimiz sürece... 


Saatlerce dolaşmak yerine saatlerce savaşmak 
isteyenlerin dostu FF Tactics, PSP için biçilmiş 
kaftan. Bir savaş yapın, kapatın, boş 
zamanınızda bir savaş daha yapın ve sonsuza 
dek bu oyunu oynayın. 


Metal Gear Acld vasat bir oyun. Onun yerine 
MGS'yi yapsalardı ya... Ama yeni bir MGS için geç 
kalınmış sayılmaz. Bir de WiFi üzerinden 
arkadaşlarımızla VR görevleri oynayabilirsek... 


İki profesyonel oyuncunun saatlerce birbirinin 
kafasına taş düşürebileceği sayılı oyunlardandır. 


Dans ve müzik oyunlarının 
müdavimlerinin sarılıp uyuduğu 
PaRappa, PSP'nin vazgeçilmezi olabilir. 
Yeni parçaları da Internet'ten indirdik mi, 
bu iştamamdır. 


i Sim Ghrono nasi a 995, e) Radical D om si 996, SNES Satellaview), 
© Chrono Cross (1999, PSone) 
Dünyanın en iyi RPG'si FFVII ise, ikincisi Chrono Cross'tur. Chrono Cross'u 
seven, oynamış olan kişi sayısı Türkiye sınırları içerisinde 15'i geçmiyorsa, 
yapılabilecek tek bir sey vardır: PS3'e bir Chrono Cross hazırlamak! Tabii 
ki bu bizim düşüncemiz; Sguare Enix'in bu konuda şimdilik herhangi bir 
çalışması yok. Zaten kendileri nedense Final Fantasy dışında herhangi bir 
yapımın devamını getirmeyi pek sevmiyorlar. 2001 yılında Chrono Brake 
, , isminin taraflarından tescil edilmesi RPG fanatiklerini 

i heyecanlandırmıştı, ama sonuçta bir şey çıkmadı. Chrono 

. CIKMA, * (ross ekibinin farklı firmalara (Monolith Soft, Mistwalker 
İHTİMALİ © vb.) dağılmasından ötürü de yeni bir Chrono oyunu 
oynayamayacağımız neredeyse kesinlik kazandı. Biz 
yine de mumlarımızı yakıp ayinlerimize devam 
edelim; ne olur, ne olmaz. 


Virtua Tennis'in suyunu çıkardığımız için yeni 
bir tenis oyunu arıyoruz. İçinde Sharapova da 
olsun, Anna da. WiFi üzerinden 
arkadaşlarımızla da kapışalım, eğlenelim. 
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Thrill Kill 


TARİHÇE: Devamı yapılmadı 
Bu oyunun hikayesi aslında çok ilginç; zamanında, 
Paradox Developments, Thrill Kill'i Virgin Interactive 
için hazırladı. Tam Virgin Int. oyunu yayınlamak 
için harekete geçmişti ki, firmada problemler baş 
gösterdi. Electronic Arts'ın, Virgin Int.'in oyunlarını 
ele geçirmesinden sonra da Thrill Kill'in izine 
rastlanmadı, diye düşünenlerimiz var tabii ki. Bizim gibi, |“ 
“korsan oyun"da neredeyse zirvede olan bir ülkede, elbette 
Thrill Kil'in kopyası piyasaya çıktı. Sonuçta Thrill Kill'i oynadık, oynadık ve 
oynadık, çünkü oyun fazlasıyla zevkliydi. O zamanlar Mortal Kombat için 
“vahşi” denilirken, Thrill Kill'deki siddeti anlatmak için kelimeler yetersiz 
kalmıstı. Dört kişinin birbirinin kafasını, gözünü oymasına izin veren Thrill 
Kill, içerdiği bu siddetten dolayı da gün yüzü göremedi. 

Virgin Int.'den Joss Ellis'e, “Fırsat verseler, Thrill Kill'i yeniden, nasıl 


Dağıtım: Activision 
Çıkış Tarihi: 1993 (PO), 1995 (PSone) 


Çatlak bir hemşire olarak goril adamla 
dövüşmek hepimizin hakkı, 


TARİHÇE: Doom (1993, PO), Doom 11 (1994, PO), 
Doom 3 (2004, PC) ve diğer sistemlere 
uyarlamalar Doom (1995, PSone) sata, ih me Sapma. Merette., e) 7 peh hazırlardınız?" diye sorduğumuzda, “En az altı gamepad desteği 


sunardım. Tabii ki online oyunu da eksik etmezdim. Herkesin rahatça 
birbiriyle dövüşebildiği, dev bir dünya yaratırdım. Bu dünyada çeteler 
kurulurdu, özel turnuvalar düzenlenirdi ve sürekli sokak kavgaları olurdu. 
Internet'ten yeni karakterlerin ve ekstraların 
indirilmesine de olanak tanırdım. Hatta 
dövüşçülere, yanlarında hayvan tasıma 
izni bile verirdim. Karakterleri binlerce 
poligondan oluştururdum ki, 
üstlerinden parçalar kopabilsin ve 
vücutlarına bir sey saplandığında belli 
olsun.” cevabını aldık; daha fazla ileri 
gitmemesi için hızla yanından ayrıldık. 


Doom güzel bir oyundu, fakat Doom 3 neydi öyle 
kardeşim? “Grafik yapacağız!” derken oyunu 
unutan sevgili id Software, PS3 için de “gelismis” 
bir Doom 3 versiyonu hazırlıyormuş 
—X üstelik. “Gelişmis” kelimesinin 
anlamını açıklamam gerekirse: 
Daha “gerçekçi” grafikler, 
“ daha “korkutucu” 
> sahnelervedahaaz 
“oynanabilir” bir oyun... 
Umarım, id Software, 
oyunu gelistirip grafikleri 
gerçeğe biraz daha yakınlastırarak yeni bir 
teknoloji demosu daha ortaya çıkarmaz. 


Duke Nukem 


TARİHÇE: Duke Nukem (1993, PC), Duke Nukem (1997, “ 
PSone), Duke Nukem: Land of the Babes (2000, PSone), 
Duke Nukem: Time to Kill (1998, PSone), diğer sistemlere 
uyarlamalar 
FPS tarihinde büyük bir yeri vardır Duke'un. Aslında 
kendisi bir platform oyunu kahramanıydı, ama 3 
1993'te PC'lerde FPS olarak şanı, söhreti yakaladı. e. 
Üstünden 13 yıl geçmesine rağmen halen adam 
akıllı bir devam oyununa kavusamamıs olmasının 
tek bir nedeni var: 3D Realms kadar tembel, 
umursamaz ve uykucu baska bir oyun firmasının daha 
dünyada varolmayısı ve Duke Nukem'dan bu firmanın 
sorumulu oluşu. 162 yıl önce “Duke Nukem Forver"ı 
hazırlıyoruz diye bas bas bağıran 3D Realms, oyunu o 
kadar çok erteledi ki, aradan üç fizik motoru, beş grafik 
motoru, dört deprem ve dokuz doğal afet geçti (rakamlar 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nden çalınmıstır). 

3D Realms'in yan gelip yatan insanı George Broussard 
yeni bir Duke Nukem oyununun konsollara çıkacağını 
açıkladı, ama her zamanki gibi bir çıkıs tarihi vermekten 
inatla kaçındı. Biz üstüne gittikçe daha da yorulan 


Broussard, sonunda kendini derin bir uykuya ç ÇIKMA 

bıraktı ve biz de herhangi bir bilgi ele ) İHTİMALİ: a 
geçiremeden dönmüş olduk. Er ya da geç (geç 0) > 
olacağı kesin) bir Duke Nukem oyunu i / 82 
göreceğiz, ama nerede, nasıl, kiminle ve ne Oo AV 
zaman? — pe ; 


ÇIKMA, 
İHTİMALİ: 


Zavallı Tristan poligon kıtlığı çektiği 
için bir çift göğse sahip değildi. 


Bu mavi enerji kürelerinden 
ben de kendime bir tane 
almak istiyorum. 


G2: Final Resistance 


Dağıtım: Sony Cambridge Çıkış tarihi: 2001 (PSone) 
TARİHÇE: Devamı yapılmadı 

Uzaylıların yerinde olsam, pesime bir ırk takıp dünyaya getireceğime, teknolojiyi kullanıp 

öldürdüğüm insanları birer ölüm makinesine çevirirdim. Yapacak eğlenceli bir sey 

. kalmadığında da bir insana biyonik güçler verip, askerlerimle tep 

ga ve sağlardım. Bu yeni Frankestein tehlikeli olmaya İH MAL 

“8 bosladığında i ise kocaman bir boss koyardım karsısına. İşin aslı, 

B şi 'de de bundan farkı bir sey olmamıştı. Dünyayı istila eden garip 


, 


yaratıkları, değisime uğramış insanları yok edip durmuştuk. Peki, 

iy oyun PS3'te nasıl olur sizce? Bence çok iyi olur; sağlam bir aksiyon 

oyununa kavuşmuş oluruz. 
YANA, 


LİR ENAM NAAM 


dd 
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serim Devamı yapılmadı 
Of of, ne zor oyundu bu yahu! Daha oyunun basında karsımıza 
çıkan bir boss'u yenmek için dahi sekiz takla atmak 
gerekiyordu. Tabii ki bu, oyunun eğlenceli olmadığı anlamına 
gelmiyor; Vagrant Story, mükemmel hikayesi, taktiksel savaş 
sistemi ve eşyaları parçalayıp birlestirebilme özelliğiyle her RPG 
fanatiğinin gönlünde taht kurmuş, acayip bir seydir. Hatta su 
yazı bitsin, ben bu oyunu bir daha oynayayım. Askere de 
ablamı yollarım (kızları da alın askere! - FA). Velhasıl, Vagrant 
Story ekibinin önemli isimlerinden Yasumi Matsuno'nun 
FPKIL'yi hazırlıyor olması ve oyunun Amerika'da yeterli satıs 
rakamına ulaşamamasından dolayı, yeni bir Vagrant Story için 
fazla şansımız yokmuş gibi görünüyor. Eh, ne yapalım, 
kalbimize tas basıp yolumuza devam ederiz; Final Fantasy 
Xll'yle oyalanırız (nerede bu oyun?!). 


* 


Bushido Blade 


Bushido Blade (1998, PSone), Bushido 
Blade 2 (1998, PSone) 


Bir daha 
istemediğimiz 
10 oyun 


, i "Enerji çizgisi kızlar içindir!" felsefesiyle 
. ye» ge ii yola çıkan Sguare Soft, herkesin eline 
a" 1 Ea # . n . 
b FN i birer Katana verip, insanların 
İİ N birbirlerini katletmelerini istiyordu. 
N ve“ 7 Bu amaçla Japonya basbakanına 
| teklif götüren Sguare Soft, ağzının 
wi ( ortasına çakılan bir yumruk darbesiyle 
5 ' kendisine geldi ve bu sayede isin sanal ortamda 
i çözülmesinin daha mantıklı olacağı anlasıldı; Bushido 
dh Blade de bu sekilde ortaya çıktı. Şaka bir yana, oyun o 
a zaman bile sanki daha iyi bir sistemde çok daha iyi 
. N 4 olacakmış gibi gözüküyordu, fakat Sguare-Enix, 
ra pe ağ — simdiye kadar PS3 için yeni bir oyun hazırladığı 
# 4 14 ç Çi © AN 9 yolunda herhangi bir açıklama yapmadı. Peki; söyle 
Yy Ş : . 4 N * 8 9 bol poligonlu, bol kanlı ve elbette bol Katana'lı bir 
& “ y ) vu iyi ? 
z - samuray oyunu iyi olmaz mıydı? 
A a - & z 
| y ne 
" 
NN va. 
- j 5 T 
. / w 
v p 
MY 
>) &p ” 
i pv$ 
Li | 
* , . ? 
N 
TAbİL Spot di 


HÇE: Nightmare Creatures (1998, PSone), Nightmare Creatures Il (2000, 
PSone), Nightmare Creatures 3: Angel of Darkness (henüz çıkmadı) 
Yıllardan 1998, soğuk bir Paris aksamı... Karanlık, sehri tamamıyla kaplamıs. 
Herkes bir telaş içinde, evine dönmek için hızlı hızlı hareket ediyor. Bir adam ise 


düsünüyor. “Her sey çok monoton, çok sıradan, biraz değisim gerek." 
Ardından ağır bir sis iniyor, dev fareler sehri istila ediyor ve bir virüs tüm 


böcekleri birer canavara dönüstürüyor. 


Bir Fransız firması olan Kalisto'nun Nightmare Creatures efsanesi bu 


düsünceyle baslamıstı sekiz yıl önce. Bana sorarsanız, oyun çok iyi 


değildi. İkincisi de öyle... Üçüncüsünü görmek de kısmet olmadı, zira 


Kalisto kapandıktan sonra Ubisoft oyunla uğrasmak istemedi. 


Kalisto'nun sahibi Nicolas Gaume, yeni nesil konsollar için hazırlanan 


bir Nightmare Creatures'ta; virüs kaparak canavara 
dönüsen siviller, yepyeni hareketler, canavarları birer 
silah olarak kullanabilme, özel iksirlerle düsmanları 
farklı yollarla öldürebilme gibi özelliklerin 

bulunması gerektiğini söyledi. NG'ün yapımı su an 
için durdurulmus olsa da, yeni nesil konsollarda 

bir NC oyunu göreceğimiz söylenti olarak 

Internet'te dolasmakta. 


; 
X 
v i 
A |! 
sl 
k « 
1 * m 
Mg i 
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görmek 


Backyard Wrestling: Don't Try 
This At Home (Eidos Interactive) 
Thrill Kill'in yapımcılarından, 
dünyanın en saçma ve sıkıcı güreş 
oyunu. 


Yeşil, küçük askerlerimiz plastik 
olarak ve gerçek hayatta 
kalmalıydı. Sanal ortamda işin 
suyu çıktı. Üzgünüz. 


Bu oyunu oynadığıma ve oyun 
hakkında inceleme yazdığıma 
inanamıyorum. Acaba yüksek 
puan vermiş miydim? Öyle bir 
hata yapmış olamam! 


Sauare'in ilk aksiyon denemesi. 
Üstelik ilk PS2 oyunu denemesi, 
Karar: PS3'e uyarlanırsa Sguare'i 
defterden sileriz. Final Fantasy tek 
başına Sguare'i milyarder 
yapmaya yetiyor zaten. 


Bir şekilde boş yollarda tır 
kullanma meraklısıysanız, bu 
hayatınızın oyunu olabilir, ama 
tanıdığımız hiç kimse bu oyundan 
zevk aldığını söylemedi. 


WipEout ile ünlenen Psygnosis 
biraz para yüzü görünce farklı 
projelere yöneldi ve Rascal ortaya 
çıktı. Rascal'dan hemen sonraysa 
firma battı ve Sony'ye devredildi. 
Acaba neden? 


This Is Football (Sony) 


PES varken başka bir oyuna yer 

var mı? Tabii ki yok! Buna rağmen 
ortalıkta FIFA dolaşıyor. Dolayısıyla 
This is Football'a hiçbir şekilde yer 


Gobai Elemental Force (300) 


World Destruction League (300)! 
Hatırlamak istemediğimiz oyunlar 
kervanından bir oyun daha... i 
Çeşitli araçlar birbirleriyle 
tokuşuyordu, ya da tokuşmaya 
çalışıyordu. Düşünmek 

istemiyorum. 


Frogger (Yarious) 
PSP için yeniden yaratılan Fı 
PS3'te neye kavuşabilir ki? Daha 
grafikleri olsa ne olacak? 
80'li yıllardaki haliyle kalsın 
sevimli yesil kurbağamız. 

A» 


w 


iden Doğuyor! 0 00 0 —————— — 


ENİ 


yiği Bu binaları tamamıyla 
a yıkabileceğiz. Hem de hepsini! 


ir. 


| / o 
PS2'yi de 
ETARİHÇE: D Imad 
unu madık Ri mem artık, daha neler- uğ i 


Ama oyun bu; fantastik bir hikayeye sahip olmasına 
ii , ÇIKMA 


oyunlarına dalıp PS2'yi n amalıyız. Freedom Fighters'ta Amerika'yı İHTİM ALİ: 


unuttuğumuzu mu sandınız? PS2 en işgal eden Rus askerlerine karsı bir 
İM) de birçok antika esere sahip Ve ütlenmeye sahit olmuştuk hatırlarsanız. Ele başı 


# PS3'te bu eserlerin devam olarak, sokaktan bulduğumuz adamlardan mini bir 
oyunlarını görmek hepimizi ordu kurmuş ve bu orduyla Rusya'yı Amerikan 
mutlu edecektir. “# topraklarından def etmeye çalışmıştık. Oyunun PS3 
Yapımcılar, duyun ve versiyonunda ise daha büyük savaşları, yine aynı basit kontrollerle 
sesimizi! Rue sunmayı düşlüyor Eidos'tan Patrik 0'Luanaigh ve ekliyor: “PS3'ün gücüyle 
işgal altındaki sehrin tüm detaylarını gösterebilir ve yapay zeka sistemini 
ileriye taşıyabilirsek, oyuna harekatı durdurmaya yönelik özel ekipler 
ekleyebiliriz. Online modu da unutmamak gerek tabii ki.” 


Unutulan, geride kalan PSone 


vE 


Manhunt 
Dağıtım: Rockstar Çıkış tarihi: 2003 (PS2) 

TARİHÇE: Devamı yapılmadı 

PS2 oyunlarına geçtiğimiz iyi oldu, yorulmustum “Geçmişi 
hatırlayacağım." derken. Bakınız, Manhunt var elimizde. Bu 
oyunu oynamamış olanlar; çok sey kaçırmadınız, ama fırsatınız 
rsa denemekten çekinmeyin. Hem böylece PS3'e çıkma ihtimali 
olan bir Manhunt'ta neler olabileceğini daha iyi 


I 
>muggler s Run 
Dağıtım: Rockstar Çıkış tarihi: 2000 (PS2 
TARİHÇE: Smuggler's Run (PS2, 2000), 


Smuggler's Run 2: Hostile Territory (2001, 
PS2), Smuggler's Run Warzones (2002, 


ÇIKMA anlayabilirsiniz: Kafasına balyoz geçirdiğimiz bir Gamecube) 
İHTİMALİ: insanın kafasının içeriye göçmesi; ucu çivili Yaptığımız bir arastırma 
beyzbol sopasını düşmanın böbreğine sonucunda (sadece ofisle sınırlı , ÇIKMA, 


kaldık), bu oyunu hatırlayan IHTİMALI: 
kimse çıkmadı. Zaten serinin 9/4 

Dağıtım: Sony Çıkış tarihi: 2004 (PS2 son oyunu da GC'de çıkarak 031 
TARİHÇE: Syphon Filter (1999, PSone), Syphon Filter 2 (2000, PSone), Syphon Filter 3 PS2'yi tamamıyla terk etmis, 

(2001, PSone), Syphon Filter: The Omega Strain (2004, PS2), Syphon Filter: Dark nasıl hatırlayalım ki? ——. 
Mirror (PSP, 2006'da çıkacak) Smuggler's Run'ın olası P53 


M6GS'nin rakibi Syphon Filter, ismi sayesinde uzun süre medyanın göz bebeği versiyonunun nasıl bir oyun olabileceğini 


> Saplayınca ilgili kisinin kan kusması; 
merdivenden paldır küldür düşen bir adamın 
boynunun ters dönmesi gibi detaylar yeni nesil 
Manhunt'ta yer alacak. Bunları benim vahsi 
tarafım değil, oyunun yapıması dile getiriyor. 


ip olmuştu. PSone'ın sağlam aksiyon oyunlarından biri olan Syphon Filter'in bu yapıma Clinton Keith'e sorduğumuzda, bize 
Düşmanınızın kafasının Ee ye ği 
18 parçaya ayrıldığını PS3 sayede karanlıkta kaybolup gideceğini sanmıyorduk zaten. Su anda PSP için bir sadece grafiklerle ilgili bilgi vermekle yetindi; 
kalitesinde görmeye hazır Syphon Filter oyunu üzerinde çalışan yapım ekibi, bizce sadece ısınma turuna PS2'nin Smuggler's Run'ın açık alan grafikleri için 
mısınız? çıkmış ve asıl bombayı PS3'te patlatmak için hazırlanıyor. güçsüz kaldığını, ama PS3'le oyuncuyu 


Daha fazla poligon ve eklemden olusacak PS3 etkileyebilecek olan birçok görsel unsurun bu 
modellerinin yardımıyla, “düşmanların her vuruşta geniş alana dağıtılabileceğini tekrar tekrar 
i farklı tepkiler vermesi" özelliği ön plana çıkacak. Böylece belirten Keith ilgimizi çekmeyi basaramadı ve 
y düşmanlarımızı ıkm uzaktan sniper tüfeğiyle hedef kısa sürede yanından ayrılmamıza neden oldu. 


tahtasına çevirebileceğiz. 
Yeni Syphon Filter simdilik bir olasılık, ancak işin 


İHTİMALI: 


7093 k 


Helikopterimizin yeni 
durağı PS3 olacak. 


627000 


Mercenaries 


Çıkış tarihi: 2005 (PS2) 

TARİHÇE: Devamı yapılmadı 

“Her seyi yok etme, istediğimiz seyi patlatma" gibi 
özellikler duyduğumuzda niye heyecanlanıyoruz, buna 
hala bir anlam veremiyorum, ama bu özellikleri yazarken 
bile heyecanlandım; özgürlüğün verdiği his bu olsa gerek, 
Mercenaries, özgür bir alanda, tonla düsman öldürmek, 
megatonlarca patlama yaratmak için hazırlanmış, Kuzey 
Kore karsıtı bir oyundu. PS2'nin gücü oyunun altından 
kalkmaya yetti, ama Mercenaries'in PS3 versiyonunu 
düşününce heyecanımız bir kat daha artıyor. PS3'ün - 
oyunun grafik kodları dısında- tek başına görsel unsurlar 
yaratabilme yeteneğiyle, PS3'teki bir Mercenaries'de tam 
anlamıyla her seyi yerle bir edebileceğimizi tahmin 
ediyoruz. 
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ince EMME 


PARALLEL LİNES 


SOKAKLAR ARTIK GÜVENLİ DEĞİL. GÜVENLİ, OLAN 
ER, EVDE PLAYSTATION'IN KARŞISI... 


62 


66 


70 


COMMANDOS: STRIKE FORCE 
İkinci Dünya Savaşı'nın yıkık dökük atmosferinde 
birbirinden cesur üç asker... 


THE GODFATHER 


Aile, saygı ve güven üzerine bir oyun. Dünyanın en 
ünlü mafya ailesinin en yeni üyesi siz olacaksınız. 


TOMB RAİDER: LEGEND 


Yeni silahları ve yeni hareketleri ile tüm zamanların en 
sevilen kadınlarından biri geri döndü. Özlemiştik. 


TOURIST TROPHY 
Gran Turismo'nun yaratıcılarından motosiklet 
simulasyonu... Tabii ki mükemmel. 


BLACK 


Tüm iyi aksiyon filmlerinin temelini oluşturan iki 
özellik; kaos ve katliam, bu oyunda buluştu. 


METAL GEAR SOLID 3: SUBSİSTENCE 
Bu oyunu oynamazsanız, önceki Metal Gear oyunlarını 
oynamış olmanız hiçbir şey ifade etmeyecek. 


IM LANCY'S GHOST RECON 
NANCED WARFİGHTER 


Yeni bir Ghost Recon, ama bu kez... 


FIGHT NIGHT ROUND 3 


Ve sol köşede 220 gram kutu ağırlığıyla, EA'nın keşfettiği, 


buldozer lakaplı, yenilmez dövüşçü: Fight Night! 


TAK: THE GREAT JUJU CHALLANGE 
DORA THE EXPLORER: JOURNEY TO THE PURPLE PLANET 


FOOTBALL MANAGER HANDHELD 


Futbol bağımlılarının, bu bağımlılıktan kurtulmaları 
gerçekten zor. FM Handheld ile artık daha da zor... 


DAXTER 


Yıllarca Jak'ın gölgesinde kalan Daxter, sonunda 
kontrolü ele almaya karar verdi. 


VIRTUA TENNİS WORLD TOUR 


Bu kadar basit bir oyun ancak bu kadar bağımlılık 
yapabilir. 


EXIT 


Bazen alıp da başını gitmek ister ya insan, 
işte öyle bir şey... 


FIFA STREET 2 


Ünlü futbolcular yeniden sokaklarda... 


if 


. 
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ÜENEİNNE 


öldürmek oldukça 
romantik. 


WEB SİTESİ 


ATARI.COM/DRIVER 


SURROUND SOUND VAR 


ONLİNE YOK 


KISACA 
Kötünün iyisiyle 
İ yetinmeyi bilenler 
| için Atari'nin 
sunduğu bir 
tatmin testi. 


— Ay ışığında adam 


DRİVER 


ünya üzerinde bütün sözler söylenmiş, 

bütün melodiler çalınmış ya da bütün 

fikirler yaratılmış olabilir mi? Şimdi ben, 

oturup gelmiş geçmis en yaratıcı cümleyi 
kurmaya çalışsam, kurduğum cümle geçmişten 
birine mi ait olacak? Mümkün değil; hayattaki 
elimizle, dilimizle veya sadece beynimizle 
kullandığımız bütün öğeler tıpkı sayılar gibi 
sonsuz. 

Bu yüzden kızgınım Driver Parallel Lines'a; 
elindeki tüm imkanlara rağmen karsımıza GTA 
San Andreas'ın tek yumurta ikizi olarak çıktığı 
için kızgınım. Ancak kızgın olmam, oyunun iyi 
taraflarını görmemi engellemiyor ve 
engellemeyecek. 


HAFIZAMI KAYBETTİĞİMİ 
HATIRLAMIYORUM 


En başa dönelim. Beynimizi diğer oyunlardan ve 
düşüncelerden arındırmak için gözlerimizi 
kapatıp, bizi huzura kavusturacak arkadaşımızı 
bekleyelim. Arkadaşımız elinde ağır bir cisimle 
gelip kafamıza orta şiddette vurduktan sonra 
islem tamamlanıyor. Şimdi gözlerimizi açabiliriz. 
“Neredeyim ben?" demissek doğru yoldayız. Biri 
bize “San Andreas nasıl oyundu ama..." 
dediğinde “San Andreas da nedir?" seklinde 
cevap veriyorsak daha da iyi durumdayız 
demektir. Temiz, daha doğrusu silinmis bir 
hafızayla baslamalıyız oyuna... 

Hmm, grafikler çok iyi, ara videolar müthiş. 
TK adında genç, yetenekli bir şoförü kontrol 
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ediyor ve kötü adamların hizmetinde çalışıyoruz. 


1978 yılında, New York'tayız ve bize ne görev 
verilirse onu yerine getirmek için uğraşmak 
zorundayız. Bu görevler araba kaçakçılığından 
tutun, sokak yarışlarında birinci olmaya kadar 
çesit çeşit. Bitirdiğimiz görevler sayesinde para 
kazanabiliyor, ünümüzü artırabiliyor ve sürüş 
tekniğimizi geliştirebiliyoruz. Ancak görevlerin 


© Yemyeşil doğada bile 
rahat bırakmıyorlar. 


zorluğu dışında, bir de polislerle uğraşmak 
zorundayız. En ufak trafik ihlalinde bile (kırmızı 
ışıkta geçmek gibi) peşimize düsen polislerden 
kurtulmanın tek yolu gaza basıp izimizi 
kaybettirmek. Polisler ya da baska trafik 
canavarları ile kovalamaca oynarken, 
düşmanlarımıza nişan alıp ates edebiliyoruz. 
Tabii ki yolda yürürken de nisan alma 
fonksiyonumuz var, çünkü oyunda araçsız 
görevler de mevcut. 1978 yılında ünümüze ün 
katmışken, öyle bir ise bulasıyoruz ki isin 
sonunda kendimizi kodeste bulup “Haber uçtu 
devlete de, 28 yıl yattım hapiste!" isimli şarkıyı 
söyleye söyleye 2006 yılına ışınlanıyoruz. 

New York şehri detaylı ve başarılı bir sekilde 
modellenmiş. Özgürce dolaşabildiğimiz 
haritanın boyutu küçük tutulmamış. Şehirdeki 
trafik oranı da oyunun akıcılığını sağlamak 


alan bu motosikleti, TK sade 6 
pis islerinde kullanıyor. 


DEV ROPORTAJ! 7: 


Türkiye'nin en ünsüz insanı H.H. ile Driver 4 hakkında sö 


E: İlk Driver ile ilgili düşüncelerinizi bize aktarır mısınız? 

H.H.: Valla, en son kaçtığımı hatırlıyorum. Pesimde polis vardı; o kovalıyordu, 
ben kaçıyordum. O kadar. 

E: Peki sonraki Driver oyunları? 

H.H: Beni hep polis kovaladı, o kovaladıkça ben kaçtınğ. Oyunu oynarken 
yemek yemek çok zor oluyor, o yüzden bazen arkadağğir kaçtı ben izledim. 

E: Driver 3 sizi de hayal kırıklığına uğrattı mı? ( 
H.H: Arabadan inmeyi sevmem, yürümeyi sevmem. Koşarak kaçamadım 
polisten, arabaya bindim. Polis kovaladı, ben kaçtım. Yürütmesinler beni. 

E: Driver Parallel Lines'ı nasıl buldunuz? 

H.H: Polis iyi kovalıyor, ama yine yürütüyorlar beni. Zaten sehri büyütmüsler, 
yürü babam yürü. Sevmiyorum dedim, dinlememişler. Madem 
yürütüyorsunuz, neden zıplatmıyorsunuz kardesim? Ayıp. 


B Sosis parmaklı 
kahramanımız, tetiği 
çekerken biraz zorlanıyor. 


)S0 1 
oz. 
Kı 


oo A 
5 : 15 ş A K 


icelelme 


KABUS GİBİ GÖREVLER 


Oyundaki bazı görevlere baslamadan önce yanınızda ağrı kesici ve sakinlestirici 
ilaç bulundurmanızı tavsiye ederiz. Hangi görevler mi? 


Bu görevde polis konvoyundan sıyrılıp bir yük Sayısını hesaplayamadığınız onlarca polis aracı 

kamyonunu kaçırmanız gerekiyor. Sadece pesinizde üstünüze kursun yağdırırken, $iz helikopterin bıraktığı paketleri toplamak zorunda 
bununla kalsa iyi; yük kamyonun içi, silahlı ve iyi o arabanızla soylu bir ailenin genç kızını olduğunuzu düsünün. Polisin de bu paketleri 
nisan alabilen bir sürü adamla dolu ve bu kurtarmaya çalısıyorsunuz. Tek bir kursun kızın toplamaya çalıştığını düşünün. Bir de motosiklet 
adamların kursunları bir türlü bitmiyor. hayatını sonlandırabiliyor, tabii ki sizinkini de... kontrolünün çok zor olduğunu düsünün. Kabus... 
Kaç dakika sürdü: 160 Kaç dakika sürdü: 50 Kaç dakika sürdü: 70 

Kaç defa denendi: 35 Kaç defa denendi: 20 Kaç defa denendi: 25 


Bas ağrısı oranı: 5/5 Baş ağrısı oranı: 4/5 Bas ağrısı oranı: 5/5 


© “Saat olmuş 17.30, köprüde 
trafik vardır. Ben en iyisi, 
karşıya motosikletle geçeyim.” 


«# adına çok tadında olmuş. Öyle ki polisten modifiye edilebiliyor. Araçların her birinin sürüş 
kaçarken İstanbul'da olduğu gibi köprü trafiğine performansı farklı; birbirine çok benzer modelde 
yakalanabiliyor, “Nerede bu devlet, nerede bu iki aracın bile performansları değisebiliyor. 
insanlar?" diyerek çıldırabiliyoruz. Ama tabii ki İlk görevler sanki biraz fazla zor ve bu 
trafik yoğunluğu nedeniyle çıldırmak, bomboş görevleri aştıktan sonraki görev dizilimi de 
yollarda yavan yavan polisten kaçmaktan çok maalesef biraz monoton olmus. "Onu yap, bunu 
daha iyidir. yap, şunu yap..." şeklindeki ilerleyiş bir süre 

Oyunun kalbini olusturan arabalara ve sonra sıkıyor. 
onlarla ilgili detaylara gelince... Oyundaki iki Oyunun müzikleri inanılmaz; özellikle 
zaman diliminde, toplam 80 farklı araç '70'lerin New York'unda nostaljik bir arabayla 
bulunuyor ve bu araçlar şehrin belirli sokakları arsınlarken o dönemin en güzel 


noktalarına yerleştirilmiş garajlarımızda şarkılarını dinlemek, insanı oyunun ortamına 
damla damla akıtıyor. Kısacası insanın rüyalarını 
süsleyebilecek detayda ve kalitedeki Driver 
Parallel Lines, size heyecan dolu bir macera 


filminde rol alma şansını veriyor. 


KAFAMDAKİ BU. 
SİSLİK DE NE BÖYLE? 


“Ahh! Canım yarıyor, kafam sismis; ne oldu 

bana?" demistim o gün. “Kısa süreliğine hafıza 

kaybettin ve biz de sana Driver Parallel Lines 

i oynattık." diye durumu açıklamışlardı. Görülen 
Ea Ma esi NN & Oki, hafızam silinmişken Driver 4, neredeyse 

ie efkarlıyım. mem lazim,” eğ kusursuz Seyilabilacak,: HEY yapabilecek 

4 NM salli kapasitede bir oyun. Hafızam yerine gelince 


“ Komsunun tavuguna 
"Kist" deyince bile 
polis pesinize düsüyor, 


oyunu tekrar başlattım, oynadım ve gözlerime 
inanamadım. Sanki GTA San Andreas 
oynuyordum, ama içindeki tüm özgürlüğün, 
çesitliliğin ve mizah anlayışının emildiği bir San 
Andreas. Oyunun ana karakteri TK öyle ruhsuz 
öyle tepkisiz ki, “O'im neredesin, gel de bir 'Hey 
homie, what's up homie!'" deyisini duyalım." 
diyerek ağlamaya başlıyorsunuz. 

Evet, Driver 3'ten sonra Driver Parallel Lines'ı 
öpüp basımıza koymamız gerek, ama sadece bir 
önceki oyunun sorunlarını çözüp geri kalanı da 
baska oyunlardan kopyalamak bence hiç akıllıca 
bir yol değil. Tabii ki Driver 4'te var olup da San 
Andreas'ta olmayan bir sürü yeni ve güzel özellik 
var. Mesela, küçük bir özellik olsa da araçların 
hız göstergesinin olması gerçekten çok ince bir 
yenilik olmuş, çünkü hız göstergesinin eksikliğini 
GTA serisinde hep hissetmisimdir. 

Oyunun iki zaman dilimini kapsaması ve bu 
zaman dilimlerini gerek şehir gerekse müzikler 
ile iyi yansıtması çok hos. Ancak başta da 
dediğim gibi GTA San Andreas oynadıktan sonra 


O a 5 Kâh görmekten bunalınca parka 
gidip yürüyüş yapabiliyoruz, ama 
maalesef etrafta hiç simitçi yok. 


| y le iki büki pp e a MİM dez 
eğilince anl b DİL... 
yapacak. 


bulursam, fena dö 


Driver oynamak, attan inip eşeğe binmekten 
farksız. Esek de sizi istediğiniz yere götürebilir, 
ama ata binmenin zevki ve yarattığı duygu 
bambaşka. 

Sonuçta eğer tam anlamıyla bir Driver 
fanatiğiyseniz ya da yarış oyunları sizin için ilk 
sıradaysa Driver sizi tatmin edebilir, hatta sizin 
“süper oyunlar" listenize girebilir. Ama kural 
kuraldır; bir kez iyiyi tatmıssanız daha iyisini 
istersiniz ve ben, hafızam yerindeyken GTA San 
Andreas oynama imkanım varken hayatta Driver 
Parallel Lines oynamam. Saygılarımla. 
© Elif Akça 


Driver serisinin adını temize 
çıkartıyor, ancak daha fazlasını 
isteyenlere pek bir sey sunmuyor. 


© Araba patlayabiliyorsa ime” MM ayı 


kursun geçirmez cam 
yaptırmak ne işe yarar ki? 


İl 3-Ç (<9) 


1000 | 


Bullet Proof' Glass 
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1cEelelme, 


Gizli dökümanların 


üzerlerine kan siçratmayınl 


PlayStation © 
m LAM 
SOMMANDLS | 


SIDIKE FORCE 


trike Force'la ilgili ilk haberler çıktığında 
nasıl da heyecanlanmıştık... 
kontrol edip Alman askerlerinin arasına 
sızma veya onları, er ile 


fikri gerçekten cazip görünü u. Oyunu 

* STRİKEFORCE.COM imi mızda ise Anladık ki, Cofiğ 
60HZMODUYOK oo iğ sorunlari kayna 
GENİŞ EKRAN YOK 3 


SURROUND SES YOK çe Force" ig 
ONLİNE VAR 1 i 


Sniper ve İN hop a 
giripAlmanca konuşabilen ve Bu yolla dismdi 
hattına kolayca sızabiler Spy... . İlginç, değil y — 


KİŞİLİK PROBLEMİ 
. Maalesef, o kadar da ilginç değil; Strike F 
sizi küçük ve sınırlı (fazlasıyla) bir haritay. 
hapsediyor. Her sey, önceden belirlenmiş olan 
bir senaryo çerçevesinde ilerliyor. Canınız Green 
Beret olup tozu dumana katmak mı istiyor? İki 
bölüm beklemeniz gerekebilir, çünkü o anda 
Sniper'la oynuyor ve yüzlerce Nazi askerini 


M kısaca B 
PC klasiğinin ilk 3D ve 
PS2 versiyonu... Üç 
farklı karakterin farklı 
yeteneklerini 
kullanarak Almanlara 
| karşı savaşıyoruz. Gi 
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Green Beret'i 


kilometrelerce uzaktan, FPS kafiherasıyla avlama 


ilahı olan tüfekle avlıyor 

eya Spy'ı (Casus) seçip Almanların 
e sızmak mı istemiştiniz? Hayır! 
entrol ederek kafa göz kırmak 


e olmamalıydı. Diğer 

unlarını düşünün. Düşmanın 
ire farklı taktikler geliştirmek 
zdır. Karsınızda iki Alman askeri 
Pen Beret'i kullanarak bir anda ikisini 
indirirsiniz. Karşınızda 12 Alman askeri 


Si “- Varsa, onları Sniper'la tek tek temizleyip, 
“cesetlerini Green Beret ile gizli bir yere taşırsınız. 


Spy kılık değiştirip düşman saflarına karışır... 
Üstelik, oyunu her oynayısınızda yeni yöntemler 
denersiniz. 

Ne yazık ki Pyro, Commandos'un sevilen bu 
oynanısını almış, yerine klişe bir aksiyon ve 3D 
grafikler koymuş. Peki, en azından bu 
denemesinde başarılı olmuş mu? 


*. *. 
SAVAŞ GAZİLERİ 
Eğer, Call of Duty 2: Big Red One ya da Black'i 
oynamamış olsaydık ve İkinci Dünya Savaşı 
sırasında geçen bir FPS oyununun nasıl olması 
gerektiğine dair hiçbir fikre sahip olmasaydık, 
Commandos: Strike Force'a İyi bir oyun.” 
diyebilirdik. Fakat, maalesef, bu oyunları 
oynadık ve FPS'nin ne olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Bu yüzden, kısaca, Commandos Strike 
Force iyi bir oyun değil. 

Strike Force'u, salt bir aksiyon oyunu olarak 
ele aldığınızda dahi birçok problemle 
karşılaşıyorsunuz. Örneğin tüfeğinizi birisine 
doğrultmak, en az buzda yürümek kadar 
zahmetli bir iş. Pyro bu problemi ilginç bir 
şekilde kapatmaya çalışmış; hedefiniz, 
düşmanın uzağında kalsa bile ates ettiğinizde 
onu vurmuş oluyorsunuz. “Gerçekçi” olarak 
lanse edilen bir oyun için epey ilginç bir çözüm. 


KURUYLA YANAN YAS 


Commandos: Strike Force, onca sorununa karşın 
artı özelliklere de sahip olan bir oyun.'Bu 
özelliklerden en önemlisi, görsellik. Çoğu İkinci 
Dünya Savaşı temalı oyunda, bölümlerin, 
ortamların birbirlerine ne kadar çok 
benzediğinin farkındasınızdır. Commandos'ta 


GREEN BERET 


Spy, Nazi askerinin isini 
sinsice bitirirken... 


pe 


- 


Mam mm 


2 eyi 
Sİ ağ 


ÖREN BERET 


ise ufuktaki binalardan, etrafınızdaki tabelalara 
ve hatta evlerin içlerindeki eşyalara kadar her 
şey, her detay, ülkeden ülkeye farklılık 
gösteriyor. Spy'ın Almanları tuzağa düşürmek 
için kullandığı araçlar da oyunu zaman zaman 
eğlenceli kılıyor. 

Sonuçta, Commandos: Strike Force'la biraz 
vakit geçirdikten sonra şunu fark ediyorsunuz: 
Farklı karakterleri yönettiğimiz, izometrik bir 
kamera açısına ve 2D grafiklere sahip olan klasik 
Commandos, olduğu gibi bırakılmalıydı ve Pyro, 
benzeri defalarca yapılmış olan bir oyun ortaya 
çıkarmamalıydı. © Alp Burak Beder 


Vasat bir İkinci Dünya Savaşı 
oyunu, ama isminde Commandos 
kelimesi geçse de, bu oyun 
Commandos değil. 


DAN ALLIED is BEEN WOUNDED 


SNİPER 


inceleme: 


ÖLÜ NAZİLER ŞAFAĞI 


Bir katili bir komedyen seslendirebilir mi? 


li 


Son dönemin kült İngiliz komedilerinden Ölü Zombiler Safağı'nın basrol oyuncusu Simon Pegg, 
İngiltere'de hayli sevilen bir komedyen. Pegg, Commandos Strike Force'ta ise bir Nazi katilini, 
Green Beret'i seslendiriyor. Nazilerin korkulu rüyası Green Beret'i bir komedyenin nasıl 
seslendirdiği iyi bir soru elbette, ancak asıl soru su: Neden bu iş için Ata Demirer seçilmedi?! 


J “Kıpırdama Hans! Kolğeyi 
f takamıyorum!” 


Çevre tasarımı iyi olsa 
da, zemin kaplaması PSone 
oyunlarını hatırlatıyor. 


GREEN BERET 
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0 dönem Amerika'da beyzbol 
sadece sahalarda değil, sokaklarda 


da çok popülerdi. 


Playstation 2 > 


7 Lodfather 


4 
aba filmini ilk olarak videoların en 
popüler olduğu dönemde seyretmistim. 

3 Aslında izlemek istediğim film Seytanın 
ZA Arabaları'ydı, ama o dışarıda olduğu ve 
DETAYLAR Terminator'ı daha önce 50 kez kiralayıp 


seyretmis olduğum için, değisiklik yaparak daha 


DAĞITIM önce ismini duymadığım bu filmi almıstım. 
ELECTRONIC ARTS 

YAPIM ELECTRONIC ARTS 
OYUNCU SAYISI 1 


WEB SİTESİ WWW. 
GODFATHERGAME.COM 


G6OHZ MODU VAR 
GENİŞ EKRAN YOK > 


Sanırım o zaman henüz 12 yaşındaydım. 

Aradan geçen onca yıldan sonra ne zaman 
aba filmiyle ilgili bir seyler duysam ya da 
görsem, hala 12 yaşındayken yaşadığım heyecanı 
iissederim. Electronic Arts'ın, Tne Godfather'in 
oyun haklarını aldığını duyduğumda yine o 
anıdık hisse kapılmıstım. Oyun hazırlanırken 
yaberleri yakından takip ettim. Francis Ford 
Coppolla'nın oyun ile negatif yorumlarını 
okuduğumda bunu doğal karsıladım. Sonuçta, 
60'lı yıllarını yasayan bir yönetmenin oyunlara 
yenimle aynı gözle bakması beklenemezdi. Yine 
de beklemeye değerdi ve sonuç büyük ihtimalle 
leyecan verici olacaktı. 


Doğrusunu söylemek gerekirse, bekledigim 


KISACA 
Filmlerin oyun 
haklarını satın almayı 
artık alışkanlık haline 
getirmiş olan EA'nın 
yeni denemesi 
unutulmaz 
bir film. 


he Godfather tam olarak bu değildi. Filme 


yüyük oranda sadık kalınmış, güzel seyler 
eklenmis, ama efsanevi bir filmin oyununda 
yundan çok daha fazlası olmalıydı. 34 yıl 

yoyunca kimse bu filmin oyununu yapmaya 


cesaret edemediyse, bunun bir sebebi olmalı. 


BEN DE BABAM GİBİ 
OLMAK İSTİYORUM! 


Her sey ufacık bir çocukken baslıyor oyunda; 


anneniz ve babanız mutlu, mesut bir sekilde 
buluşup düsman çatlatırcasına birbirine 

sarılıyor. Aksam için plan yaparken, nereden 
çıktığı anlasılmayan bir grup aniden ailenizin 
yanında bitiveriyor. Bu adamlar babanızı sadece 
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.. THE GODFATHER 


Bu sevimsiz adamı 
unutmayın; babanızı 
öldüren iste o! 


dövmekle kalmıyor, savunmasız adamcağızı 
gözünün yasına bakmadan öldürüyorlar da. 
Bu sırada siz (muhtemelen silah seslerini 
duyup, her meraklı vatandasın yapacağı gibi), 
olay mahalinde bitiveriyorsunuz. Babanızı 
kanlar içinde yerde gördüğünüzde kan 
beyninize sıçrıyor ve boyunuza posunuza 
bakmadan babanızı öldüren adamların 
pesinden koşmaya kalkıyorsunuz. Neyse ki 
ortamda aklı selim biri var; Don Vito Carleone! 
Size sakin olmanızı ve vakti geldiğinde, 
yeterince güç kazandığınızda intikamınızı 
alacağınızı söylüyor. İste o anda kaderiniz 
belirlenmis oluyor; sıradan bir sokak serserisi 
olarak yola çıkarak, tüm New York'u avucunun 


içine alacak olan üç boyutlu bir karakter! 

Don Carleone'nin emriyle, basit bir sokak 
serserisi yerine saygı duyulan bir mafya babası 
olma yoluna sürükleniyorsunuz. Arkanızda Don 
baba, yanınızda onun en ürkütücü adamı olan 
luca Brasi; önünüzde dövülecek, vurulacak ve 
“ilna edilecek” yüzlerce adam... 

Oyunun baslarında Luca'nın yardımıyla nasıl 
kavpa etmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. 


İşte ele geçirilecek rakip aile 
kamyonları, çalınacak arabalar ve 
haraca bağlanacak dükkanlar... 


Yeterince uykusuz ve yorgunsanız, bu kavga 
sahneleri esnasında, kısa süreliğine kendinizi bir 
sokak dövüsünde değil de, Dünya Tüy Sıklet 
Unvan maçında dövüsüyor sanabilirsiniz. Çünkü 
EA, bir tasla iki kus vurup, diger oyunu olan 
Fight Night'ın dövüs motorunu The Godfather'a 
kopyalayıp yapıstırmıs. 

Neyse ki tüm oyun, arka sokaklarda serseri 
döverek geçmiyor. Asıl amacınız Now York'u 
haraca bağlayan “saygideper" bir mafya babası 
olmak, Ama haraç toplamak “telme-tokat"tan 
daha fazlasını gerektiriyor. Sehir içinde irili 
ufaklı pek çok dükkan var ve bu dükkanların 
hemen hemen hepsi sehri kontrol eden bes 
aileden birine “güvenliği için" ödeme yapıyor. 
Sizin yapmanız gereken sey disinize göre bir 
dükkan bulmak ve dükkan sahibinin sizinle 
çalısmasını saglamak. Oyundaki keyifli 
bölümlerden biri de bu ikna süreci; dükkanın 
sahibini güzellikle ikna etmeye çalışırken 
ekranda onun sınırını göreceksiniz. Bu sınıra ne 
kadar yaklasırsanız, o kadar yüksek meblagda 
parayı haftalık olarak ondan toplama sansınız 
var. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken sey 


Savas karanlık 
depolarda dd devam * 
ediyor. 


Incele 


ise onu yanlıslıkla öldürmemek, Aksi halde 
yeniden denemek için bir hafta beklemeniz 
gerekiyor. Ayrıca sınırı belirlemeniz gerekiyor, 
çünkü ipin ucunu kaçırırsanız bu sefer de 
dükkan sahibinin sinirlenmesine ve size karsı 
koymasına neden olabilirsiniz (büyük hata, 
onun için). 


NEW YORK, NEW YORK 


Eski New York'un olabildiğince oyuna 
yansıtıldığını söyleyebiliriz; dönem, ancak 
bu kadar güzel bir sekilde yeniden 
yaratılabilirdi. Tüm mekanlar gerçeğe çok 
yakın... Binaların mimarileri, caddeler, 
insanlar, giysiler oldukça basarılı. Bunlara bir 
de ö dönemin karmasık atmosferini ekleyecek 
olursanız, insanların birbirleriyle olan 
diyaloglarında bile tedirginlik sezilebiliyor. Ne 
var ki, teknik açıdan grafikler vasatı asamıyor. 
Sehri iyi tanımanız önemli, çünkü en 


azından 30 saatinizi bu sehri köse-bucak 
gezerek harcayacaksınız. Neredeyse sayısız 
göreviniz ve yan göreviniz olacak. Oyunun 
öyküsüne sadık kalmayı planlıyorsanız ana 
görevleri tamamlamanız yeterli, çünkü bu 
görevler senaryodan uzaklasmamanızı sağlıyor. 
Fakat asıl derdiniz oyundan daha fazla zevk 
almak ve her kösede ne saklandığını bulmaksa, 
size verilen görevleri yerine getirirken ufak ufak 
kendi isinize bakmanızda fayda var. Bu sayede 
dükkan sahiplerini ikna etmek, rakip ailelerin 
mallarını çalmak veya ailelerin adamlarını 
öldürmek gibi eğlenceli ve bir o kadar da ahlaki 
açıdan son derece yanlıs seyler yapabilirsiniz. 
Sehir içinde dolaşmak için dilediğiniz bir 
arabayı çalabilir ve yolunuza keyifle devam 
edebilirsiniz. Bu ve bunun gibi bazı özelliklerin 
fazlasıyla GTA'yı anımsattığını söylemek 
gerekiyor. 
saba filminin hayranlarından biriyseniz bu 
oyun size keyif verecektir. Fakat yine de 
böylesine efsanevi bir filmin oyunu çok daha iyi 
olmalıydı diye düsünmeden.de edemiyoruz. 
© Ümit Öncel 


Güzel takım... Ama 
görünüse göre birazdan 
mahvolacak. 


-PlayStation.2 Bır 


06 Teknik açıdan vasat... 
07 70'lerin atmosferini yansıtıyor. 


İİİ Neredeyse GTA taklidi... 


07. Yan görevlerle, uzun sayılabilir. 


Ünlü filmin çok tartışılan EA imzalı 
oyunu... Oynamak için çok fazla 
sebep var, ama beklediğinizi 
bulmak biraz zor. 


Yasaları uygulamak 
ya da uygulamamak... 
İste bütün mesele bu. 
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ıceleme 
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TUM 
ZANAAS 


i a 
Bu tip mekanlarda vakit X 


geçirmek oldukça keyifli, 


“KıpırdağğlaYın, yakarım." 


TOMB RAİDER: LEGEND 
j Ben sana “Bu eve bir daha gelmeyeceksin!" demedim mi? 


© ik olarak 1996 yılında tanıştığımız Lara, 
birçok oyuncunun kalbini kazanmıştır. Bir 
bayan için fazla olan yetenekleri bir yana, 
güzelliği ile bazılarının rüyalarına bile 
girmiştir. Başrolünü üstlendiği ve on yıllık 
periyotta defalarca karşımıza çıktığı Tomb Raider 
serisi de bu güzel bayanın sayesinde çok popüler 
olmuştur. Ancak gereğinden fazla uzayıp giden 
her seri gibi önlenemez bir düşüşe geçmiştir. İlk 
birkaç oyundan sonra seri gerçekten dibe vurdu. 
Üst üste başarısız oyunların üzerine bir de Angel 
of Darkness gibi bir fiyasko çıkınca, herkes Tomb 
Raider ismini defterden sildi. Zihinlerde ve 
kalplerde yaşayan tek şey Lara Croft'tu artık. 

Son oyundan bu yana geçen yaklaşık üç yıl 
boyunca Lara'yı sadece filmlerden takip ettik. 
Yeni bir oyunun çıkacağı haberleri bizi asla 
heyecanlandırmadı. Çünkü seri öylesine kötü bir 
yola girmişti ki, kurtuluşunu imkansız gördük. 
Aynen FIFA serisinin durmak bilmeyen kötü 
gidişatı gibi. Bu süreç yüzünden büyük 
pişmanlık duyan Core Design, oyunun haklarını 
Crystal Dynamics'e devretti. Böylece Lara için 
yeni bir umut ışığı doğdu. Belki de kendisini 
adam edebilecek birilerinin eline geçmişti; ve 
öyle de oldu. Tomb Raider serisi, yıllardır süren 
düşüşüne bir son verdi ve sonunda düzlüğe 
çıktı. 


İYİ GÖRDÜM SENİ 


Lo'ına merdiven dayayan Lara; hala güçlü, hala 
güzel ve hala fazlasıyla atletik. En olmadık 
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“Ben de evlenmek, çocuk 
sahibi olmak, rahat bir yasam 
sürmek istiyorum." 


yerlere ulaşabiliyor, tutunması en zor yerlerde 
kendisini rahatlıkla taşıyabiliyor, kısıtlı ekipmanı 
ile her zorluktan kendisini kurtarabiliyor. 
Oyunun başı da bir dağın tepesinden yaptığı 
uzun mesafeli ve zorlu atlayış ile başlıyor. 
Bolivya topraklarında başladığımız oyunda 
bilmediğimiz yollara sapacak, anlam 
veremediğimiz şeyler göreceğiz. Ancak tüm 
bilinmeyenleri öğrenmemiz için kulağımızda bir 
telsiz ve telsizin diğer ucunda ise arkadaşımız 
Zip bulunuyor. 

Oyuna, artık Lara'nın vücudunun bir parçası 
haline gelen tabancaları ile başlıyoruz. Ancak 
bahsettiğim gibi birkaç ufak ekipmanı daha var. 
Ucunda bir kanca bulunan ip bunlardan ilki. 
Geçmemiz gereken belirli bazı engellerde X'e 
basarak kullanmamız zorunlu olsa da, diğer 
zamanlarda Kare'ye bastığımızda bu ipi 


sallayabiliyoruz. Örneğin çatışmalarda düşman 
askerlerini bu ip ile yakalayıp dengelerini 
bozmak mümkün. Ceplerimizi biraz karıştırınca 
bir adet PDA buluyoruz. Oyun sırasında hemen 
hemen hiç ihtiyaç duymadığım bu alette, 
görevlerimiz ve ekipmanlarımız hakkında 
bilgiler yer alıyor. Sizin de ihtiyaç 
duymayacağınızı sanıyorum. Son olarak bir de 
dürbünümüz var. Bu dürbün, sağ yön tuşuna 
basarak elimize aldığımız anda normal bir 
dürbün olarak iş görürken, Üçgen'e bastığımızda 
bize çözmemiz gereken bulmacaların parçalarını 
gösteriyor. Böylece zaten pek zor olmayan 
bulmacalar üzerine daha fazla düşünmemize 
gerek kalmıyor. 


.. ... 
GE SEKLİNDE 
Zaman zaman ormanlarda, zaman zaman ise 
sokak aralarında yol aldığımız oyunda birçok 
düşman ile karşılaşıyoruz. Oyunun bazı 
bölümlerinde devamlı olarak çatışma içerisinde 
yer alırken, bazı bölümlerinde ise yapayalnız 
kalıyor ve kafamızı bulmacalara yoruyoruz. 
Bulmacaların neredeyse tümü fiziksel temellere 
dayanıyor. Birçok bulmaca, büyük kaya 
parçalarının ya da kürelerin belli noktalara 
yerleştirilmesi sonucu çözülüyor. 

Oyunda sadece yaya olarak ilerlemiyoruz. 
Yorucu serüveni sırasında dinlenmek Lara'nın da 


hakkı. Bazı bölümlerde farklı modellerde 
motosikletler kullanıyoruz. Ancak yine pek rahat 
edemiyoruz. Bizi takip eden, yolumuzu kesmek 
için karşımıza çıkan motosikletli düşmanlarla da 
boğuşmamız gerekiyor. Onlardan kurtulmamızın 
tek yolu da tabii ki öldürmek. L1'e basarak 
düşmanlara hedef alırken, R1'e basıp ateş 
ediyoruz. Aynı yöntem yaya iken de geçerli. 
Tabii ki yere sağlam basmamızın getirdiği bazı 
ekstra özellikler var. Lı ile hedef almışken 
düşmanın dibinde zıpladığımızda onlara tekme 
atıyor ve dengelerini bozuyoruz. Bu sırada oyun 
yavaşlıyor ve seri şekilde ateş etmeye devam 
ediyoruz. Böylece savunmasız kalan 
düşmanların ölmesi daha kolay oluyor. 


KALBİMİ SANA,. 

BIR SANA VERDİM 
Aradan geçen uzun yıllar Lara'ya yüklü miktarda 
para getirmiş anlaşılan. Kendisine yeni bir 
malikane satın almış. Oyunun senaryosunu 


YOLUMUZU KESMEK IÇIN KARŞIMIZA 
IKAN MOTOSİKLETLİ DUŞMANLARLA DA 
BOGUŞMAMIZ GEREKİYOR 


oynamak dışında bu malikanede gezinmek 
mümkün. Ancak oyunun ilk bölümünü 
bitirmeden eve girmenin hiçbir anlamı yok. 
Çünkü başta tüm odaların kapıları kapalı. İlk 
bölümü bitirip eve girdiğinizde ise sizi büyük bir 
antrenman salonu, büyük bir yüzme havuzu ve 
kendinize ait koca bir oda bekliyor. Antrenman 
salonumuzda hem Lara'nın hareketlerini test 


el hareketi. Çatısma 
soğukkanlılıkla 
or, 


ıncelem!: 


Tomb Raider serisini ön plana çıkaran en büyük etken 
tabii ki Lara Croft. Oyunu sayesinde birçok fanatik 
edinen lara için bugüne kadar birçok güzel bayan 
model alınmıştı. Bunlardan ilki, 1996 yılındaki oyun 
için seçilen Natalie Cooks'tu. Aradan geçen on yıl 
boyunca beş model daha seçildi. Yeni oyun için ise, 
İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan ve bir satış 
asistanı olarak çalışan Karima Adebibe seçildi. Henüz 
20 yaşında olan Karima için bugüne kadar gördüğüm 
en iyi Lara Croft diyemeyeceğim ama o da güzel bir 
kızımız, böyle bir fırsat yakalamış, bahtı açık olsun. 


ediyor, hem de salonun belli noktalarına 
dağıtılan ödülleri toplamaya çalışıyoruz. 
Lara'nın odasında ise yatak odası bölümü 
dışında bir kıyafet odası bulunuyor. 
Oyunda ilerledikçe açılacak kıyafetlerin 
tümü bu odada toplanıyor. Böylece evde 
gezerken istediğimiz kıyafeti 
giyebiliyoruz. 

Biraz da oyunun teknik 
detaylarından bahsedeyim. Öncelikle, 
Lara'nın oldukça güzel göründüğünü 
söyleyeyim. Sadece onun değil, oyunun 
genel olarak grafikleri de gayet iyi. 
Lara'nın seslendirmesi ile birlikte 
oyunun ses kalitesi de fena değil. Ama 
daha önemlisi Lara'nın kontrolü ve yeni 
kamera sistemi. Bir önceki oyunda bizi 
kanser eden bu iki konu, TRL'de neredeyse 
problemsiz. Bir yere atlamak istediğinizde 
“Aman bir milim daha sağa kayayım, yoksa 
tutunamam." gibi bir korkunuz olmasın. Ayrıca 
yönünüzü kamera açısına göre ayarladığınızda 
da herhangi bir problem ile karşılaşmıyorsunuz. 
i Ancak bazı noktalarda, özellikle duvar ve 
i İ i benzeri yerlere çok yakın olduğumuzda kamera 
i ani açı değişimleri yapabiliyor. Böyle 
durumlarda eğer aksiyon halindeysek zor 
durumda kalabiliyoruz. Daha da kötüsü, seri bir 
şekilde oynayayım derken yüksek bir yerden 
yere çakılabiliyoruz 

Tomb Raider: Legend'ın birçok artısını dile 
getirmeme rağmen gerçek olan bir şey var ki, o 
da seriye çok fazla şey katmadığı. Daha önceki 
oyunlarda olmayıp bu oyunda olan çok az şey 
var. Zaten olmaması gereken teknik problemleri 
çözmelerinin yanında, diğer oyunlardakilere 
i benzer bazı yeni hareketler eklemişler. Onun 
i dışında ise standart bir Tomb Raider oyunu 
legend. Yine de oyunu beğendim ve sonunu 
i getirene kadar aralıksız oynadım. Bu noktada 
oyunun sonu için çok fazla beklemeyeceğinizi 
de belirtmek isterim. M Şefik Akkoç 

Playstation.c M€lıfli 
Grafik O Bugün çok güzel görünüyorsun Lara. 


Seslendirmeler gayet başarılı. 


b 08 Beklemediğim kadar rahat. 
ömür o KirdBirazkısa... 


Aslında her zamanki Tomb 

Raider. Sorunlarından 

arındırılmış, birkaç yeni hareket 

eklenmiş, hayranlarına sunulmuş. | 1 10) 
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"Şurada bir asimetrik paralel 
olsaydı da yeteneklerimi 
gösterseydim." 


ieElelme 
TOURIST TROPHY 


PlayStation.2 a 


8 03 LAN TAR 


y.” ö 
DETAYLAR 


DAĞITIM SONY A 


YAPIM 
POLYPHONY DIGITAL 
OYUNCU SAYISI 1 

WEB SİTESİ WWW. 
US.PLAYSTATION.COM 
60HZ MODU VAR 

GENİŞ EKRAN YOK 
SURROUND SES VAR 


ONLİNE VAR 


KISACA 
Gran Turismo'yu 
bilmeyen yoktur 
herhalde. Şimdi 
GT'den iki tekerlek 
çıkardığınızı düşünün; 
işte karşınızda 
Tourist Trophy. 


SÜRÜŞ DERSİ 


Bu oyunu ciddiye almak için önemli nedenleriniz var. 


on yıllarda, Sony'nin gözbebeği olan 
üretici firma Polyphony, Gran Turismo 
serisi ile birlikte dünya çapında çok ses 
getirdi. Yakaladıkları büyük başarıyı 
sürdürmek için değişiklik yapmak istediler ve bu 
kez arabaların yerine motosikletleri tercih ettiler. 

Tourist Trophy ile ilgili ilk dikkat çeken nokta 
Gran Turismo'ya olan aşırı benzerliği. Menüler 
aynı, ses efektleri aynı; ufak farklılıkları bir 
kenara bırakacak olursak pistler, hatta son 
derece güzel hazırlanmış giriş demo'sunda 
kullanılan kamera efektleri bile aynı. Gerçekten 
de iki oyun arasındaki -neredeyse- tek fark 
birinde dört, diğerinde iki tekerlek üzerinde 
olmanız. 

Oyunu açar açmaz, büyük ihtimalle ilk olarak 
Arcade mod gözünüze çarpacak. Hızlı bir şekilde 
adrenalin ihtiyacınızı karşılamak için bu 
seçeneği tercih edebilirsiniz, fakat sizi 
uyarmalıyız; hiçbir şey göründüğü kadar kolay 
değil... Oyuna daha alışmadan Arcade modunda 
oynamaya çalışırsanız, sayısız defa kendinizi 
yerde bulacaksınız ve hevesiniz çok erken 
kırılacak. Başlangıç için Tourist Trophy modu size 
çok iyi gelecektir. Yeni motosikletler 
kazanabileceğiniz ve yeni pistlere 
kavuşabileceğiniz bu mod, GT'nin kariyer 
moduna benzese de, araç ve pist seçenekleri 
GT'deki kadar geniş değil. Dikkat ederseniz 
“GT'deki kadar geniş değil" dedim, oyunda her 
şeye rağmen 100'den fazla motosiklet seçeneği 
bulunuyor. Belki favoriniz olan bir motosikleti 
burada göremeyeceksiniz, ama mutlaka onun 


W Görünüşe göre bu tur, en 
arkadaki arkadaşın son turu... 


Oyuna alışmak için zamana ihtiyacın var çekirge. 


e -- rms 


M Aslında bu kadar çok motoru nadiren 
bir arada göreceksiniz, çünkü ya açık ara 
önde, ya da açık ara sonuncu olacaksınız. 


yerini tutabilecek güzel bir alternatif 
bulabileceksiniz. 


ÖNCE DENGEDE DURMAYI 
ÖĞRENİN, SONRA GAZA 
BASARSINIZ 


Motosikletinizin üzerinde kalmayı başarmak 
için ilk olarak frenlerin nasıl çalıştığını 
kavramanız lazım; hem ön, hem de arka 
frenlere hakim olmayı öğrenmeniz gerekiyor. 
TT'ye alışmanız oldukça uzun sürebilir. Neyse ki 
sürüş testi bölümleri size bol bol hata yapma ve 
bu hatalardan ders çıkarma şansı tanıyacak. 

Kazandığınız yarışlar veya tamamladığınız 
test sürüşleri sonucunda daha iyi bir 
motosiklete sahip oluyorsunuz ve her şey 
neredeyse en başa dönüyor, çünkü bir önceki 
motosikletin ayarlarına alışmış parmaklarınız 
afallıyor. Bu yeni motorun huyuna suyuna 
henüz alışmamış olduğunuz için kısa sürede 
kendinizi yerde buluyorsunuz. 

Yarışta mükemmel grafikler sizi bekliyor. 
Motosikletler, tüm detaylarına sizin karar 
verdiğiniz sürücünüzün görünüşü ve diğer 
detaylar da gayet etkileyici. Her ne kadar 
oyunun müzikleri böyle bir oyun için yeterli 
kalitede olmasa da, ses efektleri çok başarılı. 


YARIŞTA MÜKEMMEL 
GRAFİKLER SİZİ 
BEKLİYOR 


Her motosikletin ayrı bir motor sesinin olması 
oyunun gerçekçiliğini artıran önemli bir özellik. 
SABIRLI YARIŞÇILAR 
ARANIYOR! 

Daha da iyisi; motosikletlerin birbirilerinden 
tek farkı motorlarının sesleri değil. Yeni bir 
motosiklete bindiğinizde, daha ilk dakikadan 
itibaren o motorun özelliklerini hissetmeye 
başlıyorsunuz. Hakimiyet ve motorun güç farkı 
hemen fark edilebiliyor. Daha hafif araçlar 
kalkışta hızlı olsa da, düz yolda ve yüksek hızda 
çok kolay savrulabiliyor. Ağır araçların 
hızlanması çok uzun zaman alıyor, fakat bir kez 
hızlandığında kontrol edilmesi daha kolay 
oluyor. Hız, sürüş kolaylığı ve hızlanma 
anlamında her motorun bir diğerine göre 
avantaj ve dezavantajları var, ama asıl önemli 
nokta bu iki tekerlekli canavarları sizin nasıl 
kontrol edebildiğiniz. Oyunun bir başka güzel 


Tourist Trophy kesinlikle herkese göre bir oyun değil. Öncelikle sabıra ve iki tekerlek üzerinde durabilme becerisine sahip olmanız gerekli. Ardından, sakince sağdan sağdan giderken bile yarış kazanmayı becermeniz gerekiyor. 
Eğer “Hız benim her şeyim.” diyorsanız, o zaman 150 km hızla giderken havaya savrulduktan sonra, hiçbir sey olmamış gibi tekrar o motosiklete binme cesaretine sahip olmalısınız. Başlangıçta trafiğe tamamen kapalı yollarda 


dolaşmak daha akıllıca olabilir. 
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imcelemi 


Hmm... arkadan alev 
çıkmadığına göre ayarları 
düzgün yapmısız. 


Bu hareketi tesadüfen 
yapmadıysanız, artık iyi bir 
sürücüsünüz demektir. 


özelliği de bu işte; sizin yeteneklerinizin ciddi 
anlamda ön plana çıkıyor. Fakat bu güzel nokta 
aynı zamanda oyunu da bir o kadar 
zorlaştırıyor. Ustalaşmadan iyi bir yarış 
çıkarmak hiç ama hiç kolay değil. Bu oyunu 
oynayan herkesin her yarışı kazanacağını 
söylemek de mümkün değil, çünkü o kadar 
ustalaşabilmek için ciddi ölçüde sabıra 
ihtiyacınız var. Ama bir kez o seviyeye geldikten 
sonra benzersiz bir tatmin duygusuyla yolunuza 
devam ediyorsunuz. İşte o andan sonra 
yarışların tekrar gösterimlerini defalarca 
izlemeye ve en güzel anların görüntülerini 
kaydetmeye başlıyorsunuz. 


DÜZGÜN OTURMA SANATI 


Oyunda yeni araçlar satın almak diye bir şey 
yok, çünkü oyunda para kavramı yok. Arka 
arkaya yarışlar kazanıp, para biriktirerek en iyi 
motosiklete sahip olmayı planlayanlar için bu 
iyi bir haber olmasa gerek. Her yeni araç için 
belirli aşamaları tamamlamanız gerekiyor. Bu 
bir teke tek yarışı kazanmak, bazı sürüş 


Eve alilened KARAR 


(EN Mükemmele yakın... 

(ses | (114 Efektler süper, müzikler vasat. 
oynanış | 08) Gerçekten zor, ama gerçeğe çok yakın. 
İmü 07 


Zor olması oyunun ömrünü uzatıyor. 


Önemli olan oyunda ustalaşabilmek. 
İsi kavradıktan sonra çok keyif 
alacağınız kesin. Polyphony 
gerçekten iyi is çıkarmış. 


Ömür 


tekniklerini öğrenmek ya da rakibinize en az 
10 saniye fark atmak olabilir. Ulaşmaya 
çalıştığınız aracın kalitesine göre, karşınıza 
çıkan aşamaların zorluk derecesi doğal olarak 
değişiyor. 

Fakat istediğiniz motosiklete kavuşmak 
bile tüm rakiplerinizi geçmenizi sağlamayacak 
ne yazık ki... Oyun, aracınızın pek çok ayarını 
kendi tercihinize göre değiştirmenize olanak 
tanıyor, ama ayar değiştirme konusunda en 
eğlenceli kısım aracın değil, sürücünün 
ayarlarını değiştirebildiğiniz bölüm. Evet, 
sürücünün her özelliğini kendiniz 
belirleyebiliyorsunuz. Kafasının duruş açısını, 
vücudunun ne tarafa doğru eğileceğini, 
oturma pozisyonunu, yana yatmalarda ne 
yapması gerektiğini, kısacası aklınıza gelen 
her şeyi... Bunların boş ayarlar olduğunu 
düşünmeyin sakın; motosiklet üzerinde 
sürücünün en ufak hareketi asfaltı 
boylamanıza neden olabildiği gibi kusursuz 
bir performans çıkarmanızı da sağlayabiliyor. 
Bu yüzden bu ayarları deneme-yanılma 
yöntemiyle veya gerçek hayattaki 
tecrübeleriniz ile yapmanızı tavsiye ediyorum. 

Tourist Trophy, hızı ve adrenalini seven 
oyunculardan çok, motosikletleri fazlasıyla 
ciddiye alan oyuncular için hazırlanmış. 
Oyunu hazırlayan ekibin gerçekçiliği en üst 
seviyede tutmak için gösterdikleri çaba 
takdire layık. Eğer zoru başarmak sizin için en 
büyük zevkse, bu oyun tam size göre. 
© Ümit Öncel 


Sadece trafiğe Kapalı yarış 
pistlerinde değil, sokaklarda 
da yarışlar sizi bekliyor. 


Grafikler o Kadar güzel 
ki, insanın kenara çekip 
etrafı seyredesi poliyor. 
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KISACA 
Erkek arkadaşını 
kaybetmenin acısını 
çeken genç bir kızın 
başına bir de 
hayaletler dadanırsa, 
bu kızın ruh hali nasıl 
olabilir ki? Bir el 
atın da, onu bu 
bunalımdan 
kurtaralım. 


zamanı gelmistir. 


W Bir hayalet size bu kadar 
yaklastıysa çığlık atmanın 


PROJECİ ZERO 3: 


rkunun ecele faydası 


ayalet denildiği zaman aklıma gelen ilk 
sey Hayalet Avcıları'dır. Çocukluğumda 
Ghostbusters çizgi ve sinema filmleri 
önemli yer tutmuştu. Çizgi film dizisinin 
hiçbir bölümünü kaçırmazken, sinema filmlerine 
de bayıla bayıla giderdim. Üstelik sadece izleyici 
olmaz, evde kendi kendime hayali hayaletler 
avlamaya çalışırdım. Hatta kendime filmdekine 
benzer bir hayalet tuzağı bile yapmış, Ariel 
deterjan kutusuna bağladığım ipler ile bir 
düzenek kurmuştum. İpin birini çekince kutunun 
kapağı açılıyor, ben hayaletleri kutu üzerine 
çekip tuzağa düşürünce de diğer ipi çekip kutuyu 
kapatıyordum. Anlaşılan, bilgisayarlar hayatıma 
girmeden önce daha yaratıcı biriymişim. 

Şimdi çocukluk anılarımı bir kenara 
bırakalım; çünkü bu oyun ile hikayelerim 
arasındaki tek ortak nokta hayaletler. Project 
Zero 3'te ne bir tuzak var, ne de bir silah. 
Hayaletlere karşı kullanabileceğimiz tek sey 
fotoğraf makinemiz (Camera Obscura). Ancak 
bunun için endişelenmenize gerek yok; çünkü 
bu fotoğraf makinesi gerektiğinde herhangi bir 
silahtan çok daha etkili olabiliyor. Hem 
hayaletlere kurşun isler mi hiç? 


YUU... 


Project Zero 3, büyük bölümü aksiyona dayalı ve 
önümüze gelen her düşmana kurşun 
yağdırdığımız diğer korku oyunlarından oldukça 
farklı. Ağır bir ilerleyişe sahip olan oyunun 
genelinde sessiz ve sakin, bu nedenle de 
oldukça gerilimli bir hava var. Beklenmedik 
anlarda ödünüzü koparabilen olaylar nedeniyle 
yerinizde sıçramanız, hatta oyunu geç saatlerde 
oynarsanız benim gibi oyunu bırakıp TV'de yana 
yıkıla çizgi film aramanız mümkün. Aslında 


“türlü huzuru bulamamaktı 
- bilmeyen kabuslar görmekti 


gw THE TORMENT 


ok. 


5 Bu hayalet pek 
fotojenik değil sanırım. 
Dap 


benim de tam olarak istediğim buydu. 
, Korkmadıktan sonra bir korku Si rmeişi ne 
“anlamı kalıyor ki? 

Oyunda erkek arkadaşı Yuu'yu bir ral 
kazası sonucu kaybeden Rei Kurosawa'yı kontrol 
ediyoruz. Kaza sırasında direksiyon başında olan 
ve bu nedenle erkek arkadaşının ölümünden 
kendisini sorumlu tutan güzel kızımız Rei, bir 
geceleri bitmek 
r. Bir gün, 
harabeye dönmüş bir evde fotoğraf çekimi 
yaparken çok garip bir sey olur; Rei objektifinde 
erkek arkadaşının hayaletini görür. O günden 


m Karanl ta yaz basına 


dola bir kiz; hayaletler | 


endimi; rsi: 
İZİ nik 
rf toğraf m, makine : 


itibaren gerçek dünya ile kabusları 
arasında kalan çekik gözlü 
kahramanımız sürekli hayaletler 
tarafından rahatsız edilir. yn 

Hikayenin akışında Rei'ye yardım 
eden iki kişi var; bunlardan biri genç 
bir gazeteci ve Yuu'nun yakın arkadaşı 
olan Kei, diğeri ise serinin ilk 
oyununda da yer alan Rei'nin ev 
arkadaşı Miku. Özellikle Miku'nun 
hayaletler ile ilgili geçmişte yaşadığı 
tecrübeler, Rei için oldukça yararlı 
oluyor. Oyunda yeri geldiği zaman bu 
iki is de kontrol edeceğiz. Tüm 
yükü, siniri, stresi bir kişinin üzerine 
yıkmak ayıp olur. 

PZ3'teki tek silahımızın bir 
fotoğraf makinesi olduğunu daha 
önce söylemiştim. Bize saldıran 
hayaletleri etkisiz hale getirmenin 
tek yolu yüzlerine flaşi patlatmak, 
fakat bunu arka arkaya ve bize en 


yakın oldukları anda yapmamız 


gerekiyor. Düşmana ne kadar. 
yakın olursak, flaşın verdiği zarar 
da o kadar büyük oluyor. Oyun 
ilerledikçe fotoğraf makinemize 
farklı tipte filmler (siyah-beyaz 
veya başka renklerde) 
koyabiliyor, çektiğimiz 
fotoğraflardan kazandığımız 


puanlar ile makinemizi hayaletlere 
karşı daha etkili hale getirebiliyoruz. 


SENİ ÇOK ÖZLEDİM 


Hayaletler ile boğuşurken, daha 
doğrusu fotoğraf kareleri pesinde 
koşarken hızlı olmamız, hayaletlerin 
hareketlerine göre seri şekilde yer 
değiştirmemiz gerekiyor. Ancak 
oyunun bu anlarındaki sabit kamera 
sistemi bazen işimizi oldukça 
zorlaştırabiliyor. Zaman zaman 
hayaletin nerede olduğunu ve 
hangi yönden geldiğini geç 
algılayınca (korkudan olabilir), 
bu zor ve problemli kamera 
sistemi nedeniyle uygun 
pozisyonu alamıyor, hayaletlere 
yem oluyoruz. 

Oyunun teknik özellikleri 
atmosferi yeteri kadar destekliyor. 
Grafikler çok üst seviyede olmasa da, 
özellikle rüya sahnelerinde 
kullanılan efektler gerilimi artırıyor. 
Hayaletlerin beni bu yaşta bile 

korkuttuğunu da»söylemeliyim; yani 
karakter tasarımları da oldukça ön 
“başarılı. Ayrıca hayaletler ile 


ii m 


miedidan 


© Biz onlara dokunamasak da, eli 
mızraklı bu hayaletler canımızı 
fazlasıyla yakabiliyor. 


i “ Hayaletin size en yakın olduğu anda 
Yakalayabileceğiniz bir kare, onun daha fazla 
/ “zarar görmesini sağlayacaktır. 


karşılaştığımız sahnelerde gamepad'in zangır 
zangır titremesi de beni oldukça yıprattı. Ben bu 
kadar korkak değildim; ne oldu bana? 

Project Zero 3: Tormented, bizi durmadan 
sağa Sola saldırmak zorunda bırakan 
rakiplerinin aksine, sakin ilerleyişi ile oyuncuyu 
geren ve her an diken üstünde tutmayı başaran 
bir atmosfere sahip. Hayaletlerin fotoğraflarını 
çekmenin yanında ipuçları içeren birçok dosyayı 
da kurcalayarak oyunun sonunu getirmeye 
çalışıyoruz. Zaman zaman kontrollerde ve 
özellikle kamera sisteminde problemler yaşansa 
da, bu türe ilgi duyuyor ve gerçekten korkmak 
istiyorsanız her gece 12'den sonra oyunun başına 
oturmanızı tavsiye ederim. 


© Şefik Akkoç 
i ion. | 
Playstation.ç Mlıllığ 
Ta öz Rüyalarda kullanılan efektler hoş. 
EA 07 


| oynanış | id ara sıra 
(ömür. Şidsonunuz 


PZ3 mükemmel bir oyun olmasa da 
bizi korkutmayı başarıyor. 
Oynanıştaki problemlere rağmen 
oynamaya değer. 
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ıllarca PC'de FPS oynamış olan biri 

olarak, bu türün mouse olmaksızın 

oynanamayacağını düşünürdüm. Hiçbir 

sey, "nişan alma" konusunda mouse 
kadar hassas ve yararlı olamaz zira. Konsoldaki 
bir FPS'de, uzaktaki bir düşmanı vurabilmek için 
dakikalarca uğraşmam gerektiğinden, PS2'de FPS 
oynamaktan vazgeçmiştim. Ancak ilk defa bir 
oyunda, kontrol dezavantajını hissetmedim; 
Black bu sorunu aşarak, oyundan kopmamanızı 
ve zevk almanızı sağlıyor. 


“BİZE NELER YAŞADIĞINI 
ANLAT." 
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KISACA 
Sonunda elimize 
doğru düzgün bir FPS 
geçti. Ne kontrol 

derdi var, ne de il Mi, 
ağırlık; parmağımızı i e 


tetikten çekmiyor in 
Gi. 
i ödeyecek b 


i ve kurşun 
| O yağdırıyoruz. 
ların parasını? 


” YIKILIYOR! 


©  Ayça'ya sorduk: Gerçekten oyundaki her sey yıkılıyor mu? 


yy m 


Oyun elimize geçer geçmez etkilesim özelliğini test etmek istedik ve sağa-sola ateş etmeye 
basladık; camı- çerçeveyi indirince, söylenenlerin her seyiyle doğru olduğunu düşündük. 
Ancak ilerledikçe, bunun sınırlı bir özellik olduğunu fark ettik. Daha ilk bölümde, 
düşmanların arkasında duran binayı üstlerine yıkmak için sütunlara ateş ettiğimizde hayal 
kırıklığına uğradık. Elbette her seyin, tamamıyla yıkılmasını beklemiyorduk, ancak di 


yapımcılar, özellikle ilk bölümden sonra bu özelliği biraz arka plana atmıslar. : 
i i ELİA ARE TSE YANAL . 


66 PlayStation 2 Resmi DERYİSİ-TR 


oyna çocuğum! 


© Etrafı dağıtmadan 


Keller. Keller, bildiği ve yaşadığı her seyi 
anlatması için devlet tarafından Sorguya 
çekiliyor. Oyun da bir sorgu sahnesi ile başlıyor. 
Sorgu sırasında, bir yandan sorgudan önceki 
dört günde neler yaşadığımızı anlatıyor, diğer 
yandan da bu periyodu yaşıyor ve oynuyoruz. 
Keller, dört gün boyunca Seventh Wave adındaki 
bir terör örgütünü durdurmaya çalışmış ve bu 
sırada kayda değer bilgilere ulaşmış. 

Black'in, hayal kırıklığı yaratacak derecede boş 
bir konusu var aslında. Ne var ki yapımcıların ön 
plana çıkarmak istedikleri özellik de konu değil. 
Criterion, oyuncuları daha çok teknik özellikler 
ile etkilemeyi amaçlıyor (grafik, ses, etkileşim 
vs). Ses efektleri ve çatışmalar sırasında çalan 
müzikler atmosferi güçlendiriyor. Özellikle ateş 
ettiğimizde silahımızdan dolu dolu bir ses 
çıkıyor. Ancak ses efektlerinden daha iyi olan bir 
sey varsa, o da oyunun grafikleri ve 
etkileşimidir. 


GE ee) 


YIKILAN BİNALAR GÖRDÜM.” 
. 
Oyunun ilk dakikasından itibaren grafikler göz 
kamaştırıyor. Sadece elinizdeki silahlar ya da 
yakınınızdaki nesneler değil, ekranda görüp 
görebileceğiniz her sey olabildiğince kaliteli ve 
detaylı... Üstelik bu objeler birer resimden ibaret 
değil; ateş.ettiğinizde neredeyse her obje tepki 
veriyor ve birçok objeyi parçalayıp, birçok binayı 
yıkabiliyorsunuz; tüfeğin dipçiği ile camları, 
kurşunlarınızla ufak-tefek engelleri, ağır silahlar 
ile de binaları yerle bir edebiliyorsunuz. Çevrede 
bol miktarda bulunan gaz tankları, benzin yüklü 
kamyonlar ve cephanelikler, kursunlarınıza 
hedef olduğu anda havaya uçuyor. Neyi havaya 
uçurup, neyi uçuramayacağınızı anlamanız çok 
kolay; hedefinizin rengi normalde beyaz iken, 
“patlayıcı” nesnelere doğrulttuğunuzda bu renk 
siyaha dönüşüyor. 
Teknik özelliklerin sizi sersemletmesine izin 


EŞ 


© Oyunun görselliği 
gerçekten mükemmel, 


verirseniz, yol alamazsınız. Sorguda huzur dolu 
günlerinizi anlatmıyorsunuz ne de olsa. 
Üzerinize doğru gelen yüzlerce düşman var. Bazı 
bölümlerde yanınızda destek güçler olsa da, 
oyunun genelinde yalnız başınıza ilerliyorsunuz. 
Düşmanların tek hedefi siz olduğunuz için de 
fazlasıyla dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak, 
PS2'deki FPS oyunlarındaki kontrol probleminin 
bilincinde olan yapımcılar, düşmanların yapay 
zekalarını -kasıtlı olarak- sınırlandırmışlar. Aksi 
olsaydı, işimiz çok daha zor olabilirdi. Aslında, 
düşmanlarınız saklanma konusunda oldukça 
başarılı, ama çatışmanın devamında, önünüze 
atlamak ve ateş etmenize rağmen sabit kalmak 
gibi saçma hareketler/tutukluklar yapabiliyor. 
Görünen o ki, düşmanlarınız savaşa iyi 
konsantre olmamış ve iyi hazırlanmamış. 
Filmlerde de böyle olmaz mı zaten; başroldeki 
kahramanın karşısına onlarca gereksiz figüran 
atlar ve bir bir dayak yer, vurulur. Biz de “Vay 
be, ne adammış, herkesi vurup geçiyor!" der ve 
izleriz. Ama bu sefer başrol oyuncusu biziz. 


"DAHA FAZLASINI 
BILMIYORUM." 


Oyun hakkında aklıma gelen ilk olumsuz şey, 
Keller'in zıplayamıyor olması. Devamlı zıplayan 


ve hoplayan bir ana karakter bu tip bir oyun için 
garip duyulsa da, kısa engellerin bile 
üzerlerinden atlayamıyor olmamız ve 
çevresinden dolaşmak zorunda kalmamız 
gerçekten can sıkıcı. Oyunun bir diğer olumsuz 
yanı İse, kısa olması; “Normal” zorluk 
seviyesinde oynadığımızda oyun çabucak 
bitiyor. Üstelik, hemen hemen vurduğumuz her 
askerin üzerinden sağlık paketi ve cephane 
çıkıyor. Bu, kolayca hayatta kalmamızı sağlasa 
da oyunun hızlı bir sekilde bitmesine neden 
oluyor. Zorluk seviyesini artırırsanız bu tip 
ganimetleri mumla arayacaksınız ve oyundan 
aldığınız zevk artacak. Ne var ki, en zor derecede 
dahi -benzer oyunlara oranla- oyun hızlı 
bitiyor. Grafikleri ve sesleri ile etkileyici bir 
performans ortaya koyan, PS2'de yıllardır 
özlemini duyduğumuz FPS keyfini bize yaşatan 
ve konsolun hakkını veren Black'i, PS2'nin 
gelmiş geçmis en iyi FPS oyunu ilan ediyorum. 
Bir saniye, kelepçe de nereden çıktı? Size 
bildiğim her şeyi anlattım! BEN MASUMUM! 
BIRAKIN BENİ! HAYINIR! 

M Şefik Akkoç 


KARAR 


Grafik — ÜN Dahaileiiyok..*<*<««Â 
ses o YEM Gerçekçiveetkleyii. | ||> | 
oynanış o kğ BirreSiçinazlasylaiyi...,<«Â 
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Şimdiye dek PS2'ye çıkan en iyi FPS 
oyunu. PS2'nin sınırlarını zorlayan 
grafikler ve hassas kontrol sistemi, 
Black'i zirveye taşıyor. 


©U karenin PC'deki F.E.A.R.'dan 
asagi Kalır yanı var mı sizce? 


“ İlk depremde 
yerle bir olur burası! 
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i Natlonality 

£ Club 
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Technigue 


Xx Select 


BE, İ Premler Divislon 
“West Ham 


& Matthew Etherington 12 
İ & Dean Ashton 45 


Select 


LA EN Kl 


evgili futbolseverler; futbolun günden 

güne çamura bulandığı, seviyenin her 

geçen gün biraz daha düştüğü bir 

ülkedeyiz. Üstüne üstlük, kendimizi 
“futbol ülkesi" olarak tanımlıyoruz; etimize 
budumuza bakmadan, yıllardır Avrupa'da en 
ufak bir başarı elde etmeden. Kimse teknik 
detaylara, futbolun güzelliklerine, oyun ve 
oyuncu kalitesine değinmiyor. Böyle bir ortamda 
da futboldan anlayan insanlar bile nefeslerini 
tüketme ihtiyacı hissetmiyorlar. En iyisi 
Türkiye'deki futboldan biraz uzaklaşmak ve 
kendimizi “salt futbol"un yer aldığı oyunlara 
vermek. 


EZELİ REKABET 


Yıllar boyunca Championship Manager serisi ile 
menajerlik oyuncularını etkisi altına alan Sports 
Interactive, isim hakkını bonservis bedeli 
almaksızın kaybetmesine rağmen pes etmemiş 
ve Football Manager ismi ile yoluna devam 
etmişti. Her ne kadar CM etiketine kapılıp 
yolunu şaşıranlar olsa da, gerçek taraftar doğru 
yolu buldu ve FM ismini zihnine kazıdı. 

Koca FM'yi PSP'ye sığdırmak elbette kolay 
değil. Bu yüzden oyunda bazı kesintiler var; ilk 
olarak, radikal bir kararla oyuna eklenen ve kısa 
zamanda benimsenen iki boyutlu maç motoru 
kadro dışı bırakılmış. Bunun eksikliği zaman 
zaman hissedilse de, metinle maç takibi oyuna 


72: 3 | Arsenal 


15/10/05, D 
2 Arsenal 


& Emmanuel Adebayor 15, 45, 71 


Fabregas sağ kanattan 
aldığı PSP ile atağa kalkıyor! 


Robin van Persie feeds the ball right to Fabregas 


Attacking Midfelder (Centre) 
28 years old 
a 


2 Tottenham 


Mental Physical 
16 Aggresslon 9 Pace 
15 Creativity 13 Stamina 
8 Decislons 18 Strength 
16 Leadership 12 Conditlon 
15 Movement 15 Morale 
12 Positloning il Form 
14 Teamwork 15 AVR 
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Federasyona rağmen şampiyon olacağız! 


nostaljik bir hava katmış. Bir diğer kesinti ise FM 
serisinin en önemli kozu olan veritabanında... 
Oyunda, zirve mücadelesi yapacağımız yedi 
ülkeden (İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, 
Almanya, İskoçya, İspanya) 19 küme bulunuyor. 
Takım sayısı ise 354. Bu daralma kadrolara da 
yansımış; kadrolarda sadece 36'şar futbolcu yer 
alıyor. Yani ne yedek takımımız, ne de genç 
takımımız var (detayı seviyorsanız bu kısıtlamayı 
yadırgayacaksınız). 


EBEDİ DOSTLUK 


Oyunun ilk beş dakikalık bölümünü 
değerlendirdiğimizde, ara birimin en ufak 
zaman kaybına dahi mahal vermeyecek kadar 


Aelclilel$ KARAR 
|raphis | Kıl 
(sound (iyi 
| Gameplay fır: 
İifespan (fifa 


SI hangi platforma el atsa 
menajerlik kategorisine ambargo 
koyuyor; FM bir kez daha kaliteli 
bir oyunla karşımızda. 


İ Current Club 


: League 15 3 - - 
Pril i Cup 3 ği ğ 
i European - - - - 

Year Team Tee Pld Gis As 

i 2005/06 Sheff Utd £1.5M 18 3 - 

2005/06 Burnley - 

“2004/05 Burnley £600K 10 4 - 

2004/05 Stoke 29 7 - 
: 2003/04 Stoke Free 30 10 
,2003/04 Crystal Palace - ği 

e İ 2002/03 Stoke Loan Mr 
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Veritabanı ne kadar güncel? 
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Veritabanının güncel olmayacağına dair endişelerinizi bir kenara bırakın. FM Handheld'de veritabanı, Ocak ayı transfer 
dönemini kapsayacak sekilde güncellenmiş; mesela Robbie Fowler Liverpool'da, Danny Murphy ise Tottenham'da yer alıyor. 
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Neil Dejyothin 


İ Yobo bound for Tottenham? 


| Rumours have appeared in a national newspaper linking Everton 
i Yobo with Tottenham, 


Ligde hak ettiğimiz 
yerde değiliz! 


basit olduğunu görüyoruz. Ekranlar arasında yön 
tuşları ile geçiş yapabiliyor ve istediğimiz an kısa 
yol tuşlarını kullanabiliyoruz. Örneğin maç 
sırasında Kare'ye basarak ev sahibi takımın 
taktiklerini, Daire'ye basarak deplasman 
takımının taktiklerini görebiliyoruz. Bu sırada X 
ile sol menüden seçim yapmak da mümkün. 
Kadro ekranında ise bir futbolcu üzerindeyken 
Kare'ye basarak onu ilk 11'e dahil edebilir, 
Üçgen'e basarak futbolcunun istatistiklerine ve 
özelliklerine bakabiliriz. 

Sonuçta, Sports Interactive'in yaklaşık 15 
yıldır başarı ile sürdürdüğü serinin en özel 
parçası var elimizde. Taktik zekanızı kullanmak 
ve takımınızı zaferden zafere koşturmak için bu 
iyi bir şans. M Şefik Akkoç 
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LEPa Evolutioi, Ala tabi dei para lü? “- 


ıceleme 


Zor bir durum... Çevreniz sarılmış durumda 
ve elinde bomba olan birisi size doğru 
yaklaşıyor; bos bos bakmayın, bir seyler yapın. 


Yeni Kâmera açisi 
oyuna'çok şey katmış. 


yi 


-7“ METAL GEAR SOLID 3: 
>> SUBSISTENCE 


DETAYLAR 


Snake'i hiç böyle görmediniz! Pardon, görmüştünüz, değil mi? 
er yerde sanatçılar görüyoruz; bazıları eniliklerle donatılmış bir versiyonu. İki DVD'de 
«ei ği Seli oyunun MD ide ii Eater'ın aynısı SU BSISTENCE MGS3: SNA 


bazıl “ tçı" ki i altınd lıyor. Hik , düş l i 
toplama pesindeler. Bu insanların © aynı. Değişikllerde vartabiiki yeri || ağ ŞA xTM 


görüntüleri, sesleri, beynimize kazınmış gelmişken bahsedeyim: Subsistence'ı başka bir 
durumda. Peki sayfalarımızda portresini oyun haline dönüştü en büyük etken, yeni DONATILMIŞ BIR VERSİYO 
yayımlamasak, hanginiz Kojima'yı tanıyacaktı? kamera açısı. Önceki oyunda kendi başına 
Ama Snake dendiğinde takla atmayı hareket eden ve zaman zaman düşmanlarınızı bile geçmedim. Paragrafı sonlandırırken bir not 
biliyorsunuz. Dikkatinizi çekmek istediğim konu görmenizi engelleyen kamera, yerini, Snake'in düşeyim: Subsistence, eski Snake Eater kayıt 
da bu zaten. Biz mükemmeliz; biz olmasak arkasında yer alan özgür bir kamera açısına dosyalarını tanımıyor. Bu yüzden oyuna en 
hiçbir şeyden haberiniz olmay... Bu değil bırakmış. Böylece Snake'i, Hitman ya da Lara baştan başlamanız gerekecek. 
elbette. MGS örneğinde, sanal bir kahramanın, Croft gibi kontrol edebiliyorsunuz. Sakın bu yeni Pe, 
yaratıcısını solladığını görüyoruz. Oyun kamerayı küçümsemeyin, çünkü oyuna 80'LERE DONUŞ 
dünyasıyla yatıp kalkan bir insan değilseniz, gerçekten bambaşka bir tat katmış. Subsistence DVD'siyle işiniz bittikten sonra, 
Kojima'yı belki bir iki kez duymuşsunuzdur, ama Diğer yenilik ise MGS fanatiklerine ve Snake Persistence DVD'sine geçiş yapıyorsunuz. Asıl olay 
Snake'ten haberiniz olmaması gibi bir durum Eater'ın suyunu çıkarmış olanlara hitap ediyor. da Persistence'da, zira bu DVD'nin içi tıka basa 
söz konusu olamaz, değil mi? Oyuna altı farklı zorluk derecesinden birini ekstrayla dolu. 

pe p seçerek başlıyorsunuz ve Subsistence'a özel 1987 yılında MSX'te piyasaya çıkan Metal Gear'ı 
BAŞTAN AŞAĞI YENİLENME European Extreme, bu derecelerden en ilginç çok azınızın hatırladığından eminim. 1990'da 
MGS serisini takip ediyorsanız, oyunda neler olanı. Şu şekilde açıklayayım: Düşmanlarınız çıkan Metal Gear 2: Solid Snake'i de duymamış 
döndüğünü biliyor olmalısınız, ama bir şekilde tarafından bir kez görülseniz bile oyun sona olma ihtimaliniz var. Ne var ki, Japonya dışına 
ilgilenemediyseniz açıklayayım: MGS3: eriyor. Açıkçası ben böylesine bir strese girmeyi çıkmamış olan bu eski, ama kaliteli oyunları artık 
Subsistence, -kısaca- MG53: Snake Eater'ın göze almadım ve bu zorluk seviyesinin yanından O oynayabilirsiniz (İngilizce olarak). Grafikleri çağın 


HAYATTA KALMA SAVAŞI 


Hareket eden her şeyi vurmak üzere hazır bekleyen, ellerindeki makineli tüfekleri kullanmakta bir saniye bile tereddüt etmeyen bir tabur asker... 
Bu adamlar arasında -şiddet kullanmadan- nasıl hayatta kalacağınızı merak mı ediyorsunuz? İşte ü üç yöntem, üç farklı çözüm... 


KUTU METOTUNU UYGULAYIN 


TUZAK KURUN YOKMUŞ GİBİ DAVRANIN 


Güzel bir kız gören her erkek kendinden geçer. Üstelik İlk oyundan beri bir kedi gibi kutuların altına girmeye Üzerinize silah doğrultulduğunda bozuntuya 
bahsi geçen dişinin gerçek olması bile gerekmez. Tüm bayılan Snake, “makyajlı MGS3" Subsistence'ta da bu vermezseniz, hatta bunda uzun süre direnirseniz 
PlayStation.2 gün birbirine bakan, dişi yüzü görmemiş birkaç askeri yolu kullanıyor. Sürekli yer değiştiren bir kutu olsa düşmanınızı orada olmadığınıza ikna edebilirsiniz. 
Yy Lİ de tek bir noktada toplamanın en iyi yolu, askerlerin da, onun zararsız olduğunu düşünen askerler sizden Sakince sigaranızı için ve bekleyin; ikna olmazsa 
önlerine “özel" bir dergi fırlatmak olacaktır. asla şüphelenmeyecektir. çevikliğinizi kullanıp onu yere yıkın, olsun bitsin. 
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- Nasılsın'asker? 
- İyiyiz! 
- “Sağol!” diyeceksiniz hayvan herifler! 


çok gerisinde, ama Metal Gear atmosferi hala görünmez olması, dikkatli oynarsanız başarılı 

hissedilebiliyor. olmanızı sağlıyor. Bana sorarsanız, modların 
Ekstralar arasında Duel Mode da dikkat tamamı çok eğlenceli ve çok kaliteli. 

çekiyor. Bu mod ile Snake Eater'da yer alan Subsistence'ı özel kılan da bu multiplayer 

herhangi bir boss'la savaşabiliyorsunuz. oyunlar olmuş. 

Pataklamak istediğiniz boss'u seçiyor ve onunla Ve böylece, geçen yılın en iyi oyunu 
savaşmaya başlıyorsunuz; bu kadar basit. mükemmel bir hal almış. Hata arayan elbette 
Subsistence'ta, Snake Eater'ın motorunu bir şeyler bulur, ama Subsistence bir klasik 
kullanan tam beş farklı online oyun modu olmayı hak ediyor. M Tuna Şentuna 

bulunuyor. Kolay olan ve heyecanı düşmeyen iki 


oyun modu var: Deathmatch ve Team şi PlayStation.2 KARAR 
Deathmatch. Herkesin birbiriyle çatıştığı bu — il 
modların yanında, Kerotan Idol adındaki bir 10 
kurbağayı ele geçirmeye çalıştığınız, takımlar 10 


halinde oynanan bir mod var ki, gecenizi oynanış || #ri Yeni kamera açısı oynanabilirliği artırmış. 
gündüzünüzü buna harcayabilirsiniz. Diğer ömür İğTÖĞİ Online modlar ve tonlarca ekstra... 


multiplayer modlardan birinde Snake'i kontrol Snake'le olan birlikteliğimizin 2006 

ederek bir mikrofilmi çalmaya çalışıyorsunuz. pal ri ale 

Sekiz kişilik oyunda yedi kişi düşmanınız zorlanmama neden oluyor. 

anlayacağınız. İmkansız gibi gözükse de, Snake'in l) 
kamuflaj giysilerinin onu tamamen görünmez 

yapması ve mikrofilm yanındayken, silah 

kullanmadığı zaman düşmanlarına karşı 


ovita diYOrUNSİZEE 
birakın selamı, yöğgii 


. N 
” 


“Lütfenişu silahı çeker misin?” 
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oluşmaya baş ayaCa 


mM KSsAca NB 
Böyle bir ismi, bu 


host Recon serisi şüphesiz ki son 
zamanlarda Ubisoft'un lokomotifi haline 


Tüm ekibini birbiriyle 
haberleserek koordinel 
hareket edebilmesi k 
önemli 


geldi. Daha doğrusu tüm Tom Clancy 

serisi, Ubisoft'un en çok tanınan, en çok 
oynanan ve doğal olarak en çok satılan 
oyunlarını oluşturuyor. Ghost Recon'un kardeşi 
olan Rainbow Six, Tom Clancy serisinin aksiyon 
oyunu olarak haklı bir üne kavuştu. Adrenalin 
yüklü, aksiyon seviyesinin hiç düşmediği 
Rainbow Six'in eksikliği olan taktik ve stratejiye 
dayalı oynanışı ise Ghost Recon serisinde 
bulmak mümkün. Daha yavaş, düşünerek 
oynamaktan keyif alanların oyunu Ghost 
Recon... 

Ghost Recon serisinin üçüncü oyunu 
Advanced Warfighter adıyla piyasaya çıktığında, 
türün hayranlarında büyük bir heyecan dalgası 
yaratmıştı. Fakat, ne yazık ki oyunun PS2 
sürümü bu heyecanı kısa sürede yerle bir etti. 
Grafikleri ilk bakışta yeterli gibi görünse de, 
diğer sürümlere oranla basit kalıyor. Üstelik 
oyun içerisinde yer alması beklenen yenilikler, 
nedense bir türlü oturmamış. Advanced 
Warfighter, her nasıl olduysa bir Ghost Recon 
değil, bir Rainbow Six oyununa benziyor. 


IKİ BAŞKAN VE BİR BOMBA 
PEŞİNDE GEÇEN ÖMÜR 

2013 yılında ABD ordusu yepyeni bir oyuncak 
geliştiriyor. IWS adlı bu yeni oyuncak aslında 
askerlerin pek çok savaş ihtiyacını karşılayacak, 
düşmanları öldürmelerini kolaylaştıracak 
onlarca yararlı aparattan oluşuyor. Tam bu 
sıralarda ABD'nin arka bahçesi Meksika'da 
ortalık biraz karışık. Meksika'nın başkenti 
Mexico City'de düzenlenmekte olan ve ülke 
liderlerinin iştirak ettikleri bir toplantı esnasında 
saldıran Meksikalı bölücü bir grup, muhtemelen 
tesadüfen orada bulunan Kanada başbakanını 
öldürür. Çıkan kargaşadan sonra ABD ve Meksika 
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Mesela su karsınızdaki 
duvarın üstüne çıkmak 
isteseniz, çıkamıyorsunuz. 
Ne kadar sıkıcı... 


iyisi bu oyunu 


başkanları da bu grup tarafından kaçırılır. Ghost 
ekibinin lideri Scott Micheal olarak sizin 
göreviniz; her iki başkanı kurtarmanın yanı sıra 
kayıp olan nükleer bir silahı da tehlikeli ellerden 
geri almak. 


SES YOK, GÖRÜNTÜ ZAYIF 


Süper teknolojik savaş cihazları ile donatılmış 
olduğunuz için ekranın pek çok yerinde dijital 
göstergeler olması sizi şaşırtmasın. Kalan 
hayatınız ve cephanenizi gösteren pencerelerin 
yanı sıra aldığınız emirlerin size iletildiği canlı 
bağlantı ekranı, ekranınızın farklı köşelerinde 
yer alıyor. Grafiklerin etkileyici olduğu 
söylenemez. Ayrıca, birçok bölüm fazlasıyla tek 
düze tasarlanmış. Sanki şehrin sokaklarında 
değil de, basit bir FPS oyunu için hazırlanmış 
uçsuz bucaksız labirentlerde yürüyormuşsunuz 
hissine kapılıyorsunuz (diğer Ghost Recon'ların 
tersine bu kez oyun bir FPS). 

Sorunlar grafiklerle de kalmıyor. Oyunda, 
hareket kabiliyetinizin çok kısıtlı olması 
nedeniyle gönlünüzce hoplayıp 
zıplayamıyorsunuz. Yerde sürünmek yok, alçak 
bile olsa engellerin üstünden atlamak yok... 


Belinize kadar gelen bir duvarın önünde mi 
kaldınız? O duvarın üstünden geçmeniz 
mümkün değil maalesef; başka bir yol bulmak 
zorundasınız. Hadi bunları da geçtik diyelim, 
“Multiplayer mod oyunu kurtarıyordur belki.” 
diye düşünebilirsiniz. Fakat, ne yazık ki bu da 
kurtarmıyor. Diğer oyunlarda çok daha iyilerini 
gördüğünüz multiplayer modlarından birini 
seçerek sadece tek başınıza değil, toplam sekiz 
kişiyle birlikte sıkılma şansınız var. 

Sonuçta, Tom Clandy ile aranızda duygusal 
bir bağ yoksa ya da koleksiyoncu değilseniz, bu 
oyun beklentilerinizi karşılamakta zorlanacak. 


m Ümit Öncel 
Playstation 2 


04 Fazlasıyla tekdüze. 
Efektler iyi, ama seslendirmeler hatalı. 


Ses 
oynanış ii Tüm Ghost Recon'ların en başarısızı.... 
ömür o İN Elinizde başka oyun mu yok? 


Ghost Recon hatırına bir kerecik 
/| ho | 


Grafik 


oynanabilir, ama oyundan fazla bir 
sey beklememeniz sartıyla. Hayal 
kırıklığına uğramanızı istemeyiz. 
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FIGHT NIGHT ROUND 3 
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YAPIM 

FA SPORTS 


OYUNCU SAYISI1 > 


WEB SİTESİ WWW. 
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6OHZ MODU YOK 
GENİŞ EKRAN VAR 


SURROUND SES VAR 
ONLİNE VAR 


KISACA 
Muhammad Ali'den 
haberi olmayan bir 

neslin eline, onu 
kontrol etme şansı 
verilirse... 
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m Yi 
yepy 
neden 


Yapmayın, etmeyin; konuşarak da halledebiliriz. 


oksa her zaman antipatiyle 

yaklaşmışımdır. Hatta boksu, spordan 

bile saymayacak kadar küt bir bakış 

açısına sahip olduğum söylenebilir. 
Aslında dövüş sporlarına bu kadar uzak değilim; 
küçükken kısa bir süreliğine tekvando kursuna 
gitmişliğim bile var. İlk gün, kapıdan girer 
girmez sağ gözüme iliştirdikleri topuk, hoş bir 
anı olarak zihnime kazınmıştı. Ancak, nedense 
boks denildiğinde fikrim çok net. Böylesine 
nefret ettiğim bir sporun oyunundan zevk 
alacağımı asla tahmin etmezdim, ama Electronic 
Arts'ın elindeki birkaç sağlam kaleden biri olan 
Fight Night Round, serinin yeni oyunuyla benim 
bile aklımı çelmeyi başardı. Nasıl mı? 


AĞRI KESİCİSİ OLAN VAR MI? 


FNR3'te ringe çıkmanın üç yolu var. Oyunda, 
istediğimiz boksörler ile hızlı bir şekilde içine 
dalabileceğimiz maçların dışında, kariyer modu 
(en zevkli mod) ve boks tarihinin en önemli 
maçlarını tekrar canlandırabileceğimiz ESPN 
Classic bölümü bulunuyor. Tarihin en önemli 
boks maçları arasında Muhammad Ali-Joe 
Frazier maçı da var, ama bu maçı kaçımızın 
hatırladığı ayrı bir konu... Dilerseniz, en 
eğlenceli moda, yani kariyer moduna bir göz 
atalım. 

Kariyerimize başlamamız için öncelikle, 
kendimize bir boksör yaratmamız gerekiyor. 
Tepeden tırnağa, her özelliğine karar 
verebildiğimiz boksörümüz, spor hayatına 
sıfırdan başlıyor. Doğal olarak amacımız; 
piyasada hiç tanınmayan, en güçsüz ve en 
yeteneksiz durumdaki bu boksörü zirveye 
taşımak, belini kemerler ile donatmak. Kariyer 
menüsündeki “popularity" derecesi, bizim 
popülerlik seviyemizi gösteriyor ve derece her 
dolduğunda bir kademe atlayarak daha ünlü 
oluyoruz. Kariyerimizin başlarında, bizim gibi 
güçsüz rakipler ile dövüşüyor, “Bir gün ben de 
ünlü olacağım!" diyerek hırslı bir şekilde yol 
alıyoruz. Kontrat imzalayarak rakipleri 
bağladığımız maçların, maçı kazanmamız 
halinde bize ne gibi getirileri olacağı baştan 


Lİ BİFEA klasiği olan seyirciler, 
maçi izlemek yerine sağa-sola 
bakmayı tercih ediyorlar. 


8 Bu kadar tükürüklü başka 
bir spor bilmiyorum ben. 


belirtiliyor. Bu getiriler arasında popülarite, 
para, yeni hareketler ve yeni spor malzemeleri 

yer alıyor. İmzaladığımız her kontrattan maça 

kadar olan zamanda, ücret karşılığı tuttuğumuz 

ve bize farklı hareketler öğretmeyi amaçlayan 

koçlar ile antrenmana çıkıp güçleniyoruz. 

Antrenmanları otomatik olarak geçmek de 

mümkün; ancak gelişimimizi kendimiz 

sağlamazsak oyunun ne anlamı kalır... 

Dövüş sistemine baktığımızda, serinin önceki / 
oyunlarına göre çok fazla değişiklik görünmüyor. 
Sadece, bir önceki oyunu çok basit hale getiren 
Haymaker özelliğini biraz dizginlemişler. Böylece 
arka arkaya salladığımız yumruklar ile rakipleri 
ilk raunddan yıkmamız engellenmiş. Ayrıca, 
oyunun biraz daha zorlaşması için yapay zeka az 
da olsa geliştirilmiş. Bütün bu yeniliklerin 
yanında, her boksöre ayrı bir dövüş sitili 
eklenerek vuruş ve savunma tekniklerinde 
çeşitlilik sağlanmış. Bir de size ufak bir 
tavsiyede bulunayım; oyunda saldırandan çok 
iyi savunma yapan kazanıyor. O yüzden 
rakibinize haldır huldur saldırmak yerine, 
düşünerek saldırın ve kendinizi dikkatli 
savunun. 

Grafikleri, sesleri ve dövüş sistemi bir 
önceki oyunla neredeyse aynı olsa da, 
Fight Night Round 3 ufak tefek 
yenilikleri ve daha eğlenceli oynanışı 
ile benim gibi boksu sevmeyen birini 
başında tutabilen bir oyun olmuş. 
Denemekten çekinmeyin! 

Şefik Akkoç 


ee ailen KARAR 


RESmMi DERDİSİ-TR 
08 Serideki kalite korunmuş. 
Ses 09 Kırılan kemiklerin sesi içimi acıttı. 
Oynanış Dövüş sistemi çok iyi. 


|ömür UM çok uzun değil. 


Seriye fazla bir sey katmadığı 

halde FNR3; boksu sevmeyenlere 
sevdirecek, sevenlerin de yüzünü 
güldürebilecek kalitede bir oyun. 


Grafik 


m ho 
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DAĞITIM SCEE 
YAPIM READY AT DAWN 
WIFI VAR 

DOWNLOAD YOK 


Jak'ım kayboldu, hükümsüzdür. 


52'den tanıdığımız Jak ve Daxter ikilisi 
PSP'de çok zor durumda, çünkü Jak kayıp 
ve Daxter -Jak'ın minik hayvan dostu- 
onu tek başına bulmak zorunda. Sorun 
sadece bununla kalsa iyi; sevimli kahramanımız, 
Jak'ı ararken bir sürü arlanmaz ve uslanmaz 
böcekle ve zor bulmacayla da başa çıkmak 


MW Küçükken, bir deodorant ve bir 


çakmak yardımıyla böceklere eziyet 


ederdik. Etmez miydik yoksa? 


olsa... 
Elif Akça 


zorunda. Kısacası evinizde hamamböceği 
probleminiz varsa Daxter'ı arayabilirsiniz. 
Numarası o 900 910... Neyse, tam 15 bölümden 
oluşan bu platform/aksiyon oyununda en çok 
Daxter'ın silahları ve bu silahların oyunun 
ilerleyen bölümlerinde gelişebiliyor olması 
hoşuma gitti. Güçlü silahlarla onlarca iğrenç 
böceği katletmek gerçekten zevkli. Daxter'ın 
kıvrak hareketleri ve Daxter'ın hareketlerine çok 
uygun olarak tasarlanmış, etkileyici bölüm 
tasarımları oyun serisinin PSP'de de başarılı 
olduğunun en büyük kanıtı. Bulunduğunuz 
herhangi bir ortamda Daxter hiç aklınıza 
gelmeyecek hareketler yapabiliyor, hiç 
ummadığınız objeleri kullanarak size sürpriz 
yollar açabiliyor. Hepsi Jak'ı bulmak için... Keşke 
beni de böyle yana yıkıla arayan bir dostum 


B "Jak neredesin? Bıktım 
bu böceklerden!” 


z . 
m “İlk önce ziplayacağım, 
sonra tırman... Yok önce 

| tırmanağağım, sonra zıplaya..." 
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ses o | Gayet tatmin edici. 
loynanış o Üijği Biraz fazla kolay. 
Kl 07. Basit oynanışı nedeniyle, kısa. 


Jak&Daxter serisinin PSP'ye uğrama 
zamanı gelmisti. Jak, oyuna dahil 
olmasa da Daxter bu işi tek başına 
kotarmış gibi görünüyor. 


“Konsantre olridfıyım,. “ 
servisimi karşılayamamalı. 


—#mpftt — — 


COM 


FEDERER 
HEMITT 


yp 


MORMAL 


RODDICK 
HENMAN 


(> 


VI N i U A i EN N IS Playstation, 


lan... 


iri bana gelip, “Gün gelecek, PSP'yi eline 
almanın tek nedeni bir tenis oyunu 
olacak." deseydi; muhtemelen o kişiyle 
uzun süre dalga geçerdim. Böyle bir şey 
nasıl mümkün olabilirdi ki? PSP gibi teknoloji 
harikası bir ürün, tenis gibi kurgusu basit bir 
sporun oyunu ile kafamda bir türlü 


ortların yeni gözdesi” 


Shara aç Maalesef 
ç üzel gu kadar 
riksiz de. 


A 


MARIA SHARAPOVA vs > 
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eşleşmiyordu. Ta ki Virtua Tennis World Tour'u 
tadana kadar... Virtua Tennis öyle bir oyun ki; 
sizi bir süreliğine eve kapatabilir, 
asosyalleştirebilir, hatta aileniz ile aranızı 
açabilir. Karakterinizin her özelliğini 
geliştirebildiğiniz ve onlarca turnuvaya 
katılabildiğiniz kariyer modundan tutun, mini 
oyunlarına kadar her şeyiyle Virtua Tennis bir 
elektrik süpürgesi gibi sizi yutuyor ve kortlara 
hapsediyor. Gerçek bir raket ile yapabileceğiniz 
bütün hareketleri (hatta belki biraz daha 
fazlasını) yapmanıza olanak tanıyan oyunda, 
oyuncunuzun raketini gerdiği ve sertçe topa 
vurduğu anı mükemmel animasyonlar sayesinde 
kanınızda hissedebiliyorsunuz. WiFi ile 
yaptığımız maçları burada kelimelerle 
anlatamıyorum, çünkü oyunun asıl kıvamına 
ulaştığı an “Beni kimse yenemez!" diye etrafta 
dolaşan arkadaşınızı madara ettiğiniz andır. 


mapa 
li ERFAK POT 
Her öyündü; KIZdığında 
ya da zafer kazandığında 
kendine özgü hareketler 
sergiliyor. 


Daha önce PS2 versiyonu da piyasaya sürülen 
ancak pek fazla ses getiremeyen oyunun, PSP'de 
hak ettiği üne kavuşmasını, karşınızda Tommy 
Haas ile bir maç yaparak kutluyorum. 


DAĞITIM SEGA 
YAPIM SUMO DIGITAL 
WIFI VAR 
DOWNLOAD YOK 


M Elif Akça 
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10 Daha iyisi olamazdı. 
Topun sesi sizi oyuna bağlıyor. 


Ne çok kolay, ne çok zor. Tam tadında. 
09 Siz oynadıkça, ömrü uzuyor. 


e 


Grafik 


Eğer isiniz gücünüz varsa tehlikeli 
olabilecek bir oyun. Spor yapmaya 
olanağınız yoksa Virtua Tennis 
oynayın da parmak kası yapın. 


DAĞITIM UBISOFT 


YAPIMTHOTATO 


OYUNCU SAYISI1.,., 
WİFİ YOK 


DOWNLOADVAR, 


Kamera açıları yüzünden 
Bauer'in kontrolü oldukça zor... 


xit, çok yaratıcı bir bulmaca oyunu. 
Yönettiğimiz karakter Mr. Esc, adı 


üstünde, kaçmak için yaşayan bir adam. 


Oyun boyunca toplam 100'den fazla 
bölümden "kaçıyoruz". Kaçarken de ateş, 
elektrik, duman, hareketli zemin gibi engelleri 
geçmek için çabalıyoruz. Bu macera sırasında 
yalnız da değiliz; etrafta kurtarılası ve güvenliği 
sağlanası birçok insan var (0 kadar melul melul 
bakıyorlar ki, Superman içgüdülerimize yenik 


inceleme: 


-Abi kilo mu aldın sen? -Sorma 
Chase'im, ne yesem arkaya gidiyor. 


Fırat Bauer sorgu odasında, Mehmet'i sorgularken... 


(ne biçim insansınız siz, ah, vurma Fırat ya!). 
Diğerleri dağılsın, 24 severlere bu lafım: 
Özellikle seslendirmelerin güzelliği sizi 24'ün 
atmosferine sokabilir. Gerçi dördüncü sezon da 
gösterilmeye başlandı ülkemizde; atmosferi 
kaynağında aramak daha iyi bir yöntem olabilir 
(ah, morardı!). Olur (of be!). 
m Mehmet Kentel 


ırat bana bu yazıyı verdi, çünkü “214 çok 
iyi oyun!" dedikten sonra bana attığı 
dayağın etkisini merak ediyordu. Evet, 
akıllandım, aklımı başıma topladım ve 
24'ün o kadar da iyi bir oyun olmadığını 
anladım (dayak iyidir!). Zira çok iyi bir senaryo, 
çok iyi işleyen bir kurgu; sıkıcı mini oyunlar ve 
berbat kamera açılarıyla beraber sunulmuş. 
Ama 24'e olan özlemim, artılarla eksilerin 
ağırlıkları konusunda yanılmama neden oldu. 
Oyun, dizideki karakterleri; dizinin olay 
örgüsünü ve sembollerini çok iyi kullandığı için 
2u fanatiklerine eğlenceli saatler sunuyor. 
Problem, diziyle gönül bağı olmayanlarda ortaya 
çıkıyor (keşke herkes sevseydi, ben de 
utanmazdım kendimden). Yakınındaki adamı 
kamera açıları yüzünden vuramayan, yüzü 
gerçeğine yakın olan, ama gerisi koyverilmiş bir 
Jack Bauer'a 24 aşkına ben tahammül 
edebilirim, ama herhangi bir oyuncu edemez 
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İiyal Yüz çizimleri başarılı, animasyonlar kötü 
09 Seslendirmeler gerçek oyunculara ait. 
06. Yakın kamera açıları felaket. 


Grafik 


24 fanatiklerini memnun 
edecek, geri kalanlar içinse 
vakit öldürmeye yarayacak 
bir oyun. 


düşüyoruz ister istemez, ne yapalım, biz dergice 
böyleyiz). “İnsan” dediysem, her türden; çocuğu, 
yaşlısı, hastası... Ayrıca bu muhtaçlara, “Gel!”, 
“Git!", “Git!", “Gitme dur yalan söyledim!" gibi 
özel komutlar vermek de mümkün. 

Stilize grafikleri ve download edilebilen 
ekstra bölümleri ile Exit sizi uzun süre 
oyalayabilecek bir oyun. Kontrolleri biraz daha 
kolay olsaydı, puanı daha da yüksek olabilirdi. 

Mehmet Kentel 


5 Mini PSP'mizin mini ekranına 
yakışan grafikleri var Exit'in, 
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OYA Basit, stilize, kaliteli... 
07 Hareketli müzik, canlı diyaloglar... 
07 Farklı ve basit birçok bulmaca... 


Grafik 
Ses 


Oynanış 
Ömür 


Kaliteli bir oyun, yaratıcı 
bulmacalar ve kişilikli grafikler... 
Çok tekrar ve kötü kontroller... 
Fırat yüklemlerimi çaldı. 
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yun camiası yıllardır büyük bir çekişmeye 

sahne oluyor; bir tarafta Electronic 

Arts'ın lisansa boğduğu FIFA serisi, diğer 

tarafta ise Konami'nin lisans yönünden 
zayıf olan, ancak oynanışta zirvede yer alan Pro 
Evolution Soccer serisi. Bu çekişmenin galibi 
şimdilik PES, ancak FIFA finansal gücü sayesinde 
halen ayakta... Buna rağmen futbolun 
kurallarına uymadığının farkında olan EA başka 
yollara saparak çıkış arıyor. Futbolu geldiği yere, 
yeniden sokaklara taşımak bu yollardan biri... 
FIFA Street 2'de dünyanın önemli futbolcularını 
yeşil sahalardan alıyor; sokak aralarında, 
parklarda ve binaların arasına sıkışmış boş 
alanlarda mahalle maçları yapmak için 
kullanıyoruz. Alçak gönüllü yıldızlarımız da bu 
durumdan hiç şikayetçi olmuyor ve kendilerini 
hizmetimize sunuyorlar. 

Oyunda, dünya futboluna herhangi bir yıldız 
yetiştirmiş olan hemen hemen her ülke var; 
Brezilya'nın Ronaldinho'sundan ABD'nin Freddy 
Adu'suna kadar birçok isim ve yer aldıkları milli 
takımlar da oyunda bulunuyor. Peki ya biz? Tabii 
ki yokuz! 

Dörde dört maçların yapıldığı oyunda tek 
amacımız bu maçları kazanmak değil. 
Yapabileceğimiz sayısız özel hareket var. 
Özellikle kontrolümüzde bir yıldız futbolcu var 
ise bu hareketler daha da gösterişli bir hal 
alıyor. Her yıldız futbolcunun kendisine ait bir 

«“imza. hareketi" var. Bu hareketleri yapmak için 
aynı anda 12, R2 ve Üçgen tuşuna basmanız İ 


dt DETAYLAR 


DAĞITIM 
ELECTRONİC ARTS 
YAPIM EA CANADA 
OYUNCU SAYISI 1-4 


WEB SİTESİ 
WWW.FIFASTREET2.COM 
6OHZ MODU YOK 

GENİŞ EKRAN VAR 
SURROUND SES VAR 
ONLİNE YOK 


mM KISACA M 
FIFA Street 2, yeşil 
sahalarda görmek 

istediğimiz 
hareketleri bize 
sunmaya çalışıyor. 
Peki, bu konuda ne 
kadar başarılı 
gm Olabilyo? 


olmuyorsa, bilin ki o an kontrol ettiğiniz 


GAMERRENMERİ 411 1<< O kim) Ooo OE 
1625 ŞB: N 2328 


TESİSLEŞME 


Her takımın kendine âit bir sahası olmalı, değil mi? 


e 
e p 


Mame Pitch 


2. Daha sonra saha zeminini -istediğiniz 
tipte ve renkte- belirleyin. 


1. Önce sahanıza güzel bir isim bulun. 
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FIFA STREET 2 


Yeşil sahalardan ara sokaklara... 


3. Kale tipini ve rengini belirleyin. 


futbolcu henüz dünya futboluna hiçbir hareket 
kazandıramamıştır. 


PAS AT BE ADAM! 


FS2'de dostluk maçı dışında iki önemli bölüm 
bulunuyor. Bunlardan ilki özel hareketleri hem 
öğrenip hem de test edebileceğimiz Skills 
Challenge; istediğimiz bir futbolcuyu seçtikten 
sonra yerdeki topu alıp sektirmeye başlıyoruz ve 
bizden istenen hareketleri seri bir şekilde 
yapmaya çalışıyoruz. Hızlı olmamız gerekiyor, 
çünkü hiçbir şey yapmadan durduğumuzda bize 
tanınan süre hızla azalıyor. 

Oyunun en önemli bölümü, "kariyer modu” 
olarak da tanımlayabileceğimiz Rule the 
Street. “Sokakların Efendisi" olma savaşı 
vereceğimiz bölümde, kendi yarattığımız 
bir futbolcu ile önce takım arkadaşları 
bulacak, daha sonra da dünyanın dört bir 
yanında düzenlenen turnuvalara katılacağız. 
Dediğim gibi, maçlardaki ya da turnuvalardaki 
tek amaç maçları kazanmak değil. Bazı 
maçlarda, özel hareketlerle en çok puan 
toplayan takım galip sayılıyor. Hem özel 
areketleri yaparak hem de maçları kazanarak 
nek puanı elde ediyoruz. 


THE SEXY PIT 


yapıları seçin. 


a dünyaca i 


1. Son olarak, saha çevresinde bulunacak 


top” bu oyunda da yer alıyor. Ancak oyunun 
“arcade" olduğunu kabul ederek bu problemi 
görmezden geliyorum. Fakat bu sefer de başka 
bir problem oyunu baltalıyor. Rakip oyuncular 
çalıma başladığında futbolcularımız çalım yeme 
animasyonuna kapılıyor ve kontrolümüzden 
çıkıyor. Bu durumda da “kontrolsüzlük”" insanı 
oyundan soğutuyor. 

““Oyllimun animasyonları ve yapay zekası 
geliştirilmiş, buna rağmen, FS2 vasatı diğer. 


Electronic Arts, lisans avantajını 
kullanıyor; futbolcular ara sıra 
kontrolümüzden çıksa da bir 
süreliğine eğlenebileceğiniz bir oyun. 


5. Artık kendinize ait bir sahanız var; 
istediğiniz gibi top kosturabilirsiniz. 


Çocukların 
görmek istediği sey de bu. 


DORA THE EXPLORER: 
JOURNEY TO THE 
PURPLE PLANET 4 


Bazen oyunun ismi her şeyi anlatır. 


Peki siz ne Kada 
hızlı olabilirsiniz? 


TAK: THE GREAT 
JUJU CHALLENGE 


Hopla, zıpla, Tak'la... 


PlayStation 2 


PlayStation.2 


ora the Explorer, özellikle yurtdışında popüler olan 
ve çocuklar tarafından sevilen bir çizgi-film... 
Bazen elimize öyle oyunlar geçiyor ki, baştan 
bu tip bir açıklama yapmazsak uydurma isimlerle, 
uydurma oyunlar incelediğimizi zannedenler 
oluyor. Fakat suç bizde değil; bir platform oyununa isim 
bulmak için yaratıcılıklarını zorlayan oyun yapımcılarında. 
Dora the Explorer, genç oyuncular için eğlenceli bir 
oyun... Basit platform unsurlarının yanı sıra, hafızanın ve 
reflekslerin sınanabileceği farklı oyunlar içeriyor. Renkli ve 
cıvıl cıvıl bir atmosfere sahip olan oyun bu anlamda iyi 
niyetli bir çıkış noktasına sahip olsa da, zaman zaman 
karşılaştığımız tasarım hataları oyunu içinden çıkılmaz bir 
hale sokabiliyor. Ara birim de çocuklara hitap eden bir 
oyun için karışık sayılır. İşin kötüsü, bu sorunlar çocukların 
(ve biz, çocukların) kafalarını karıştırabilir. m ÜÖ 
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52'de bir platform oyunu mu? İlginç... Fakat bu 
daha önce -yaklaşık olarak- bir milyon kez 
yapılmamış mıydı? Evet aslında, bu fikrin yeni 
olduğunu iddia etmek mümkün değil, ama 
önemli olan oyunun eğlenceli olup olmadığı; The Great 
Juju Challenge, iki kişilik modu ve zaman sınırlaması olan 
bölümleri ile diğer platform oyunlarından farklı 
görünmeyebilir. İlginç olansa, Tak'ın eğlenceli olması. 
Oyunda sayısız bölüm boyunca; puan, bonus ve 
nihayetinde zafer kazanmak için yarışıyorsunuz 
(karşınızda üç takım var). Bölümler oldukça eğlenceli. 
The Great Juju Challenge, belki de hiçbir zaman en 
sevdiğiniz oyun olmayacak, ama oyunu elinize bir kez 
aldınız mı, kenara bırakmak kolay değil. m Üö 


KARAR 
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Dora the Explorer, sorunlarına karşın 
eğlenceli bir oyun. Ancak yapımcılar 
hitap etmek istedikleri kitleye teğet 
geçmişler gibi... 


Eski bir türe yeni bir yaklaşım... Oyunda 
diğer Tak'lardan pek çok sey olsa da, 
yenilik sayısı hiç az değil. 


gol ye, Sonrâ gel, 
i üş gumarası Yap: Sen 
i helelğik da bir'dışafi... 


Hayallerinizi 
0 piyeklerieceğiniz saha, 


FIFA STREET 2 


Saha küçük, ama maç büyük... 


çıkçası, PSP için hala dişe dokunur bir 

futbol oyunu çıkmadı. PES5 beklentilerin 

altında kaldı. FIFA ve World Tour Soccer 

kötü kontroller ve zayıf grafikler 
nedeniyle sınıfı geçemedi. Peki ya FIFA Street 2? 
İlginç ama, PS2'deki FIFA Street 2, PSP'ye başarılı 
bir şekilde uyarlanmış. 

Oyunda, -dört kişiden oluşan takımınızla- 
belirli bir süre içinde rakibinizden daha fazla gol 
atmaya (kaldı ki bu, futboldaki tek amaç) veya 
belirli bir gol sayısına ulaşmaya çalışıyorsunuz. 


sahipleri için FIFA Street 2 tam anlamıyla çöldeki 
bir vaha. © Ümit Öncel 


Dane ARTS Bu iki türden hangisini oynarsanız oynayın, 

YAPIM EA CANADA amacınız olabildiğince fazla sayıda özel hareket 

WEFLVAR (| yapmak. Çünkü, PS2 versiyonundan farklı olarak, PlayStation.2 KARAR 
DOWNLOADSYOK ||| PSP versiyonunda her yaptığınız özel hareket gol ME DEMET 


atma şansınızı artırıyor. Rakibiniz sahanın diğer 
ucunda olsa bile özel bir hareket yaptığınızda 
rakip kaleciyi avlama şansınız artıyor. 

Oyundaki en keyifli bölüm, şüphesiz ki kariyer 


modu; en iyi şekilde takımızı kurmalı ve bir maç 
yaparken her zaman diğer maçı aklınızda 
bulundurmalısınız. Zira bu uzun ve zor bir yol. 
Demem o ki, futbol oyunlarını seven PSP 


“PSP'de nasıl futbol oynayacağım?” 
diye kara kara düşünüyorsanız, işte 
cevabı. Ufak tefek kusurlarını göz 
ardı ederseniz, eğlenebilirsiniz. 
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PARA, 


İLE İMPARATORLUĞUNU Bm 


KADIN 


HAYATINDAN EKSİK O 


Efsaneler asla ölmez. Tony Montana da bu 
ölümsüz efsanelerden biri... Scarface, uzun - 
bir aradan sonra dijital ortama, önceden - 
sahip olduklarını almak için dönüyor; /# 
dünyayı, kızları ve geriye kalan her se 


YAZI: TUNA ŞENTUNA 


u yazıyı okumadan önce yapılması gerekenler; Scarfâce 
izlenecek. Tam anlamıyla randıman alınabilmesi için, bir sonraki 
gün bir kez daha izlenecek. Odanın duvarlarına Scarface veya Al 
Pacino posterleri asılacak. Müzik setine Scarface'in soundtrack'i 
konulacak, birinci parçadan dinlemeye başlanılacak. Keyfe göre çay, o 
gazoz veya Scotch sek içilecek. 

Evet, artık hazırsınız. Tony Montana'nın savunduğu felsefeyi 
hissetmek ve benimseyebilmek için ilk aşamayı tamamladınız 
bile, Küba'dan nefret eden, komünizmi hiçe sayan, 
kapitalizmin neferi Tony Montana... Acımasız, isyankar ve gücü 
elde etmesini bilen bir karakter, Hayır, çok akıllı değil; sadece 
bir açık varsa, onu yakalayıp değerlendirmekte son derece uzman 
biri Tony Montana. İnsanları etkilemek onun için çocuk oyuncağı. 
Karizmatik görüntüsü ve hiçbir zaman kaybetmediği soğukkanlılığı onu 
akıllara kazıyan diğer özellikleri arasında... 

Scarface, bir oyun olarak filmin atmosferini birebir yansıtmak üzere 
hazırlanıyor. Dolayısıyla, filmden bihaberseniz, ya da filmi bir şekilde 
beğenmediyseniz (lütfen saçmalamayın), bu oyun size hitap etmeyebilir. 
Ama olsun, Scarface de olsa insan insandır. Neyse, devam edelim. Oyunun 
yaklasık bir yıl gecikmesinin en büyük nedeni; yapımcı firma Radical 
Entertainment'ın, oyundaki diyaloglardan Montana'nın görüntüsüne 
kadar her türlü detay üzerinde büyük bir uğraş göstermesi. Basında 
görücüye çıkardıkları son versiyonda zaten bu uğraşın meyveleri açıkça 
görülüyor: Daha sağlam grafikler, Montana için en uygun görüntü, Scarface 
ruhunun en iyi sekilde yansıtılması ve tam 35.000 satır diyalog... 
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kaydırır diye? Su gelin gibi 


Kim demiş mafya hayatınızı 
kneye bir bakın önce 


SCARFACE 


a 


"Uzun süredir burayı yeniden 
dekore etmek istiyordum. 
Kısmet bugüneymis." 


Jİ vvemmeav ii, 
.. 


ağ e Aİ 


RESMİ DERYİSİ-TR PlayStation.2 79 


“Eyvah, yanlışlıkla para 


tasıyan arabayı da patlattık!" m. 


.. uy. . 

“*HAWATI GÖMLEĞİ VE BIR ADET UZI 
Görüntü mevzusunun peşini bırakacak değilim, zira Radical da bu konuyu 
çok önemsiyor (sonunda da berbat bir hikaye ve oynanışa sahip, ama 
grafikleri inanılmaz bir oyun elde edersek şaşırmayalım). Oyunun çıkış 
tarihinin bir yıl kadar ertelenmesinden bahsetmiştim az önce, 
hatırlıyorum, hafızam iyidir. Radical çalışanlarına hangi grafik 
teknolojilerini kullandıklarını, bu gecikme süresince hangi alanlarda 
oyunu geliştirdikleri sorduğumuzda küstah tavrımıza cevaben birçok 
teknik terim saydılar yan yana. Biz bir şey anlamayınca da çok mutlu 
oldular. Daha sonra ofiste yaptığımız hummalı çalışmalar sayesinde, 
“görüntü efektleri”, “atmosfer öğeleri", “detaylı geometri" gibi, sadece 
oyun menülerinde ve grafiklerde performansı artırmak için birtakım küçük 
değişiklik yapıldığını anladık. Uzun sözün kısası, adamlar oturup grafikleri 
olabildiğince iyi yapmak için kendilerini paralamışlar ve bu uğurda 
oyunun gecikmesini bile göze almışlar. 


TONY MONTANA OLARAK HERKESİ KURŞUNA 
DIZMEK VEYA ÖLDÜRESİYE DOVMEK 

Filmde, gücü ve parayı elde ettikten sonra işlerini başkalarına yaptırmayı 
daha uygun gören Montana, oyunumuzda çoğu isini kendisi halledecek. 
Örneklendireyim: Tam karşınızda sizi öldürmek için üstünüze üstünüze 
kosan bir adam var. Bu sırada telefon edip Manolo'yu (Tony'nin en yakın 
arkadaşı) arayacak değilsiniz. Onu, kendiniz etkisiz hale getirmek 
zorundasınız. Çoğu zaman yanınızda silahlarınız olacak: Uzi'ler, pompalı 
tüfekler, diğer ağır makineliler ve yakın dövüş silahları... Scarface'in dövüş 
mekanizması otomatik hedef almanıza izin vereceği gibi, sağ stick'le 
manual hedef almanıza da olanak sunacak. “Otomatiği varken neden 


ÜÇ, BİLEMEDİNİZ BEŞ CÜMLE 


SONRA FİLMİN SONU ILE 


İLGİLİ BİLGİLER VERECEĞİM i 


uğraşayım manual ile?" sorusu ağzınızdan döküldüyse durumunuz vahim. 
Eğer cephanenizin yarısını bir adamın üstüne boşaltmak hoşunuza 
giderse, elbette bu şekilde ilerleyebilirsiniz oyunda; fakat düşmanınızın 
kafasına tek bir kurşun sıkarak öldürmek manual hedef alarak mümkün, 
bunu bilmelisiniz. Aynı şekilde kol, bacak ve hatta düşmanınızın 
yumurtalıklarına da ateş edebiliyorsunuz. Dahası var; sağ veya Sol 
yumurtalığa ateş etmek de size kalmış (ne biçim oyun bu be!). 
Hatırlarsanız, filmde Tony pek öyle atletik ve güçlü bir insan değildi. 
Oyunda da değil; ama oyunu daha heyecanlı bir hale getirmek adına 
Radical ona dövüşmeyi öğretmiş. Cephaneniz kalmadığında veya 
rakibinizle burun buruna geldiğinizde, Tony'nin yakın dövüşteki 


yetenekleri ortaya çıkacak. Düşmanlarınıza birtakım komboyla tekme tokat 


saldırabileceğiniz gibi, onları tutup fırlatma veya kendinize çekip kafa 
atma gibi sokak kavgası hareketleri de yapabileceksiniz. Şık tekmeler, 
saltolar, burgular beklemeyin. Tony Montana'dan bahsediyoruz burada. 
80'li yılların koskoca karizmatik mafya patronu, parendeler atarak 
maymunluk yapacak değil ya... 


TOPRAKLARIMI GERI VERİN BANA! 
Üç, bilemediniz beş cümle sonra filmin sonu ile ilgili (katil uşak) bilgiler 
vereceğim. O yüzden eğer filmi izlemediyseniz, gidin de izleyin, daha kaç 
kere söyleyeceğim! 

Filmi izleyenlerin kafasında şu soru oluşmuş olmalı: “Oyunda tüm 
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in 


SANS ONg 


Eh, mallar kendi 
kendilerine 
dağılacak değil ya? 


Su grafiklere bakınca, 
oyunun beklediğimize 
değeceğini anlıyoruz. 


hikayeyi baştan mı yaşayacağız, yoksa daha farklı bir yol mu izleyeceğiz?". 
Açıkçası olayların Montana'nın evinin basılmasından hemen sonrasında 
geçeceğini öğrendiğimde ben de şaşırdım, zira filmde Montana bu 
baskından kurtulamıyordu. Oyun için senaryo biraz değiştirilmiş ve sevgili 
Tony Montana'mız sağ bırakılmış. Bizim amacımız da her şeyini kaybetmiş 
bir adamı, tekrar eski günlerine döndürmek olacak. 

Yaşadığı büyük yıkımdan sonra kendine gelmeye çalışan Montana, bir 
süre sonra Miami'ye dönüyor, ama ne Miami eski Miami, ne de Tony eski 
Tony. Tony, Miami'de sadece tek bir duyguyla hareket ediyor, o da intikam 
duygusu. Miami ise Gaspar Gomez, Diaz Brothers ve Nacho Petreras 
arasında paylaşılmış durumda. Eski imparatorluğunu kurabilmek için 
Montana'nın bu isimleri Miami haritasından kazıması ve kendi örgütü 
tekrar bir araya getirmesi gerekecek. Bu yüzden hikaye iki bölüme 
ayrılıyor. Bir yandan ana hikayeyi takip etmeye çalışacak, bir yandan da 
yan görevlerle uğraşacaksınız (aynı GTA'daki gibi). Senaryonun ana konusu 
sizi Sosa'yı (Tony'nin baş düşmanı) tahtından indirmeye yönlendirecek, 
yan görevlerse imparatorluğunuzu tekrar kurmanızda yardımcı olacak. 
İşleri biraz büyüttükten sonra, sadece “dağıtım” yapmakla kalmayacak; 


Montana'nın gömleklerinin 
yeniden moda,olmasını 
kliyoruz. 
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s# çeşitli dükkanları, depoları satın alarak şehri bina bina ele geçirmeye 
başlayacaksınız. Ele geçirdiğiniz her bina size para ve "balls" olarak 
geri dönecek. “Balls nedir?" mi? Açıklıyorum... 


MONTANA FELSEFESİ 


Ne diyordu Montana, “Bu dünyada sadece sözlerim ve erkekliğim 


(balls) vardır ve birinden diğeri için asla vazgeçmem.". Radical bu sözü 
oynanışa direkt olarak oturtmayı başarmış ve ortaya bir “erkeklik/söz" 
mekanizması çıkmış. Kulağa çok garip geliyor değil mi? Merak etmeyin, 


hızla açıklıyorum. 


HER KARİZMATİK HARE 1 


BALIS GÜCÜNÜZÜN 


DOLMASINI SAĞLAYACAK 


Oyunda yapacağınız her karizmatik hareket balls 
gücünüzün dolmasını sağlayacak. Doğru duydunuz, 
oyunda bir adet erkeklik çizginiz var. Arabanızla 
artistik hareketler yaptığınızda, bir düşmanı 
kafasından veya yumurtalıklarından vurduğunuzda 
bu bar dolmaya başlıyor ve sonuna kadar 
dolduğunda “Blind Rage" (gözünü kan bürümek 
gibi) adı verilen, herkesi rahatça öldürebildiğiniz bir 
hale geliyorsunuz. 

Sehirdeki şöhretiniz de önemli tabii ki. Adınızı ve 
şanınızı sağlam tutmak için konuşmalarınıza dikkat 
etmelisiniz ve hiçbir zaman korkak 
davranmamalısınız. Eğer tavrınızı açıkça belli 
ederseniz düşmanlarınız sizden korkacak, hangi 
tarafta savaşması gerektiğini bilemeyen çeteler 
size katılacak ve böylece şehri ele geçirmeniz 
kolaylaşacak. 

Bir sözü daha vardı Montana'nın. “Bu ülkede 
önce para kazanmalısın. Para kazandıktan 
sonra güç gelecektir. Güç geldikten sonra da 
kızlara sahip olursun." diyordu Montana, en 
yakın arkadaşı Manolo'ya. Bu söz de oyuna bir © 
şekilde yansıyor. Biraz para elde ettikten sonra ke 


kendinize bir banka hesabı açıyorsunuz. L” 
Hesabı açtıktan sonra kazandığınız paralar Ğ e 
buraya akmaya başlıyor. Paranız olduktan Lü 


sonra da, elinize bir alışveriş kataloğu 

veriliyor. Bu listeden aldığınız her türlü obje, 

size güç olarak geri dönüyor. Güce de sahip 
olduğunuza göre, kızların gelmesi kaçınılmaz. , 
Aslında bu kız konusu hakkında Radical henüz 
bir şey açıklamadı. “GTA'daki gibi bir 

sevgilimiz olabilecek mi, olursa neye 

benzeyecek, onunla neler yapabileceğiz?" 

gibi soruların cevabı hala elimizde yok. 


“YALAN SÖYLERKEN BİLE 

DOĞRUYU SÖYLÜYORUM.” 

Katalog konusuna geri dönelim. Öncelikle bu katalog sayesinde 

evinizi dayayıp döşeyebileceksiniz. Unutmayın; görkemli bir ev, şehirde 
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“ Pen 

Yok, yok, yok! Samantha 
Fox'un albümü heryerde 

ük eiteişi" 


TONY. MONTANA VE, 
SÖZLÜGÜNDEKİ KELİMELER 


Scarface, 35.000 satıra yakın diyalog içerecek. 
Bu kadar satır sayesinde de herkesle konuşma 
olanağına sahip olacağız. İşte bu diyaloglardan 
sadece bir tanesi... 


Tony: Selam bebek, bugün ne kadar da güzelsin. 


Kız: Evet, çok güzelim. 


Tony: Demek güzelliğinin farkındasın. Bunu beğendim. 
Peki içine bir sey giymediğinin farkında mısın? 


Kız: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Defol git başımdan 
be, sapık! 


Tony: Hey, hey sakin ol ha? Bir öpücük ver barışalım. 


Kız: Gitmezsen polis çağırırım. Ya da çığlık atarım. Ya da 
kosup kaçarım. 


Tony: Canımsın! 


Kız: Dint! (sansür) 


Ji Oyunda sürekli bir seyler 
patlayacak, Aman, siz bu 
patlamaların ortasında olmayın, 


Tony'nin evi, filmdeki 
haliyle oyunda yer alıyor. 


l 


ününüzü artıracak önemli etkenlerden biri. Bu nedenle evinizi kaplanlar, 
jakuziler, bronz heykellerle süslemekten çekinmeyin. 

Katalogdan yararlanmanın bir başka yolu da, işlerinizi kolaylaştıracak 
yardımcılar ve araçlar edinmek... Kendinize şoförler tutarak karizmanıza 
karizma ekleyebilecek, kiralık katiller ile pis işleri elinizi değdirmeden 
halledebilecek ve hatta özel antrenörler yardımıyla vücudunuzu 
gelistirebileceksiniz. Alabileceğiniz araçlar arasında ise limuzinler ve sizi 


haritadaki herhangi bir yere birkaç saniyede taşıyabilen uçaklar bulunacak. 


Durun bitmedi! Bu süper katolog ile dilerseniz yatırım da yapabileceksiniz. 
Mesela, bir takıma sponsor olup onların spor müsabakalarındaki 
başarılarından ekmek yiyebilecek veya bir avukatlık firmasına ortak olup 
başınız belaya girdiğinde paçayı daha rahat kurtarabileceksiniz. Sadece ne 
istediğinize karar verin; katalog sizin yardımınıza koşacaktır. 

Para, güç, ihtişam, karizma ve daha fazlası Scarface'le birlikte 2006 
sonunda PS2'lerimize geliyor. Buna hazırlanmak için yapmanız gerekenler, 
bu yazıyı okumadan önce yapmanız gerekenler (yazının başında sıraladım) 
ile aynı. Gelecek aya sınav yapalım da görün siz. Sınavı geçemeyenlere bir 
daha RPS2D yok. M 


Sırtınızı asla kimseye 
dönmeyin ve kimseye 
güvenmeyin. 


SCARFACE PSP'DE! 


Küçük çaplı mafya operasyonu için bir PSP yeter. 


TONY MONTANA 


Yıl sonunda PS2 versiyonuyla birlikte bir de küçük kardeşin 
geleceğini öğrendik. PSP için de hazırlanan Scarface, PS2 
versiyonundaki hikaye öğelerinin çoğunu içermeyecek, 
fakat Scarface'in sunduğu tüm aksiyonu barındıracak. Dört 
kişilik wireless oyun modunun da bulunacağını bildiğimiz 
için, gönlümüz rahat. Önce PS2'de oyunun suyunu 
çıkarırız, ardından da PSP'lerimizde birbirimizle kapışırız. 
Scarface'in PSP versiyonuyla ilgili bilgiler gelecek aylarda 
sayfalarımızda olacak. 
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SAMSUNG 


UN Club 

İL 
Www.samsungmobile.com.tr 
wap.samsungmobile.com.tr 


Gaf 


inceliğin 


yeni Tormu 


Tasarım konusundaki görüşlerinizi sonsuza kadar değiştirecek bir cep 
telefonu hayal edin. Samsung D820, 1.3 Megapiksel döndürülebilen 
kamera, OVGA renkli ekran, yüksek çözünürlüklü video kayıt, harici 
hafıza ve dört bant gibi özellikleriyle hayalinizdeki inceliğin yeni formu 
olacak. 15.2 mm inceliğindeki Samsung D820'nin sürgülü kapaklı ince 
tasarımıyla hayal etmek hiç zor değil. www.samsungmobile.com.tr 


D820 


AĞIR ÇEKİMDE ESKİ OYUNLAR... 


Aradan iki ay geçti ve aylar süren 
hasretim, yalnızlığım sona erdi; 
artık daha mutlu bir insanım, daha 
hayat doluyum. En azından şimdilik 
böyle hissediyorum. Belki de sadece 
böyle hissetmek istiyorum. Çünkü 
aylar, yıllar ilerledikçe duygularımı 
kaybettiğimi düşünmeye başladım. 
Heyecan, sevinç, üzüntü ve daha 
birçok duyguyu yaşayamadığımı fark 
ettim. Bu da beni iyice karamsar bir 
insan haline getirdi. Neyse, konuyu 
daha fazla uzatıp sizin de içinizi 
karartmak istemiyorum. 

Replay sayfalarına dönecek 
olursak... Öncelikle bizi hayal iv 


kırıklığına uğrattığınızı söylen 
Arena bölümünde verdiğimiz i 
hedeflere birçoğunuzun ulaşacağını 
tahmin etmiştik, fakat beklediğimiz 
olmadı. Yine de oyunculuğunuzdan 
şüphe etmiyor ve bunu |((| 
çekingenliğinize veriyoruz. Üstelik, 
RPS2D olarak bu sayıda kolay. bi. 
hedefe yer vererek sizi teşvik etmeyi 
Bedii SAN 


, ufak bir 
olacak: ak Mi İt 
edemeyeceğiniz kadar tehlil 


GÖREV SİZİ ÇAĞIRIYOR! 


Asker! Oyun zamanı değil! Ülkenin senin gibi 


bir e 
oyun. Yenmemeniz gereken kişileri kahramanlara ihtiyacı var! Derhal cepheye! 
yenerseniz hayatınız tehlikeye A i 
girebilir; aman dikkat (isim 
vermemen hafifletici bir neden Şefik, 
ama cezan hala ağır. - FA)! 


ARENA 


Geçen ay sessiz kaldınız; hedefler zor geldi 
herhalde. Peki ya bu ay? 


ONLINE 


Eğ O Battlefrontll, renkli özellikleriyle PSP'de 
> multiplayer'ın sınırlarını zorluyor. 


ra LİSTELER 


Eğ Bu ay, merakla beklenen, ama hayal kırıklığı 
> yaratan oyunlar listenin üst sıralarında yer alıyor. 


EMİ HİLE 


mil King Kong'a karşı koymak kolay değil. Çaresiz 
5 kaldınız ve oyunu birakma noktasına mı geldiniz? 
. Li 
90 EN IYİ 100 
wi Birbirinden önemli 100 oyun sıraya girmiş sizi 
bekliyor; sağdan say! 


i 
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ARENA İİİ LİSTELER o İHİLE EN İYİ 100 


NEED FOR SPEED MOST WANTED 


Böylesine popüler bir 
oyunda birçok 
oyuncunun başarılı 
olabileceğini 
düşünüyoruz. Ana menüden 
Ouick Race'i ve Diamond and 
State parkurundan Speedtrap 
yarışını seçin; Golf GTi ile 588 
milin üzerine çıkarsanız ödül 
sizindir. 


TOCA RACE 13 
DRIVER 3 


Yeni olduğu için TOCA3'te henüz 
©) ustalaşmamış olabilirsiniz, ama E 


yapmanız gereken şey zor değil: 

Time Trial modunda GT Serisi'ni 
seçin ve herhangi bir otomobil ile 
Silverstone pistinde tur atmaya başlayın. Bi 
turu 51.40'ın altında bitirirseniz, fotoğrafını 


nız rekn di 
ız rekorların fotoğtafıni tep Bir hedef de PSP'den... 


Si 
elefonuyl ii - 
-elonuyla ya/da dijitakfotoöraf nakineci om - Survival modunda tek 
çekip post > “oldi makinesiyle : y ln 
ÇEP ! pos d©ps2dergis .com adresine N kişilik bir oyun açın. 
yollamalğSınızVör > Ki “ : Paris etabında yarışırken 
süreyleAilasan e hedeflere en iy rakibinizi saf dışı Dn 
sörtü ve'an RESİ Z bizden birer çalışın. Biz arka arkaya sadece iki 
Se anahtarlığı kazanacaklar. . fe yarış kazanabildik. Bakalım siz kaç 
t k yarış kazanacaksınız... Bu sefer 
işiniz kolay. 


CALL OF DUTY 2: BIG RED ONE PSP WIFI TESTİ 


Özellikler: Call of Duty'yi Internet üzerinden 16 kişiye kadar online oynamak mümkün. 
Multiplayer seçenekleri arasında dört farklı mod bulunuyor. Capture the Flag ve 
Deathmatch de bu modlar arasında... Oynayabileceğimiz harita sayısı ise 12. 
Oynanış: Internet üzerinden oynayacak bir oyun arıyorsanız, Call of Duty 2 iyi bir tercih 
olacaktır. Sunuculara bağlanmak ve ayar yapmak gayet kolay. Yoğun bir dönem geçiren CoD2 
sunucularında oyuncu bulmak hiç de zor değil. Ayrıca 10'dan fazla oyuncunun bulunduğu 
oyunlarda bile yavaşlama (lag) gibi sorunlara rastlanmıyor pek. Ancak, ülkemizdeki şartları göz 
önünde bulundurarak iyi bir bağlantıya ihtiyaç duyacağınızı söylemeliyiz. Her savaş 
öncesindeki yükleme süreleri sizi sıkmayacak kadar kısa. Sayabileceğimiz tek eksi, oyunda 
yalnızca dört multiplayer modunun bulunması. Neyse ki modların sağlam 
tasarlanmış olması bu eksikliği hissettirmiyor. 


STAR WARS: BATTLEFRONT Il 


Özellikler: Beş farklı multiplayer modunu dört kişiye 
kadar aynı anda oynayabiliyorsunuz. 

Oynanış: Battlefront Il, PSP'de multiplayer olarak 
oynanabilecek eğlenceli oyunlardan biri. Dört 
arkadaş bir araya gelip, oyunun 
ilginç multiplayer modlarını 
oynamaya başladığınızda zamanın 
nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz. 


RATCHET: GLADIATOR 


© Özellikler: Sekiz kişiye kadar desteklenen multiplayer modda beş farklı mod bulunuyor. 


Bu modlar arasında en çok oynananlar Conguest ve Juggernaut. 

Oynanış: Ratchet, online olarak oynamak isteyebileceğiniz oyunlar 
arasında... Biraz hantal olan giriş bölümünü bir defa geçtikten sonra önünüz 
açık demektir. 
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Aradan iki ay gibi bir süre geçince 
listemiz de baştan aşağıya değişti. Ne 
zirvedeki Need for Speed: Most Wanted 
kaldı, ne de ismi sayesinde ayakta duran 
FIFA 06. Pro Evolution Soccer 5'in hala 
listede tutunabilmesi, insanların 
gerçekleri görmeye başladığının bir işareti 
olsa gerek. 

Listenin zirvesinde en “baba" oyun 
olan The Godfather var. Aslında ismi ve 
karizması sayesinde direkt zirveye oturan 
oyunun, beklediğimiz kadar başarılı bir 
yapım olmadığını gördük. Oyunun, her 
yönüyle kötü bir Grand Theft Auto taklidi 
olması bizi fazlasıyla üzdü. Böyle mi 
olacaktı Don Vito? 

Ev partilerinin vazgeçilmez 
oyunlarından biri olan Buzz'ın ikinci 
oyunu piyasaya çıktı. İlk oyunuyla bizleri 
sosyalleştirmeyi başaran Buzz, listedeki 
yerinden de anlaşılacağı gibi bu sefer 
gece hayatımıza tamamen damgasını 


vuracak gibi görünüyor. 


playStation.2 


zi raher 


z 


EN ÇOK SATAN 20 OYUN 


| oo OyunAdı Dağıtım Puan 
1 İ THE GODFATHER İREN 
2 BUZZ! THE BIG OUZ SONY | 8/10 
3 FIFA STREET 2 EA | 6ho 
In DRIVER: PARALLEL LINES ATARI | 7/10 
5 BLACK FA | gho 
6 24: THE GAME SONY | 7/10 
7 PRO EVOLUT!ON SOCCER MANAGEMENT KONAMI | 6/0 
8 GHOST RECON: ADVANCED WARFIGHTER UBISOFT | y/ro 
9 FIGHT NIGHT ROUND 3 EA | 8ho 
10 | İCE AGE 2: MELTDOWN VIVENDI | 7/10 
LU TOCA RACE DRIVER 3 CODEMASTERS | 9/10 
12 | SONICRIDERS SEGA | 5/10 
3 | CHICKEN LİTTLE BUENA VISTA | 7/10 
14 | RUGBY 06 EA| 7/10 
15 | HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FİRE EA| 6ho 
16 | BUZZ! THE MUSIC OUIZ SONY | 7/10 
7 | OUTRUN 2006: COAST 2 COAST SEGA | 8/10 
18 | PRO EVOLUT!ON SOCCER 5 KONAMI | 10/10 
719 | WWE SMACKDOWN! VS RAM 2006 THO | oo 
20 | COMMANDOS: STRIKE FORCE ElDOS | Go 
UÇAN SÜPÜRGE MAHALLE MAÇI 


Alın yazgılı büyücümüz 
Harry, sinemada var 
olduğu sürece oyunlarıyla 
da evimize girecektir. Ama 
sorun değil, biz onunla 
yaşamayı kabullendik. 


gibi görünüyor. 


Tarih boyunca FIFA adını 
taşıyan hiçbir oyun satış 
listelerinde aşağı sıralarda 
yer almamıştır. FS2 de bu 
isim avantajını iyi kullanmış 


is 


ARENA ONLINE LİSTELER Ni 


EN İYİ 100 


Oyunu.durdurduğ 


nuzda aşağıdaki 


Kodlarigirerek'diger sılahları 


açabilirsiniz. 


Elektrikli testere: Yukarı, Yukarı, 
Aşağı, Aşağı, SolşSağ, Sol, Sağ, Daire, 


Kare, Daire, Kare 


Oyuncak çekiç: Sol, Sol, Sağ, Sağ, 
Daire, Kare, Daire, Kare, Yukarı, Aşağı 
Telefon: Sağ, Sol, Sağ, Sol, Aşağı, 
Aşağı, Yukarı, Yukarı, Daire, Kare, 


Daire, Daire, Kare, Kare 


Kılıçbalığı Yukarı, Aşağı, Yukarı, 


Aşağı, 
Daire, Kare 


50 CENT: BULLETPROOF 

Oyunu durdurun, Menu 
Options'tan Cheats bölümüne girin 
ve aşağıdakileri yazın. 
Mükemmel vuruş: #1tunna 
Action 26: workout 

Tony Yavo So Seductive videosu: 
yayoshome 

So Seductive şarkısı: killat 

My Buddy videosu: 
sayhellotomylittlefriend 

Daha güçlü silahlar: the hub is 
broken 

Sınırsız sağlık: nysfinestyo 


BATTLEFIELD İl: 

MODERN COMBAT 

Oyun sırasında R2 * L2 tuşlarında 
basılı tutarak sırasıyla; Sağ, Sağ, 
Aşağı, Yukarı, Sol, Sol yön 
tuşlarına bastığınızda tüm silahlar 
açılır. 


, Sağ, Sol, Sağ, Daire, Kare, 


BRIAN LARA INTERNATIONAL 
CRICKET 2005 

Ayarlar menüsünden Cheats 
bölümüne gidin ve aşağıdaki 
kodları yazın. 

Klasik oyuncular: GONEFORADUCK 
Klasik maçlar: BOWLEDHIM 

Tüm ödüller: DOLLY 

Tüm takımlar: GOODLENGHT 


CONFLICT: GLOBAL STORM 

Ana menüde sırasıyla; L1, RI, LI, 
RI, Daire, Daire, Daire, Daire'ye 
bastığınızda hile menüsü açılır. 


DESTROY ALL HUMANS! 

Oyunu durdurun ve 12'de basılı 
tutarak aşağıdakileri kodları girin. 
Alarm göstergesini sıfırlamak için: 
R2, Sağ, R2, RI, Kare, Sağ 

Hasar almamak için: Kare, Daire, 
Sol, Sol, Daire, Kare 

Sınırsız cephane için: Sol, Daire, 
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R2, Sağ, RI, Kare 
Sınırsız düşünce gücü için: RI, R2, 
Daire, Sağ, L1, Daire 


FULL SPECTRUM WARRIOR 

Ana menüden Extras menüsüne 
girip aşağıdaki kodları yazın. Bu 
kodlar sadece yeni bir profil 
yarattığınızda çalışır. 

Koca kafa modu: NICKWEST 
Sınırsız cephane: MERCENARIES 


GRAND THEFT AUTO: 
SAN ANDREAS 


Oyun sırasında aşağıdakileri yapın. 


Jetpack: Sol, Sağ, L1, L2, RI, R2, 
Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ 

Süper yumruk (her şeyi yok eder): 
L1, 12, R2, Yukarı, Aşağı, Aşağı, 
Yukarı, RI, R2, R2 

Tam sağlık, zırh ve 250.000$: RI, 
R2, LI, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, 
Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı 


MADDEN NFL 06 

Ana menüden My Madden'a girin 
ve Madden Cards'ı seçin. Daha 
sonra Madden Codes'u seçerek 
aşağıdaki kodları girin. 

Tüm stadyumlar: 555128 

Tüm klasik takımlar: 614897 


MARVEL NEMESIS: 

RISE OF THE IMPERFECTS 
Ayarlar menüsünden Cheats'i 
seçin ve aşağıdaki kodları girin. 
Solora mayo model kartı: RELKO 
Elektra mayo model kartı: 
THEHAND 

Storm mayo model kartı: MONROE 
Fantastic Four karikatürleri: 
SAVAGELAND 

Tomorrow People karikatürleri: 
NZONE 


MEDAL OF HONOR: 

EUROPEAN ASSAULT 

Oyunu durdurun ve LI #R1 
tuşlarında basılı tutarak sırasıyla 
Daire, Daire, Sol, Üçgen, Daire, X 
tuşlarına basın. Şimdi aşağıdaki 
kodları girebilirsiniz. 

Tam adrenalin: L1, R2, RI, Yukarı, 
Üçgen, Daire 

Sınırsız cephane: 12, L1, Kare, 12, 
LI, RI 

Sınırsız sağlık: Kare, L2, L1, Üçgen, 
Üçgen, 12 


MERCENARIES 

Yirmi tane National Treasures 
topladıktan sonra PDA'nızdaki 
Factions sayfasına aşağıdaki 
kodları girebilirsiniz. 

Indiana Jones olarak oynamak 
için: Sol, Sol, Sağ, Sağ, Yukarı, 
Yukarı, Aşağı, Aşağı 

Han Solo olarak oynamak için: Sol, 
Sol, Sağ, Sağ, Yukarı, Aşağı, 
Yukarı, Yukarı 

Sınırsız sağlık için: Yukarı, Aşağı, 
Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, Sol, Sağ 


NBA LİVE 06 

My NBA Live'da aşağıdaki kodları 
girin. 

Siyah TMac 5 ayakkabısı: 
258SHOW95B 

Beyaz TMac 5 ayakkabısı: 
HGS83KP234P 

A3 Garnett 3 ayakkabısı: 
DRI239CZ49 

S Carter Ill LE ayakkabısı: 
JZ3SCARTVWY 

Boston Celtics alternatif forması: 
193KSHU88J 

Cleveland Cavaliers alternatif 
forması: 9922NVDKVT 

Denver Nuggets alternatif forması: 
XWETJK72FC 

Detroit Pistons alternatif forması: 
JANTWIKBSG6 

Indiana Pacers iç saha forması: 
SDF786WSHW 

Indiana Pacers deplasman 
forması: PSDF9OPPIJN 


NEED FOR SPEED 

MOST WANTED 

Press Start ekranında aşağıdakileri 
kodları girin. 

Burger King yarışı: Yukarı, Aşağı, 
Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, Sol, Sağ 
Ford GT Castrol SYNTEC otomobili: 


KING KONG” 


Ana menüde L1 # Ri tuslarında basili tutarak sırasıyla 
Yukarı, Kare, Aşağı, Asağı, Yukarı, Yükarı'ya basin. B 
aktif hale gelecektir. Şimdi asağıdaki kodları girebilirsiniz 


Tüm bölümler; KKstOry 
999 cephane: KK 999 mun 
Tüm bonuslar: KKmuseum 
Tanrı modu: 8wonder 


Makineli tüfek ile 
KKcapone <“<$ 


Sol, Sağ, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı, 
Yukarı, Aşağı 


NHL 2K6 

Ayarlar menüsünden Manage 
Profiles'ı seçin. Rı'e basıp yeni bir 
profil yaratın. İsim olarak 
Turco813 yazdığınızda, kilitli olan 
her şeyin açıldığına dair bir mesaj 
alacaksınız. 


SLY 3: HONOR AMONG THIEVES 
Uçak ile uçtuğunuz sırada oyunu 
durdurun ve sırasıyla; RI, RI, Sağ, 
Aşağı, Aşağı, Sol'a basın. Oyuna 
devam ettiğinizde Toonami 
uçağıyla uçtuğunuzu göreceksiniz. 


SPARTAN: TOTAL WARRIOR 

Ana menüdeki Extras bölümüne 
girip Tı kez Sol ve 7 kez Sağ 
yaptığınızda Single Mission Replay 
modunda, her şeyin açıldığını 
göreceksiniz. 


SPLINTER CELL CHAOS THEORY 
Tüm kooperatif görevleri almak 
için tek kişilik ya da kooperatif bir 
bölüm açın; RI *R2 *L1 #12 
tuşlarında basılı tutarak sırasıyla 
Kare, Kare, Kare, Kare, Kare, 
Daire, Daire, Daire, Daire, 
Daire'ye basın. 


SSX ON TOUR 

Ekstralar menüsünden Cheats'i 
seçin ve aşağıdakileri yazın. 

Tüm kıyafetler: FUYTHREADS 
Sınırsız boost: ZOOMJUICE 

Tüm videolar: THEBIGPICTURE 

Ski Patrol: FOURSOME 

Mitch Koobski: MOREFUNTHANONE 
Conrad The Viking: BIGPARTYTIME 
Nigel: THREEISACROWD 

Kartopu savaşı: LETSPARTY 
İstatistiklerinizi yükseltmek: 
POWERPLAY 


Av tüfeği ile başlamak: 
KKshotgun 


Daha fazla karakter: 
ROADIEROUNDUP 
Yaratık oyunu: JACKALOPESTLYE 


STAR WARS: BATTLEFRONT 1l 
Savaş sırasında L2 * Rz tuşlarında 
basılı tutarak aşağıdakileri yapın. 
Farklı askerler için: Aşağı, Aşağı, 
Aşağı, Yukarı, Yukarı, Sol, Aşağı, 
Aşağı, Aşağı, Aşağı, Aşağı, Sol, 
Yukarı, Yukarı, Yukarı, Sol 

Farklı sesler için: Yukarı, Yukarı, 
Yukarı, Sol, Yukarı, Aşağı, Yukarı, 
Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı, 
Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Sol, Sağ 
Sınırsız cephane için: Yukarı, 
Aşağı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol, 
Aşağı, Aşağı, Sol, Aşağı, Aşağı, 
Aşağı, Sol, Sağ 

Hasar almamak için: Yukarı, 
Yukarı, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, 
Aşağı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, 
Sol, Sağ 


THE CHRONİCLES OF NARNIA: 
THE LION, THE WITCH AND 
THE WARDROBE 

Gardırop içindeyken Lı tuşunda 
basılı tutarak sırasıyla; Yukarı, 
Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sağ, 
Aşağı yön tuşlarına basarsanız 
tüm bölümler açılır. 

Bonus oyunu sırasında Lı tuşunda 
basılı tutarak sırasıyla; Aşağı, 
Aşağı, Sağ, Sağ, Aşağı, Sağ, 
Yukarı yön tuşlarına basarsanız 
tüm ekstralar açılır. 


THE INCREDİBLE HULK; 
ULTIMATE DESTRUCTION 

Ekstralar menüsünden Code Entry 
bölümüne aşağıdaki kodları girin. 
İngiltere bayraklı şort: FSHNCHP 
Smash Point: SMASH15 


THE LORD OF THE RİNGS: 
THE RETURN OF THE KING 


Oyunu herhangi bir anda 
durdurun ve L1 #12 #R1*R2 
tuşlarında basılı tutun. Şimdi 
aşağıdakileri kodları girin. 
Aragorn'un tüm özellikleri için: 
Aşağı, Daire, Üçgen, Üçgen 
Gandalf'ın tüm özellikleri için: 
Yukarı, Aşağı, Üçgen, Daire 
Legolas'ın tüm özellikleri için: 
Üçgen, Daire, X, Daire 


THE SUFFERIİNG: TES THAT BIND 
Oyun sırasında Rı * Lı * Üçgen 
tuşlarında basılı tutarak 
aşağıdakileri yapın. 

Maksimum kötülük: Sol, Aşağı, 
Sol, Aşağı, Sol, Aşağı, R2 
Psychedelic modu: Sol, Sol, R2, 
Sağ, Sağ, R2, Yukarı, Yukarı, R2, 
Aşağı, Aşağı, R2 

Tüm silahlar: Aşağı, Yukarı, Aşağı, 
Sol, Sağ, Sol, R2, Yukarı, Sol, 
Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ, Aşağı, 
Sol, R2, Aşağı, Aşağı, Aşağı, R2, R2 
Tam sağlık: Sol, R2, R2, R2, Sağ, 
Sol, Sağ, Sol, Yukarı, R2, R2, R2, 
Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, R2 
Hasar almamak: Aşağı, Yukarı, 
Aşağı, Yukarı 


THE WARRIORS 

Oyun sırasında aşağıdaki kodları 
girin. 

Oyunu 90100 bitirmek için: LI, 
Select, Kare, Aşağı, L2, Sağ 
Sınırsız sağlık için: Yukarı, Üçgen, 
13, Select, X, L2 

Sınırsız şiddet için: Kare, Daire, 
Üçgen, Select, X 

Sınırsız cesaret için: Aşağı, Kare, 
Sol, X, L1, Select 

Boru: R2, Daire, Select, Yukarı, L1, 
Sağ 

Büyük bıçak: L1, X, RI, RI, Select, 
R2 

Bıçak: Aşağı, Aşağı, Select, Yukarı, 
Yukarı, L3 


Hapishaneden çıkmak için: 
Yukarı, Select, X, Üçgen, Üçgen, 
Kare 

Bölümü hemen bitirmek için: 
Aşağı, Kare, Üçgen, Select, LI, Sol 
Armies of the Night mini 
oyununda 99 kredi: Yukarı, 
Yukarı, Aşağı, Aşağı, Sol, Sağ 


TIGER WOODS PGA TOUR 2006 
Options'tan Password'e girin ve 
aşağıdaki kodları yazın. 

Tüm klüpler: CLUBTI 

Tüm golfçüler: WOOGLIN 

Tüm sahalar: ITSINTHEHOLE 
Tiger'a şapka: GOLDENAGE 
Tiger'a çizgili pantolon: 
TECHNICOLOR 

Tiger'a eski golf takımı: 
THROWBACK 

Tüm Nike malzemeleri: JUSTDOIT 


TONY HAWK'S AMERİCAN 
WASTELAND 

Options menüsünden Cheat Codes 
bölümüne aşağıdaki kodları yazın. 
Mat Hoffman: the condor 

Jason Ellis: Sirius-DJ 

Kusursuz grind dengesi: 
grindXpert 

Kusursuz manual dengesi: 
2wheels! 

Kusursuz skitch dengesi: 
h!tchar!de 


TRUE CRIME: NEW YORK CITY 
Harita ekranında Rı * Lı tuşlarında 
basılı tutarak aşağıdaki kodları 
girin. 

İki kat hasar: X, X, Kare, X, X, X 
Sınırsız cephane: Daire, Kare, X, 
Kare, Kare, Üçgen 

Milyoner olmak: Kare, Kare, 
Üçgen, Kare, Üçgen, Kare 
Redman Gone Wild mini oyunu: 
Üçgen, X, X, Daire, Üçgen, Kare 
Süper polis: Üçgen, X, Üçgen, X, 
Üçgen, Üçgen 


m Ta 


HİLELERİ 


Oyun sırasında aşağıdaki kodları 
girin. 

Tam sağlık: 11, R1,X,LI,RI, 
Kare, 11, R1 

Tam zırh: L1, RI, Daire, L1, RI, 
X,LI,RI 

Silahlar (1): Yukarı, Kare, Kare, 
Asağı, Sol, Kare, Kare, Sağ 
Silahlar (2): Yukarı, Daire, Daire, 
Aşağı, Sol, Daire, Daire, Sağ 
Silahlar (3): Yukarı, X, X, Aşağı, 
Sol, X, X, Sağ 

Aranma seviyesini sıfırlamak: 
11, 11, Üçgen, RI, RI, X, Kare, 
Daire 


Profil ismi olarak !bacon yazın 
ve oyuna 100 bin dolar ile 
başlayın. 

Profil ismi olarak !get-set yazın 
ve Tuner Takedown modundaki 
tüm polis arabalarını açın. 


Hasar almamak için oyunu 


durdurun ve sırasıyla; Yukarı, 
Yukarı, Yukarı, Sol, Aşağı, 
Aşağı, Aşağı, Sol, Yukarı, 
Yukarı, Yukarı, Sol, Sağ yön 
tuşlarına basın. 

Cephanenizin bittiği her an 
sınırsız cephane elde etmek için 
oyunu durdurduğunuzda 
sırasıyla; Yukarı, Aşağı, Sol, 
Aşağı, Asağı, Sol, Asağı, Asağı, 
Sol, Aşağı, Asağı, Sol, Sağ yön 
tuşlarına basın. 


CALL OF DUTY 2: 
BIG RED ONE 


Bölüm seçme menüsünde aşağıdaki kodu 
girerek tüm bölümleri açabilirsiniz. 

R1 * Lı tuşlarında basılı tutarak; Yukarı, 
Yukarı, Aşağı, Aşağı, Sol, Sol, Sağ, Sağ, Kare, 
Sağ, Kare, Sağ, Kare 
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ARENA (OJONLNE İLİSTELER (HİLE OOO OEM 


Beşinci sayıya göre 
listede fazla 
değişiklik yok. Buna 
rağmen az, ama ÖZ 
katılımlar var; 
PlayStation 2'de, FPS 
türünde zirveye 
çıkan Black, “oyun" 
olarak tanımlamanın 
haksızlık olacağı 
Shadow of the 
Colossus ve oynarken 
içgüdülerimize karşı 
koyamadığımız We 
love Katamari listeye 
giren önemli 
yapımlar... 


"EN İYİ 100 OYUN" 
ANAHTARINIZ 


ALTIN 
Görülmesi ve 
bulunması çok zor. 
Kusursuz oyunlara 
verdiğimiz ödül 
(10/10). 


Kesinlikle oynamanızı 
tavsiye ettiğimiz 
sağlam oyunlara 


BRONZ 


Çok az kusuru olan 
oyunlara verdiğimiz 
ödül (8/10). 


Oynanabilir 
demosunun hangi 
sayımızda olduğunu 
gösterir. 


verdiğimiz ödül (9/10). 


en iyi 100 


“HEPSİ BİRBİRİ 


, (24: THE GAME 


Jack Bayer'in bir türlü sona ermeyen 24 saatine ortak oluyoruz. 
İNCELENDİ RPS20t6 PUAN 07 


50 CENT: BULLETPROOF BRONZ 


ACE COMBAT: SOUADRON LEADER BRONZ 


“İt dalaşı” mı yapmak istiyorsunuz? Sguadron Leader'ı deneyin! 
DVD#o1 


Amerika'nın ünlü 51. Bölge'sinde geçen kaliteli bir FPS. 
İNCELENDİ RPS2042 PUAN 09 


&, Gerilimli çatışmalarıyla harika bir FPS. 
DVD#os 


BEYOND G00D & EVİL BRONZ 


Rayman'in yaratıcısından her şeyiyle orijinal bir platform oyunu. 


A 


“PS2'de FPS olmaz." tezini çürüten bir oyun... 
İNCELENDİ RPS2046 PUAN o9 


BRIAN LARA INT. CRICKET 2005 BRONZ 
Şimdiye kadar yapılmış olan en iyi kriket oyunu... 
BROTHERS IN ARMS: ROAD TO HILL 30 ©8RONZ 


İkinci Dünya Savaşı'nda geçen etkileyici bir shooter. 


BURNOUT REVENGE ALTIN 


Emin olun, daha hızlısı yok. 


m CALL OF DUTY: BIG RED ONE 


l Daha iyi grafiklerle bizi savaşın ortasına bırakıyor. 
İş İNCELENDİ RPS2D844, PUAN 7 


COLIN MCRAE RALLY 2005 


İsme. Dere tepe demeden McRae ile tozu dumana katın. 


u 

yo gr) CONFLICT: GLOBAL STORM BRONZ 
Takım tabanlı aksiyon oyunlarını sevenler mutlaka denemeli. 
İNCELENDİ RPS20#3 PUAN 08 DVD#o3 


DARKWATCH BRONZ 
Kovboyların vampirlere karşı savaştığı etkileyici bir shooter. 
BRONZ 


Hey adamım! Amerikan Güreşi yapalım! Yea? 


El DEF JAM VENDETTA: FIGHT FOR NEW YORK « 


-İ DESTROY ALL HUMANS! i 
* Bir oyunun ismi bu kadar mı amacını belli eder? Kaçsak mı, ne 
yapsak? 


DEVİL MAY CRY 3: DANTE'S AWAKENİNG © 


Silahlar, kılıçlar, sert müzik ve Dante! Kaçırılmamalı... 


DYNASTY WARRIORS 4 XTREME LEGENDS 


Derin, detaylı, samuray, strateji, aksiyon... 


mi 

nn 

ZE Naam 
EZE 


efil 
hdi 


öğe 
007” 


vereme g 


” 
| 


4 FINAL FANTASY X-2 “GÜMÜŞ 


il GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS 


ESPN NHL 2K5 


İyi bir buz hokeyi oyunu. 


EVERYBODY'S GOLF 


BRONZ 


Çizgi-film tarzındaki grafiklerle golf oynamak, gülmek vesaire... 
DVD#o3 


EYETOY: ANTIGRAV 


EyeToy'la jet kullanmak istiyorsanız... 


EYETOY: PLAY 2 


Bir EyeToy daha... Ve kesinlikle eğlenceli. 


FAHRENHEIT BRONZ 
Oyunun gidişatını tamamıyla değiştirebildiğiniz bir adventure. 
İNCELENDİ RPS20#3 PUAN 08 DVD#o3 


FIFA FOOTBALL 2005 BRONZ 


Daha çok lisans; daha sağlam bir oynanış ve First Touch sistemi. 


Final Fantasy'yi dişilerle oynamak... 


FREEDOM FIGHTERS “ GÖMÜŞ 
Kuşatılan New York'ta geçen, bağımlılık yaratan, akıcı bir taktik/ 
aksiyon. 


FROM RUSSIA WITH LOVE BRONZ 


Bond, James Bond döndü; bu defa Rusya'da. 
İNCELENDİ RPS2D0#5 PUAN 08 


FULL SPECTRUM WARRIOR 


Detaylı bir strateji/taktik/aksiyon... 
DVD#o1 


GRAND THEFT AUTO DOUBLE PACK ALTIN 


İki süper oyun aynı DVD'de. 


ALTIN 
Vice City'den kat kat büyük, gelmiş geçmiş en “kapsamlı” oyun. 


GRAN TURISMO 4 
Beklediğimiz gibi; en iyi GT oyunu. 
İNCELENDİ RPS20$1 PUAN o9 


GOD OF WAR ALTIN 


Epik konusu, mükemmel komboları ve temposuyla bir numara. 
İNCELENDİ RPS202 PUAN 10 


HITMAN: CONTRACIS 


"Ben suikastçıyım, hür yaşarım ve kel ölürüm!" 


Benzersiz, büyülü bir aksiyon/adventure, 


JAK 3 © BRONZ 


Sivri esprileriyle ve devasa bölümleriyle oynanmayı hak ediyor. 


JAMES BOND 007: EVERYTHING OR NOTHING GEGUMÜS 


007 sonunda hak ettiği yerde... 
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Zirvedeki 5 PSP oyun 


© GTA: LIBERTY 
CITY STORIES 


9/10 
Yeni görevler, yeni silahlar, yeni 
araçlar ve multiplayer özelliğiyle 
yeniden Liberty City'deyiz. 
il in 


« RIDGE RACER 
PSP'deki en iyi yarış 
oyunlarından... Tek kişilik oyunu 
bir yana, bağımlılık yapan bir 

multiplayer moda da sahip; fazla 
arkadaşı olan var mı? 


9110 


— LUMINES 
Kare kare kutucukların içine bu 
kadar eğlencenin sığmış olması 
saşırtıcı. Kaliteli müziklerle birlikte 
ortaya neredeyse bir klasik çıkıyor. 


9110 


© VIRTUA TENNİS o 9/10 
Belki de bugüne kadar yapılmış en 
iyi tenis oyunu... Multiplayer modu 
ile en sağlam arkadaşlık bağlarını 
bile yıpratabiliyor. 


> PURSUIT FORCE 
Bir dakikası bile durağan olmayan 
bu oyunda araçlardan araçlara 
atlayabiliyor ve suçluları gerek 
yaya, gerekse farklı araçlarla 
yakalıyoruz. 
MM — 


8/10 


VAN 


PRO EVOLUTION SOCCER 5 ALTIN 


Daha gerçekçi, daha güzel, daha, daha... 
İNCELENDİ RPS20#3 PUAN 10 


PROJECT ZERO 


İnsanı tedirgin eden bir korku oyunu. 


KILLER 7 


Fazla sayıda karakter, ilginç konu ve özel grafikler... 


-|SPARTAN TOTAL WARRIOR © GÜMÜS © 


# Mitolojik bir strateji oyunu... PS2'de alternatifsiz. 
İNCELENDİ RPS2D43 PUAN 09 DVD#oy 


SPIDER-MAN 2 BRONZ 


Ultimate Spider-Man gelene kadar en iyisi... 


BRONZ 


KILLZONE 


Konsolunuzu her daim işgal edecek inanılmaz bir FPS. 


“—“İSPLINTER CELL CHAOS THEORY 


“API 
çıkarmadan, kaos yaratmadan... 
İNCELENDİ RPS2D$f1 PUAN 09 


5SX3 GÜMÜŞ © 


Uzun ve hızlı yarışlarıyla PS2'de tek. 


RAINBOW SIX 3 BRONZ 


Gerçekçi ve online görevler... 


KINGDOM HEARTS BRONZ 


Disney ve Sguare ultra sevimli bir RPG için buluşmuşlar. Ve... 


© 


LEGO STAR WARS BRONZ 
lego'dan Star Wars... Şaşırtıcı, ama gerçekten çok eğlenceli. 
(8 İNCELENDİ RPS20#1 PUAN 08 


« İSTAR WARS: BATTLEFRONT İl 


y Star Wars fanatikleri için uzay savaşları. 
İNCELENDİ RPS20#4 PUAN 07 


SUPER MONKEY BALL DELUXE BRONZ 


Baş rollerini maymunların paylaştığı arcade bir oyun. DVD#o2 


RED DEAD REVOLVER 


Vahşi Batı'da altıpatlar kullanmanın tek yolu... 


En yeni ve en iyi Resident Evil... 
İNCELENDİ RPS20#4 PUAN 10 


Kirli, ürkütücü, ama etkileyici bir oyun. GTA'nın yapımcılarından... 


TEKKEN 5 BRONZ 


Yeni dövüşçüler, onlarca yeni kombo, mekan ve mod... 


MARC ECKO'S: UNDER PRESSURE BRONZ 
Sokağa çıkıp grafiti yapmak zahmetli iş; gelin sunu ekran başında 
halledelim. 


MASHED 


Micro Machines'in kuzeni. PS2'de şimdilik benzeri yok. 


>” Ritim alaşımlı (!) shoot-em-up. 


THE SUFFERING: TİES THAT BEHİND BRONZ 


İlk oyundan daha kanlı ve daha gerilimli bir korku oyunu. 
İNCELENDİ RPS20#3 PUAN 08 


TIGER WOODS PGA TOUR 2006 BRONZ 


Tiger Woods'un resmi yeni golf oyunu. 


SECOND SIGHT 


Birçok güç kullanabildiğiniz heyecanlı bir oyun. 


MRR:RRAR 
hi RESİDENT EVİL 4 


HADOW OF ROME BRONZ 


Wi Capcom'dan Roma temalı, eğlenceli bir aksiyon oyunu... 


MAXIMO VS ARMY OF ZIN 
PS2'deki en iyi platformlardan biri... 


MERCENARIES © GÜMÜŞ © SHADOW OF THE COLOSSUS 


Savaşırken para kazanmak... EM Başyapıt... 
İNCELENDİ RPS2D#4 PUAN 10 


SILENT HILL 3 “GÜMÜŞ 


Resident Evil'la birlikte zirvede. 


SINGSTAR POPWORLD 
Sesiniz iyi de olsa, kötü de olsâ... 


DVD#oZ 


z © . 
SLY 3: HONOUR AMONG THIEVES CBRONZ La“ TOCA RACE DRİVER 3 BRONZ 


Siy ve arkadaşlarının yeni macerası... EZ... Serinin bu son oyunu çıtayı yukarıya taşıdı. 
İNCELENDİ RPS203 PUAN 08 DVD#oy, DVD#o5 


SMASH COURT PRO TENNİS TOURNAMENT2 © BRONZ TONY HAWK'S AMERİCAN WASTELANDC Bknz 


*.. İkinci set... Zor, ama çok eğlenceli. Bu kez şovda BMX'ler de var. 
İNCELENDİ RPS2D$t4 PUAN 08 


TIMESPLITTERS 2 ALTIN 


Kel kahraman, bol silah, etkileyici konu ve FPS... 


METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY ALTIN 


Tam anlamıyla bir şaheser. Keşke Snake de görebilseydi... En az TimeSplitters 2 kadar iyi. 


İNCELENDİ RPS20#1 PUAN 09 


TLOTR: THE RETURN OF THE KING BRONZ 


Frodo sinemadan sonra PS2'ye de damgasını vurdu. 


Snake ormanın nabzını tutmak için döner ve fare yer. 
» İNCELENDİ RPS2041 PUAN o9 DVD$o1 


Z METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER “GUMUS 


MIDNIGHT CLUB 3: DUB EDİTİON © GÜMÜS 


Para kazanıp arabanızı güçlendirin, yarışlara katılın... 
İNCELENDİ RPS20#2 PUAN 09 


Ea MORTAL KOMBAT: SHAOLIN MONKS BRONZ 


Mortal Kombat'ın beat'em up versiyonu. 
İNCELENDİ RPS2043 PUAN 08 


TOTAL OVERDOSE BRONZ 


/ . Bir klasik değil, ama birçok orijinal fikir içeriyor 
> 


amm MOTO GP C BRONZ , SOCOM Il: US NAVY SEALS CBRONZ 


Ğ Fv'in iki tekerlekli versiyonu. Ama daha tehlikeli... vE Online destekli bir taktik shooter. 


İNCELENDİ RPS204t2 PUAN 08 
-JSOUL CALIBUR Tl “ GÜMÜS 


MUSIC 3000 “GÜMÜS 
Gerçek bir kayıt stüdyosu... Efsane dövüş oyununun adına yakışır devamı... 


İNCELENDİ RPS2D#4, PUAN 09 
<a) NBA STREET V3 © GÜMÜŞ © 


5TEp>N 
Na PS2'deki en iyi sokak basketbolu. 
İNCELENDİ RPS204t1 PUAN 09 


—İNEED FOR SPEED: MOST WANTED O G5 


PS2'deki en iyi sokak basketbolu. 
İNCELENDİ RPS2D4t4 PUAN 09 


TRUE CRIME: NEW YORK CITY 


Birçok süper hareket yapabildiğiniz eğlenceli bir aksiyon. 


VIEWTIFUL JOE 2 (BRONZ 


Sağlam kontroller ve kombolar... 
İNCELENDİ RPSD24f1 PUAN 08 


WALLACE & GROMIT (BRONZ 


$ Filmden oyuna başarıyla geçiş yapan eğlenceli bir dünya. 


hami VVE LOVE KATAMARI C BRONZ 


yenisi 


OBSCURE 
Obscure'da, okulda 
esrarengiz bir şekilde ol 


4 
kaybolan arkadaşlarını mese 


NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2  Göürünz> S7 / bir grup çe e daşlarını aramaya 
çok sayıda yol ve modla en az ilki kadar iyi. / il A m öğrenciyi kontrol edi Ola Dünya'yı ele geçirmenin en eğlenceli yolu... 
j ped # olmasıyla iyiden iyiye ürkütücü bi Boş rl 
ObsCiyret « Şkülu daha tehlikeli hale geren çan 
İİ ezme karşi en önemli silahımızışık Oya ul WERC RALLY EVOLVED sikli 
K ig Gerilim oyunları sevenleri hayal kırıklığına uğratmayacağı kesin. E) . ilgi duyanların kaçırmaması gereken Bİ yön | Rasgele engelleri ve süper grafikleriyle bir numara, 

OB um 
rm 


WWE SMACKDOWN! VS RAW 2006 “SUN 


-X Güreş sevenlerin mutlaka oynaması gereken harika bir oyun 


XI * C BRONZ 


Çizgi-roman kahramanının FPS versiyonu. 


ONIMUSHA 3 


* Yenisi gelene kadar kral Onimusha 3. 


PETER JACKSON'S KING KONG “GÜMÜS 


En iyi film oyunlarından biri... 
İNCELENDİ RPS20#4 PUAN 09 DVD#oy 


ZONE OF THE ENDERS: THE 2ND RUNNER C BRONZ 


Konami'den PS2'deki en iyi aksiyonlardan biri... 


PRINCE OF PERSIA: THE TWO THRONES © BRONZ 
Bir prensten iki karakter... 
İNCELENDİ RPS208t4 PUAN 08 
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>< SON VELİAHTI 
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MGS3 SUBSISTENCE gü yi. 
TOMB RAIDER LEGEND CN wer 7 
CONDEMNED MZ 

D&D ONLİNE | mi 
DEAD OR ALIVE 4 | | 
KINGDOM HEARTS 2 | 
C&C FIRST DECADE 


edi 


rail 
3 
2d 


A$ BUZUL ÇAĞINDA DEVAM EDİYOR 


, 4 7 y 
2STRATEJİ OYUNU GÖRMEDİNİZ bayilerde? 


UYMPOS'DAĞI, KRATOS'A DAR GELDİ! 


THE ELDER SCROLLS IV 


0BLI 


BÜYÜ VE ÇELİK*HİĞ BU 


A-16'DAYIZ... 
COME XCGE N 


W.TÜKETİCİ VE EV ELEKTRONİĞİ FUARI 2006 


Bu havada okul mu olur? Bu 
havada işe mi gidilir? Hatta ve 
hatta bu havada oyun mu oynanır? 
“bu havada" ile başlayan bütün 
cümleler fazla isyankar olmasına 
karşın bir o kadar da doğru. Güneş, 
bütün kış evde oturmuş ve oldukça 
sıkılmış olsa gerek; bu aralar her 
gün dışarıda. Tüm bahar ve yaz 
aylarında tatil istiyorum 
arkadaşlar! Kafam boş olsun 
istiyorum, hiçbir şey düşünmek 
zorunda olmadan müzik dinlemek, 
müzik dinlerken kırlarda koşmak 
istiyorum. İstiyorum da istiyorum, 
ama olmuyor işte. Gerçekler o 
kadar sert bir duvar örmüşler ki, 
çarpınca dişim kırılıyor. Bu 
isteklerim şu an için gerçekleşmese 
de, siz bu ay işinizin gücünüzün 
arasında sizin için izlediğimiz filmi 
ve dinlediğimiz albümleri cebinize 
koyun. Mutlaka sizin boş bir 
anınızda onlar yardımınıza 
koşacaktır. Sadece onlar değil, 
bütün geri sayım sayfaları 
emrinizde... Yeter ki, benim gibi 
karamsarlığa kapılıp hayatın 
zevkini kaybetmeyin. 


e 


Elif Akça, 
elif(Ops2dergisi.com 


: 


yolc 


akiler diğer 


W Bu insanlık nereye gidiyor... 


DVD İNCELEMESİ 


Düşük bütçeli olmasına rağmen, herkesi şaşırtıp Oscar'ı kapan bu 
film, belki de ırkçılık temalı filmlere son noktayı koyuyor. 


ALBÜM İNCELEMELERİ 


Farklı sesler ve farklı tatlar... Ülkemizi de ziyaret edecek olan David 
Gilmour ve daha fazlası... 


YOLDAKİLER 


Duvarınızda çetele tutmaya bir son verin ve size sunduğumuz bu 
sayfayı takip edin. 


TV ELEŞTİRİSİ içi Emi istemiyorum!" 


Bizi bu kadar uzun süre oyalayan bu alete, bir çift lafımız olmalı 
elbette. 


AKTİVİTE 


25. Uluslararası Film Festivali, 16 gün boyunca bizimle birlikteydi. 


FAN SİTESİ 


Monitör önünde boş boş oturmaktan sıkıldıysanız, bu sayfa size 


Dashboard 


Blogs 


ilaç gibi gelecek. a » 4 
u »# © | Yare 
| ner gn mir 
esi sl ara Hin Merci 
Money 
Comments? 
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Don Cheadle her zamanki 
gibi muhtesem bir oyunculuk 
sergilemiş. 


CRASH 


PEKİ YA SEN FARKLI MISIN? 


FİLM: “Los Angeles'ta, kimse dokunmuyor 
birbirine. Hep bu çelik ve camın arkasındayız. 
Dokunmayı o kadar özlüyoruz ki, birbirimize 


Piyasadaki UMD 


* Into The Blue 

* Batman 

* Training Day 

* Phantom Of The Of 
* Texas Chainsaw Mı 


çarpıyoruz; sadece bir şeyler hissetmek için." * Cellular 
Crash, arabasıyla kaza yapan kahramanın bu * The Godfather 
sözleriyle açılıyor. Oscar 2005'in sürprizi olan * The Sixth Sense 
film, hayatları bir şekilde kesişen ve * Time Bandits 
birbirlerine karışan insanların hikayesini YÖNETMEN * The Goonies 
anlatıyor. Modern dünyanın soğuk Paul Haggis ” 
duvarlarının arasında, “diğerlerini” a is 
tanımadan, onlarla tanışmadan, onları Bobby oi 
hissetmeden, onlar hakkında önyargılar OYUNCULAR 
edinmiş olan bireylerin; hepimizin içine az ya (— Sandra Bullock 
da çok işlemiş ırkçılığın, ayrımcılığın, şiddetin, (Don Cheadle 

Matt Dillion 


kendine ve topluma yabancılaşmanın; 
yalnızlığın, hissizliğin, nefret ve önyargı 
olarak insana geri dönüşünün hikayesi... Çok 
parçalı bir kurguyla anlatılan bu hikaye, 
insanı kesinlikle mutlu etmiyor; zorluyor, 
irkiltiyor ve "çarpıyor". Crash'i herhangi bir 
ırkçılık karşıtı filmden ayıran özellik, ırkçılığı, 
belli bir insan grubunun başka bir gruba 
yaptığı zorbalık olarak değil, hepimizin içinde 
olan bir potansiyel olarak yansıtması. 9/10 
EKSTRALAR: Kamera arkası, röportajlar ve 
müzik klibi... Vasatın altında. Ayrıca altyazılar 


Jennifer Esposito 
William Fichtner 
Brendan Fraser 
Terrence Howard 
Chris Bridges 
Thandie Newton 
Ryan Philippe 
larenz Tate 


* Labyrinth 
* The Transporter 2 


felaket. Mesela; “harika” yerine “haricka”, 
“Johnny” yerine “cani” gibi... 3/10 
KARAR: Güçlü oyunculuklar, sağlam bir 
soundtrack ve şaşırtıcı bir kurguyla insanı 
sarsan, bütün önyargılarını ve kendisini 
sorgulamaya iten bir yapım Crash. Mutlaka 
izlenmeli. Ekran başından kafada binbir 
soruyla ayrılsanız da... W MK 


DAVID GILMOUR 


On An Island 


Yazmam gereken başka yazılar var aslında, ama 
kulaklarımdan içeri süzülen, beni benden alan ya da 
beni ben yapan bu müzik varken, müziğin sahibine 
methiye düzmekten başka ne yapabilirim? Dünyanın 
en iyi müzisyenlerinden, en iyi birkaç gitar 
ustasından biri; Pink Floyd'a can vermiş, rock 
tarihinin en iyi sololarına imza atmış olan David Gilmour, üçüncü solo 
albümü olan On An Island'ı piyasaya çıkarttı. Gilmour'un, Pink Floyd'un 
Division Bell'de bıraktığı yerden devam ettiğini söyleyebiliriz: Blues'a 
yakın “yeni" bir müzik, acıtmadan, usulca akan ezgiler, her parçada 
muhteşem gitar soloları ve de hala o muhteşem ses, artık daha olgun... 
Ancak çok daha huzurlu ve sakin bir hissi var On An Island'ın. Sözler de 
bu hissi destekliyor; ailenin verdiği mutluluk ve Ege'nin mavi suları, 
albümün en önemli iki teması. On An Island parçası için, “diskin zirve 
noktası” denilebilir. ## MK 
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TELVIN 


Telvin 


Baştan söyleyeyim, bu yazı, bir yorum yazısı 
değil. Haddime düşmez, Telvin için bir eleştiri 
yazısı yazmak. Bu yazı, yeni tanıştığım bir şeyi 
sizle paylaşma isteği, bir saygı gösterisi, merak 
w SM hissi, bir anlama çabası... Telvin, tasavvufta 

- “Halden hale geçmek, karardan karara 
seyretmek.” olarak tanımlanan bir olgu. Telvin, 1995'te kurulan ve 
üç kişiden oluşan bir grup. Grup, Erkan Oğur, İlkin Deniz ve Turgut 
Alp Bekaroğlu gibi, her biri alanında Türkiye'nin en iyi 
isimlerinden olan usta müzisyenlerden oluşuyor ve doğaçlama 
yapıyor. Telvin de bu grubun ilk albümü, 2006 tarihli. Alttan alta 
bünyenizi esir alan, düşündürten ve sizi, tanımlaması çok zor olan 
büyülü bir dünyaya doğru yolculuğa çıkartan bir müzik yapıyor 
grup. Cazla ilgilenen herkese bu kaliteli albümü almasını tavsiye 
ediyorum. © MK 


ŞEMS EE ENR e 


KARMAKARIŞIK 


Karmakarışık 


Galatasaray Liseli müzisyenlerin yarattıkları bir 
albüm Karmakarışık. İçinde herkesin tanıdığı, 
listelerde her zaman bir numaraya oynayan 
sanatçılar da var, henüz albümleri piyasaya 
çıkmamış olan amatör gruplar da. Klasik rock 
parçaları ağırlıkta olsa da, poptan deneysel 
elektronik çalışmalara dek uzanan bir yelpazeye sahip bir albüm 
ve bu özelliğiyle dinleyiciye farklı tatlar sunuyor. Candan Erçetin'in 
Bu Sabah”ı, Ali Erenus'un Ben Ölümden Korkarken'i, Bora Akad'ın 
Potreselinum Hortanse'si gerçekten ilginç parçalar. Sonuç olarak, 
Karmakarışık, özellikle mekteplilerin arşivlerinde bulunması 
gereken bir albüm, ancak içerdiği çeşitlilikle mektepli olmayanların 
da ilgisini çekmesi olası. © MK 


İŞ m mn 


yoldakiler 


PS2 ve PSP oyunları için saatli maarif takvimi... 


MAYIS 

America's Army: Rise of a Soldier 
Ape Escape 3 

Ape Escape P 

Football Generation 
Franklin the Turtle 

Gallop Racer 2006 

Guilty Gear Judgment 
Monster Hunter: Freedom 
NBA Ballers: Rebound 

Over the Hedge 

Race Driver 2006 

Rogue Trooper 

Steambot Chronicles 
Talkman 

Teen Titans 

The Da Vinci Code 

Tokyo Xtreme Racer DRIFT 
Urban Chaos: Riot Response 
X-Men: The Official Game 


HAZİRAN 

Armored Core - Nine Breaker 
Cars 

Cars 

D..R.T. 

Evolution GT 

Impossible Mission 

loco Roco 

MicroMachines Vi, 
MicroMachines Vi, 

NFL Head Couch 

Pocket Racers 

Sensible Soccer 

Summer Games 

Superman Return$ 

Viewtiful Joe: Red Hât Rufable 
Winter Games 

Yakuza 


YAZ 2006 

50 Cent: Bulletproof 

Arthur and the Minimoys 
Arthur and the Minimoys 
Battlestations Midway 

Blade Dancer 

Bounty Hounds 

Capcom Classics Collection Remixed 
Combat Elite: WWII Paratroopers 
Disgaca 2 

Final Fantasy Vll: Dirge of Cerberus 
Hellboy 

Infected 

Juiced: Eliminator 

Just Cause 

Kingdom Hearts Il 

NCAA Football 07 

NCAA Football 07 

Me & My Katamari 

Metal Gear Acld 2 

Monster House 

Mortal Kombat: Unchained 

Pay Out Poker and Casino 


TÜR DAĞITIM 
FPS Ubisoft 
Platform Sony 
Platform Sony 
Spor Midas 
Aksiyon The Game Factory 
Yarış Tecmo 
Dövüş Majesco 
Aksiyon Capcom 
Spor Midway 
Aksiyon Activision 
Yarış Codemasters 
Aksiyon/Adventure Eidos 
Aksiyon/Adventure Atlus 
Diğer Sony 
Aksiyon Majesco 
Adventure 2K Games 
Yarış Crave 
FPS Eidos 
Aksiyon Activision 
TÜR DAĞITIM 
Aksiyon 505 Game Street 
Yarış THKO 
Yariş THO 
Aksiyon Silver 
Yarış Bean 
Adventure Play It 
Aksiyon Sony 
Yarış Codemasters 
Yarış Codemasters 
Spor Electronic Arts 
Yarış Konami 
Spor Codemasters 
Spor Play It 
Aksiyon Electronic Arts 
Aksiyon Capcom 
Spor Play It 
Aksiyon Sega 
TÜR DAĞITIM 
Aksiyon Vivendi Universal 
Adventure Atari 
Adventure Atari 
Strateji Eidos 
RPG NIS 
Shooter Namco) 
Arcade Capco; 

Shooter Değp Silve, 
RPG NI 

Aksiyon Sauare-Bnix 
Aksiyon Konarhi 
Shooter Mâjesco 
Yarış THO 
Aksiyon Eidos 
RPG Sguare-Enix 
Spor Electronic Arts 
Spor Electronic Arts 
Adventure Electronic Arts 
Aksiyon Konami 
Aksiyon THKO 
Dövüş Midway 
Poker Namco 


RADAR 


Görüş 
mesafesindekiler... 


ÇIKTI 


BLACK 

PS2 için bugüne 
kadar çıkan en iyi 
FPS oyunu... 
İncelemesi bu sayıda 
yer alıyor; yoksa 
okumadınız mi? 


YAKINDA 


SUPERMAN 
RETURNS 

Film oyunlarına bir 
yenisi ekleniyor; 
Superman, Haziran 
ayında PS2'de... 


ÇOK UZAKTA 


N 


MEDAL OF 
HONOR: 
AIRBORNE 

MoH serisi her 
platformda olduğu 
gibi PS2'de de emin 
adımlarla ilerliyor. 
Yıl sonuna kadar 
kendinizi hazırlayın. 


SENSIBLE SOCCER 
“Emulator'le 
Sensible 
oynamaktan, 96 
Fenerbahçe'sini art 
arda şampiyonluğa 
taşımaktan bitap 
düştüm. Bir ay daha 
nasıl bekleyeceğim, 
hiçbir fikrim yok.” 


Poker Face 

Radiata Stories 

Reservoir Dogs 

Rogue Galaxy 

Rule of Rose 

Scarface: The World is You 
Sega Rally 

Forbidden Siren 2 

Spy Hunter: Nowhere to Run 
StarCraft: Ghost 

Super Monkey Ball Adventure 
Super Monkey Ball Adventure 
Syphon Filter: Dark Mirror 
Tales of Legendia 

The Ant Bully 

The Godfather 

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 
Totally Spies 

World Poker Tour 

World War Il: Air Supremacy 


2006 SONU 

Ace Combat Zero: The Belkan War 
Cabela's Dangerous Hunts 2 
Chess Battle 

Gangsters Ride 

Gran Turismo 4 Mobile 

Kilizone; Liberation 

legend of the Dragon 

Medal of Honor: Airborne 
Mortal Kombat: Armageddon 
Phantasy Star Universe 

Splinter Cell: Double Agent 

Star Trek: Tactical Assault 

Steel Horizons 

Street Fighter Alpha Anthology 
Suikoden V 

WWE SmackDown! vs. RAW 2007 
WWE SmackDown! vs. RAW 2007 
Xyanide 


BELLİ DEĞİL 
Arcthe Lad: End of Darkness 
Asterix & Obelix XXL 2 
Beatmania 
BloodRayne 
Bully 
Casino Royale 

inal Fantasy Xll 

appy Tree Friends 
Interview with a Made Man 
Iron Man 
Justice League of America 
Open Season 
Shining Force Neo 
Shining Tears 
SOS: The Final Escape 2 
Spec Ops 
Stacked with DaniğiMWegreanu 
Stacked with Danisl Megreanu 
Surf's Up 
The Movies 


geri sayım 


Poker Play Technologies 
RPG Sguare-Enix 
Aksiyon Eidos 
RPG Sony 
Korku Sony 
ksiyon/Adventure Vivendi Universal 
Yarış Sega 
Korku Sony 
Aksiyon/Yarış Midway 
Aksiyon Blizzard Entertdtament 
Platform seBa 
Platform Sega 
Aksiyon Sony 
RPG Namco 
Platform Midway 
Aksiyon Electronic Arts 
FPS Ubisoft 
Adventure Atari 
Poker 2KSports 
Shooter Midas 
TÜR DAĞITIM 
Simulasyon Sony 
Avcılık Activision 
Satranç Konami 
Aksiyon GMX 
Yarış Sony 
Shooter Sony 
Aksiyon/AdventureThe Game Factory 
FPS Arts 
Dövüş Midway 
RPG Sega 
Aksiyon Ubisoft 
Aksiyon Bethesda 
Strateji Konami 
Arcade Capcom 
RPG Konami 
Dövüş THO 
Dövüş THO 
Aksiyon Playlogic 
TÜR DAĞITIM 
RPG Namco 
Platform Atari 
Müzik Konami 
Aksiyon Majesco 
Adventure Rockstar 
Aksiyon Electroniç Ars 
RPG Sowrâre-Enix 
Aksiyon Belli Değil 
Aksiyon Belli Değil 
Aksiyon Activision 
RPG Belli Değil 
Aksiyon/Adventure Ubisoft 
RPG Sega 
RPG Sega 
Aksiyon/Adventure Belli Değil 
Aksiyon Rockstar 
Poker Belli Değil 
Poker Belli Değil 
Aksiyon/Adventure Ubisoft 
Simulasyon Activision 


RENKLER 


PS2 OYUNU 


PSP OYUNU 


RESERVOIR DOGS 
“Neden ben 

Mr. Pink olmak 
zorundayım? 

Hayır, bunun Mr. 
Brown'ı var, Mr. 
Orange'ı var, neden 
Mr. Pink? Zaten 
Kaan gamzemi de 
çizmemiş!” 


THE MOVIES 

“Öyle bir film 
yapacağım ki, Altın 
Portakal'ı, Oscar'ı 
ve Fantezi dalında 
Kral TV Müzik 
Ödülü'nü kazanac... 
Bir saniye, teslim 
olmak için daha 

15 dakikam 

var, bırakın, 
FREEEDOOOOOM!11" 
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TV ELEŞTİRİSİ 


TELEVİZYONA KARŞI, TEK BAŞIMIZA... 


Pazar geceleri, mayışmış bir halde "Yarın Pazartesi!" 
sendromuyla boğuşurken hangi programı seyrettiğim 
hiç önemli olmuyor benim için. En leş magazin 
programlarından tutun, en bayağı Türk dizilerine 
kadar, midesizlik yapıp izliyorum hepsini. Yalnız bu 
ara öyle bir şey fark ettim ki, artık her şeyin suyunun 
çıktığına tamamen inandım. Sizin de bildiğiniz gibi, 
Türk TV kanallarındaki bütün programlarda (haber 
bültenleri dahil), programın son beş saniyesinden 
önce uzun bir reklam kuşağı yer alıyor. Bu 
uygulamanın başladığı ilk zamanlarda, seyirci enayi 
gibi reklamların bitmesini bekleyip izlediği programın 
son saniyeleriyle karşılaşıyordu. Edilen küfür kat 
sayısını siz düşünün artık. Neyse, her şeyi benimseyip 
kabullendiği gibi Türk halkı, yani bizler bu 
uygulamaya da alıştık. Artık hangi reklam kuşağının, 
izlediğimiz programın hangi evresinde gireceğini 
adımız gibi biliyoruz. Biliyorduk... İşte o her zamanki 
gibi depresyon dolu bir Pazar gecesinde izlediğim Fear 
Factor isimli program, beni öyle bir yanılttı ki TV'yi 
kırmak istedim. Programda, sonuçların ilan 


edilmesinden hemen önce, tahmin ettiğim gibi 
reklamlar araya girdi. Hiç istifimi bozmadan kanal 
değiştirdim ve reklamların bitmesini bekledim. 
Yaklaşık on dakika sonra reklamlar bitti ve programın 
en heyecanlı kısmı olan, yarışmanın birincisinin 
açıklanacağı final bölümü başladı. Sadece iki saniye 
sonra, programın sunucusu tam can alıcı açıklamayı 
yapacakken "Çat!" diye ekranda bir reklam belirdi. 
"Herhalde programın sponsoru olan firma, en önemli 
noktada araya girmiş." dedim kendi kendime. Ancak 
bir de baktım ki ciddi ciddi, normal bir reklam kuşağı 
ile karşı karşıyayım. Aldatılmış, kandırılmış ve 
sömürülmüş hissetmemi bir kenara bırakın, oan 
aklıma gelen ilk soru şu oldu: Bundan sonra TV 
izlerken, TV'ye karşı strateji geliştirmemiz mi gerekiyor 
ve bu bir savaşın başlangıcı mı (iki soru oldu ama 
neyse)? Evet sevgili okurlar, TV'nin bize karşı başlattığı 
bu savaşta hepimizi birlik olmaya çağırıyorum. TV'nin 
tuzaklarına düşmemek için seferberlik ilan ediyor, 
plan ve strateji hazırlamak için herkesin toplanmasını 
öneriyorum. “EA 


gez #“ 
Bu savaştaki silahımız uzaktan 
kumanda değil, bilincimiz. 


e AKTİVİTE 


Franz Ferdinand 
WALK AWAY (Domino) 
Online Satış: www.playlouder.com 


Cearlake 
GOOD CLEAN FUN (Domino) 
Online Satış: www.playlouder.com 


Arctic Monkeys 
WHEN THE SUN GOES DOWN (Domino) 
Online Satış: www.playlouder.com 


Sway 
UTTLE DEREK (0'CyphajAlI City) 
Online Satış: www.playlouder.com 


Jose Gonzalez 
HEARTBEATS (Peacefrog) 
Online Satış: www.bleep.com 


Arab Strap 
DREAM SEOUENCE (Chemikal Underground) 
Önline Satış: www.bleep.com 


Mystery Jets 
YOU CAN'T FOOL ME DENNIS (679 Recordings) 
Download: www.mysteryjets.com 


Swearing At Motorists 


25. ULUSLARARASI İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NDEN NOTLAR... 


1-16 Nisan tarihleri arasında, Türkiye'nin en kalabalık 
ve en karışık şehrinin insanlarını gerçeklerden 
uzaklaştırmayı amaçlayan İstanbul Film Festivali, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek bütçeli bir Hollywood 
yapımı kadar ilgi göremedi. Size daha önce yine bu 
sayfalarda bahsettiğim mükemmele yakın Rus filmi 
The Return kalitesinde onlarca film bize sunulmuşken, 
festivale olan talebin hak ettiği ölçüde olmaması beni 
gerçekten üzdü. Oysa ki kar amacı güdülmeden 
yaratılan, özgünlüğün ve görselliğin en üst seviyede 
tutulmaya çalışıldığı bu 219 filmi izlemek, hafta içi 
seanslarında sadece 2,5 YIL tutarındaydı. Fransız 
filmlerinin yoğunlukta olduğu bu yıl, festival 
süresince hepimizin esprilerine bir dönem konu 
olmuş Görard Depardieu ve diğer Fransız yıldızlar 


MORTHERN LINE (Secretiy Canadian) 
Download: www.secretlycanadian.com. 


Ateşkes, sırf Benno Furmann'ın üstün performansı 
için bile izlenmeye değer bir film. 
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İstanbul'umuzu renklendirdiler. Festival'in açılış filmi 
Ateşkes, benim için ayrı bir önem taşıyordu. Ateşkes 
sayesinde hayatımın ilk üç filmi arasında yer alan 
Tom Tykwer (Run Lola Run'ın yönetmeni) filmi Prenses 
ve Şovalye'nin başrol oyuncusu Benno Furmann'ı, ilk 
kez başka bir filmde izleme şansını yakaladım. 
Pişman da olmadım... Gittiğim birkaç film ve 
gidemediğim filmler hakkında arkadaşlarımdan 
duyduğum yorumlar ile ufkum en azından ımm daha 
genişledi. Festivali bu yıl kaçıranlar, gelecek sene 
kaçırmasınlar bence. “ EA 


ger Internet başında saatlerinizi 

harcıyorsanız, oyunların hayranları 

tarafından yapılan sitelere denk 
gelmişsinizdir. Bir oyunu oynamak bir yana, 
o oyuna karşı duygusal bir yakınlık da kuran 
bu insanlar mutlaka bir fan sitesi yapıyorlar. 
Biz de bu sitelerden birinin nasıl yapıldığını 
adım adım anlatacağız. 


Name your blog 


Biog ütie © Te löve Karaman Tosi z Mr Gil ye bla 


Blog seldirasa (UNU )D hapi ballarazy ai or güle v1 


Word Varificatton 


xjuhd 


“ul 


ami te hazal yy öt sormama ise 7 Tey Advanced Blog Setup Th vifi 


allow yon 49 heyet yor bilem) görmeme oray Our Blogda 


Hamse * Ahayıt* Diz! Metp! haranande i Develop ! Game 1 Prhymgy | pyraye 0 4 «rk Ayca 


Son zamanlarca blog siteleri oldukça popüler... 

Kullanımı oldukça basit olan bu siteler farklı amaçlar 

için de kullanılıyor. Burada da bir blog sayfasını fan 
sitesi olarak şekillendireceğiz. Blog siteleri arasında en popüler 
olanı wWww.blogger.com bizim tercihimiz. Siteye üye olduktan 
sonra, yapacağımız sayfanın başlığını ve adresini seçerek 
tadilata başlıyoruz. 


Tegulla Ms. Moto 


Crsnteei By: Dave She Graated By” Jetirey 


9 


Uye This Temple Ç Vee Tns Temoiate 


Mr. Moto Son of Moto 


vented Gy. ettrey Zoldman Öreated By. dotirey Zelda Gren By. Ran Rubin 


A 5 
Gi 5 


Use Ts Temsa Use Tini Tampa ) ( Use Ts Temgtae 


Site için bir tema seçmemiz gerekiyor. Sunulan tema 

sayısı çok fazla olmasa da, az sayıdaki seçenek 

arasından Katamari'ye en çok uyacağını 
düşündüğümüz temayı seçiyoruz. Temayı seçtikten sonra 
“Continue"ya bastığımızda site yaratılacak ve mesaj 
yazılmaya hazır hale gelecek. 


© We Love Katamari Damacy Too! 


19 0 TN Cins GMY TA Si in  Grüke BELASAPI nd İKAME Fay sa Te 04 kp 
ket ye bsr sp Mi ap Baş ih Kam İn ha geanl Y Kang a) Taa Pr e ame tr 

in 4 rut ür Se e göm #övUlesi out Tİ hş sl TİE PAN ar ri e ee 
0005 


TASZEYİTAN. 


BAKALIM 
NASIL OLMUS! 


esajınızın 


yazın. 


ça e, m | Resim 
eklediğinizde 


ve ma, İş sövme 
hat ğer 


hp İphskes een #0 ed, 


Past Gmk TM ME e 5 
8 b ee, 2 İT TL öe 


Bini ğü 


ri 


| içeriğini buraya 


uyun en. ie çe mean Vİ "editör'de 


». görünen kod. 


“Start Posting"e bastığımızda karşımıza bu ekran gelecek. 
Bu sayfadan siteye mesaj ekleyebiliriz. Sadece metinden 
oluşan mesajlar atabileceğimiz gibi, metinle birlikte resim 


ve ekran görüntüsü de kullanabiliriz. 


Prevleyı 


e va ef e GM iy (6 İse re bae Kr © ii öle Mü «(gö le arel Klima, 

gemi İT Başaka bir 

; Web sitesine 
link verirken 
gereken kod. 


ha 44 sal, Tpv66 3 4 Olüstaniny Fest 
4 fa / at bp Gs any 38611597590 Kt, b o süne uy php isk sm 


Bu seyr aka games ybr Şrek, (9 han GEM 140441 biyer dem Moyperi BANAZINBEY 
Kl 0 beer ge öve 


A reyte ön e e Ç 
ti o 


©) Van 5 Ne © Me bin Bar AA TE an, EY TAN öö) 


e e e 


Mesajlarımızda link de kullanabiliriz. Örneğin yeni bir 

pencerede açılmasını istediğimiz bir link vermek 

istediğimizde şu basit html kodunu yazmamız 
gerekiyor: <a href-"link vereceğimiz sitenin adresi"targetz" 
blank">link'ini verdiğimiz sitenin adı</a> 


Dashboard 


SEAREN 


İlk mesajımızı attıktan sonra “Publish Post" 


seçeneğine bastığımızda mesajı 


mız siteye 


eklenecektir. Şimdi “View Blog" seçeneğine basarak 
sitemizi görebiliriz. Bundan sonra da istediğimiz zaman 
siteye giriş yapabilir ve "Dashboard" ekranından “New 


Post"a basarak mesaj ekleyebiliriz. 
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7 > 
k | i gr p e —. p di fi i | ji m» görüm yemem ee 

4 İ Hi ml . * 4 . ; WEE | j v4 vi 4' si 

YG ŞE j DIR i MIİĞİRİ  İBİDBİN 

di i > was edi ——.—..... nere al di .— di i e — mf “e anaya 
Aaaaaaaaaaa! ASTIRMAK ak üzere iki oyun seçtik 
- Ne oldu Erdem Bey, niye dana gibi böğürüyorsunuz? OYUN 7d imizin bU sayısında yine karşılağı e yelim. 
- PS2 dergisine yazı yazmamız gerekiyor Cenk Bey. ili ciğer ve kuzu sarmalar! erg m ve iyi olanın nasıl kazandığ 

Sevgili can, dPET ig, Haydi karşılastıralı 

- Ee, ne var bunda? sizler için: PES5 Ve King. 
- Ne yazacağımızı buldum da o yüzden biraz 
heyecanlanıp bağırayım dedim. 
- Boşuna heyecanlanmayın Erdem Bey. 
- Neden? 
- Çünkü yine ipe sapa gelmez, iğrenç ve saçma 
sapan bir şey bulmuşsunuzdur. 
- Yapmiyin! Ciddi misiniz Cenk Bey? 
- Tabii! Sizin düzgün bir konu bulup yazdığınız 
görülmemiştir ki. 
- Allah Allah! Hiç mi vaki değildir yani? 
- Tsah! 3 
- Bakın üzüldüm şimdi Cenk Bey. , 
- Üzülmeyin Erdem Bey, alışmış olmalısınız artık. 1! 
- Buna alışmak kolay değil sanırım Cenk Bey. Hala bir yp 
şey buldum diye heyecanlıyım. ia 


- Ama iğrenç bir şey bulmuşsunuzdur diyorum ya! 
- Gerçekten de rezil bir konu mu bulmuşumdur? 
- Tabii canım. 

- Yani ne kadar istesem de şöyle leziz bir konu 
bulamam hı? 

- Boşuna çaba sarf etmeyin, mümkün değil Erdem Bey. 
- O halde daima konuları siz mi bulursunuz Cenk Bey? 
- Yooo! 

- Kim bulur? 

- Siiiz! 

- Ama, hani, fakat, edat. 

- Bu işler böyle Erdem Bey. 


TEKNİK DONANMASYON 


ekr K De 1) K 1 1 ( nun 
) dSy ) PS 
d t 
ime C C yal 2 
S2 ki 

|; de ev ii ele K ede, €re ayırd k, a orba 
in ercime olduğu ub Iyorsak, | 1Solu si. e ğ 

vi , Konsol Uzun da 


tim ki pS2'nin yüzde 70'i haa 
ps2 diye bir $eY olmazdı değ 


üzde 70'i hava olan bir 
a çalışıyorlar? Çok basit. 


Öncelikle şunu belirtelir 
Eğer öyle olmasaydı ince 
mi? peki Caponlar niçin Yy 


: 
k olu evimize sokmay 
Di  Klarımızda daha azla yer ka playab ilmek içi 
opie 


İ i ım evimizdeki buzdolabi, 
iii sevg UYU maddeler sayesinde 
ri 5 metrekarelik bir apartman heri mi 
Caponlar 10 de sekizini işgal etmiş durume a N Dizde 
Mn televizyon yapıyo! bu a m 
bi payı çoğaltmak için tabii. Vurun DU 

i ? 4 
den vana hal, kendinize gelin! 


Cenk The Durmatmazel 


PES5 GTA: Liberty City Stories Tekk 

Arkadaşınızın çayına ya da kahvesine Sıkıldığınız yerde oyunu bırakın, save Go Mo için küçü 

.ige i : DA : od Mode: B i 

öldürmeyecek miktarda zehir katın. O dosyasını silin ve herekese “Ben o oyunu kardeşinizle Vi da se ie ii 

emi koşunca golleri sıralayın. çoktan bitirdim." deyin. İnanacaklardır. küçük biriyle oynayın. Her istediğinizi 
enilmenize imkan yok! Kim böyle bir konuda yalan söyler ki? yapabildiğinizi göreceksiniz. 
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KelRofifi 


Amacımız; kaybolmaya yüz tutmuş değerli medyaları 
dijital olarak korumaktır. 


Bu medyalardan bir kazanç elde etmiyoruz. 
Ayrıca “Yayıncı/Içerik Sahibi” kişi veya kuruluşların kendilerinden 
elde edilebilecek hiçbir şey sunmuyoruz. 
Sitemizdeki içerikleri satan kimselere ödeme yapmayın. 


Bize herhangi bir şekilde yardım etmek isterseniz 
lütfen sitemizi ziyaret edin. 


retrofili.com 


me enn 


” 


PlayStation e Ortalık cehenneme döndüğünde, doğru kararları verebilecek misiniz? 


ei Hem SOCOM 3, hem de SOCOM FIRETEAM BRAVO, savaşın en sıcak anlarında BL Eh 
si FAZENAA EN elit Özel Kuwetlere komuta edebilme yeteneğinizi sınayacak. Oyunlardan EN j 
Yel 4 ” birindeki görev amaçlarını tamamlamanız, yeni CROSSTALK özelliği sayesinde ir ui 
m ii diğer oyunda da ilerlemenize yardımcı olacak; elinizdeki en son askeri * e 
N e e i an y e an iz giikaldi 
< teknolojiler, özelleştirilebilir silahlar ve saldırı taşıtları ile kendinizi daha önce us maas 
My görmediğiniz bir çatışmanın içinde bulacaksınız. ça ii ' 
(em » ui 2 * e 
ii i A.B.D. Deniz Kuvvetleri işbirliği ile hazırlanmıştır. a 


16 SARAL 7 gs PlayStation.c 


aral.com.tr 


